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CHP Genel Başkanı güvenoyu aldı... 
20 delege güvensizlik oyu verdi... 
Kaç delegenin oylamaya katılmadığını 


BÜTÜN ÜLKELERİN İ 


Divanaçıklamadı 


Ulman ve Güneş güvenoyu vermedi 


Kurultayın birinci günü Ecevit'i sert bir dille eleştiren CHP'nin eski kurmayları Turan Güneş ve Haluk Ülman dün yapılan oylamada da CHP Genel Başkanına güven oyu vermediler. Güven oyu vermeyenler arasında İskan Azizoğlu, Erdoğan ler Bakkalbaşı ve Mehmet Ali Pestilci gibi bazı "sol kanat” milletvekilleri de vardı. 


Güven oylamasından Başkan Ecevit, 


(Fotoğraf: AYDINLIK) 


AP Genel Başkanı, özgürlükleri sınırlayıcı yasa değişiklikleri getireceklerini açıkladı 


Demirel, Vatandaşa 


devleti hissettireceğiz' 


dedi 


ANKARA (THA) 
Hükümeti kurma konusunda çalışmaları sürdüren AP Genel Başkani Süleyman Demirel, önceden belirttiği seri basın toplantılarının  ikincisin- de "Vatandaşa devleti hissettireceğiz"'dedi Demirel basın toplantısındaki konuşmasında, "Ül kenin durumunu, fevkalade olarak vasıflandırdık"' diyerek, "Şimdi bıçâk kemiğe dayanmıştır, herkesi bu konuda birliğe ve beraberliğe çağırıyorum" şeklinde görüşlerini belirtti. 
Demirel, ülkenin çok 


önemli meseleleri olduğunu belirterek, bunları şu şekilde sıraladı: 


(Devamı sa. 7,sü.4'de) Çağlayangil” in bugün senato başkanı seçilmesi bekleniyor 


ANKARA (ÖZEL) 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu, Başkan seçimi için bugün toplanıyor. Senato Başkanlığına AP tarafından aday gösterilen Bursa AP Senalörü İhsan Sabri Çağlayangil'in, gerekli çoğunluğu sağlayarak Başkan seçilmesi bekleniyor. 
1 Kasım Perşembe gü- 


(Devamı sa. 7, sü, 1'de) 


© Erbakan Türkiye'de olmadığı için, Demirel-Erbakan görüşmesi gerçekleşemedi... 
| KEMİRME 


Veliler; "Şu huzursuzluğa bir çare bulunsun artık" 


Öğrenci velilerişimdi de üniversite kapılarına taşınıyor: 


"Koskoca kızı kendi elimle okula getirmezsem rahatedemiyorum” HABER MERKEZİ -——— vorum ——— 


Bütün yurt çapında birçok üniversite ve yüksek okul, dün öğretime başladı. 

Okulların Konana] 
ilk günü genel olarak olaysız geçerken öğren- | 

I 


Yeni yılda öğrencileri azınlık gruplarla mücadele bekliyor 


Yazısı 4. sayfada 


ciler ve veliler heyecan içindeydi. 
(Devamı sa. 7, su.9'dü) 


© Fcevit:“Seçim sonuçları, Antalya'da bazı gençlerin itilmemesinin nelere yol açtığını göstermiştir” 


AYDINLIK EKİBİ BİLDİRİYOR 

CHP 8. Olağanüstü Kurultayının ikinci gününde ilk kez çok sert eleştirilere uğrayan Ecevit, buna rağmen ad okunarak yapılan açık oylamada güvenoyu aldı Oylamada 20 delege Genel Başkana güvensizlik vyu kullandı. Kaç delegenin oylamaya katılmadığı ise Di van tarafından açıklanmadı Ülman gibi bazı parlamenterler guvensizlik oyu verdi 


sonra muhalefetin 


Turan Güneş ve Haluk 


kürsüye gelen Genel 

listesini o "hizipçi" olarak niteleyerek, hazır ladığı liste seçilmezse ıs tifa edeceğini söyledi. 
Ecevit'in bu konuşmasın- dan sonra dinleyiciler ti rübününde bulunan iki grup genç arasında kavga çıktı. 

Daha sonra Genel Yö netim Kurulu seçimlerine geçildi. 

Gazetemiz baskıya gi rerken Genel Yönetim Kurulu için oy tasnifi devam ediyordu. 


(Devamı sa. 7, sü.l'de) 


içten geldiği gibi 


NİMET ARZIK 
Lider döğüştürüyor, 


Cs Shaba 
Yargıtay 
ERDEMİR' de 
Maden-İş” e yetki' 
veren kararı bozdu 


ANKARA (ÖZEL) 
Yargıtay Maden-İş'in ERDEMİR'de eski tarihli üye kayıt fişlerine dayanarak aldığı yetkiyi bozdu 
Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 22.10.1979 tarihli kararı şöyle: üye kayıt fişleri- nin doldurulma tarihi ile imzalama günlerinin farklı olması sahtelik iddiası açısından degerlendirile- 


rek, bu konuda yetkili bilirkişi kurulunda düşünce alınarak, sonucu 


uyarınca karar verilmek gerekirken, bu yönü ce vaplamayan bilirkişi raporuna göre karar verilmesi isabetsizdir. 

(Bu nedenle kararın) Devrimci Maden-İş Sendikası yararına bozulmasına oybirliği ile karar verildi 

Yargıtay'ın bozma ka rarından sonra davanın 


(Devamı sa.7, sü.8'de 


bahara kaldı 
Oral Çalışlar 


| 
| 
| 
e ame el 


Ecevit ilk kez sert eleştirildi 


e Ecevit, güvenoyu aldıktan sonra, listesi seçilmezse istifa edeceğini söyledi! 
© Kurultay'daiki grup genç arasında kavga çıktı 


© Necdet Uğur: “Asıl olan ne yapacağımıza karar vermek ve ona göre politika tespit etmektir” 


© Deniz Baykal: “CHP kendisine destek sağlayan öğretmen, işçi ve gençleri karşısına almıştır” 


KASIM 1979 
500 KURUŞ 


8.SAYFADA 


kayıplar verdiriyor. 


Badakşan'da bir Afgan tugayı daha gerillalara katılırken, Rus ve hükümet askerleri Müslüman gerillalara 


(Fotoğraf: AYDINLIK) 


Aydınlık Rus 


- muhaliflerinden Bukovski'yle görüştü 


Pakistan'ın 


Müşahede için getirildiği . Adli Tıpta, M.Ali Ağca'nın yatağının altından O 


LL, 


Ağca ve Atilla Serpil'in getirildikleri cezaevi arabası. Atilla Serpil'in bir gardiyanyrehin aldığı odanın 


dıştan görünüşü (daire içindeki) 


Ağca ile birlikte Adli Tıbba getirilen Atilla Serpil 


bir görevliyi rehin aldı 


İpekçi” nin katili kaçmaya kalkıştı 


© Olay sırasında güvenlik önlemlerinin zayıf olması dikkat çekti 


Olay sırasında alınan güvenlik önlemleri. (Fotoğraf: Abdullah KURTAY) 


ZAFER BAŞAR 


Milliyet gâzetesi i Başyazarı ve Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi'nin katili kaçırılmak istendi. 

Dün saat 12.00 sıralarında yanında bir yıl önce 
13 banka soygunundan tutuklu bulunan komando 
Atilla Serpil olduğu hal 


de, AdliTıbba akli dengesinin yerinde olup olmadı ğinın saptanması için gelen Mehmet Ali Ağca,mü şahede odasına çıkartıldı. Sanıklar soyulup yatağa yatırıldılar Bu sırada komando Atilla Serpil, katil Mehmet Ali Ağca için yatağa konulduğu ileri sürülen iki si lahı alarak görevlilere kıpırdamamalarını söyledi 

Banka soyguncusu Atilla Serpil, elinde 14'lü tabir edilen silahlar oldu ğu halde Nuri Çiçek isimli ogardiyanı rehin aldı. Atilla Serpil ve rehin 


gardiyan yaklaşık 45 da- 


kika kadar odada kaldılar. Güvenlik kuvvetleri- 


(Devamı sa.7. sü.9'da) 


Bir Afgan tugayı daha Müslüman gerillalara katıldı 


©2 Rus danısmanı, tugay komutanı ve 
35 asker öldürüldü 


© Rusya ve Kabil rejimi kurtarılmış bölgeleri yıkmayı planlıyor 


©Çatışmalar şiddetleniyor 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 
20 taburluk Sovyet askeri birliğinin Afganistan'a girmesinden sonra ülke içinde çatışmaların yoğunlaştığı bildiriliyor. 
başkenti basın toplantısı düzenleyen Cemaat-i İslami Afgani sözcüsü, şiddetlenen çatışmalar hakkında bilgi verirken, Badakşan bölgesinde bir tugayın daha Müslüman gerilla kuvvetlerine katıldığını açıkladı. Faizabad kentinin lometre uzağında bulunan tugay, Mü gerillalarla yaklaşık üç saat süren b maya girdi. Gerillalar bu harekat siri 


İslamabad'ta bir 


20 ki- 


tugay komutanı genera: li, iki Sovyet danışmanını ve 35 askeri tamamen etkisiz duruma getirdiler. 
Tugaydaki askerler, hükümet yanlısı yüksek rütbeli subayların ve Sovyet danışmanlarının öldürülmesinden sonra, silahlarını birakarak Müslüman gerillaların saflarına katıldıklarını açıkladılar. 
Tugayn 1500 kadar askerinin yanısıra, ağır ve hafif silahlar, roketatarlar, toplar ve makinalı tüfekler de gerillaların eline geçti. 

Cemaat-i İslami Afgani temsilcisinin yaptığı açıklamaya göre, Amin kuvvetleri ve Sovyet askerleri, aralık ayı sonuna kadar «le Paktia, Nuristan ve Bamyan'da bulunan kurtarılmış bölgeleri ele geçirmeyi planiyor. 

Bilindiği gibi, sözkonusu~ bölgeler, sarp dağlarla çevrili olduğu için, Sovyet ve Afgan hükümeti askerleri, buraları ancak MİG'ler ve helikopterierle havadan bombardıman edebiliyor. 

(Devamı sa.7, su. 10'da) 


Yurtta dün meydana gelen 


trafik kazalarında 
12 kişi öldü 


HABER MERKEZİ 
Yurtta dün meydana gelen trafik kazalarında 
12 yurttaş hayatını kaybetti. 

Aydın Kuyucak'ta bir kamyon ile minübüsün çarpışmasıyla meydana gelen kazada bir kişi öldü, üç kişi yaralandı. 
Çarpışma sırasında minübüs şoförü Mustafa Yıldırım kaza yerinde öldü. 
Minübüs (o yolcularından Mehmet Eker, İbrahim Şimşek ve Çetin Özgür ise yaralandılar. Kamyon 


şoförünün kimliği saptanamadı. 
Sultanhisarlı Çiftçi 


Ahmet Kocatunç yönetimindeki traktörün bir kanala devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ise traktör şoförü olay yerinde hayatını kaybetti. 

Yine Sultanhisar'da İlhan Tekeli yönetimindeki bir taksi ile Sami Küçük yönetimindeki motosikletin çarpışmaları sonucu motosiklette bulunan kişiler yaralandılar. 

öte yandan özel arabası ile İzmir'den Aydın'a gitmekte olan Aydınspor eski başkanların- dan Fehmi Ocak direksiyon başında geçirdiği bir kalp krizi sonucu 'hayatını kaybetti. 

Öte yandan Trabzon - Rize karayolunun Sürme- ne ilçesi Çamburnu mevkiinde iki aracın çarpışması sonucu üç kişi öldü. 

(Devamı sa.7, sü.8'de) 


6 Kasım 1979 


Aydınlık güçlensin diye 


MEHMET YEŞİL 

Gazetemizin açtığı "Daha Taze Daha Güçlü Aydınlık" Kampanyası Polatlılı kadınlar arasında büyük coşkuyla karşılandı. 

Polatlı'da evleri tek tek dolaşarak kampanyayı anlattıklarını ve büyük ilgiyle karşılandıklarını belirten 

yaşı « bir teyze (o “Aydınlık'n İiipanya açtığını juyunca gazetemizin ilk çıktığı günün heyecanını yaşadım. Kampanyaya biz kadınlar da katılmalıydık ama nasıl? Genç, ihtiyar ayırımı yapmadan bütün arkadaşlar toplandık. Neler yapabileceğimizi tartıştık. ve sonunda ortak karar aldık. 'El işleri' yapacağız ve satacağız, geliri Aydınlık'a verecegiz." 

Bir genç kız, “Ben bu yaşıma kadar el işi nedir bilmezdim. Hatta elime iğne bile almamıştım. Ama şimdı Aydınlık güçlensin diye nakış yapmasını öğrendim" diyor ve ekliyor. "Hedefim tek başıma 15 bin lira. Bunu gerçekleştirmek i için gece bile durmadan çalışıyorum. 

Bir başka genç kız “Çeyizlerimi ve kitaplarımı bağışladım. 45 yaşın- da bir teyze,oğluna ayakkabı almak için biriktirdiği parayı kampanyaya verdi. Ayrıca kese kağıtları yaparak 


"Bir iş için Ankara'ya gitmiştim. 
Bir günlük süreyi kampanya için nasıl değerlendirebilirim diye düşündüm. Mobilyacı, hırdavatçı, çelik eşyacı, işçi olan akrabalarımı Ziyaret ettim. AYDINLIK', yeni” bir Í kampanya açtığımızı anlattım. 
"Sohbette Aydınlık'ın çok güzel Í bir yayın yaptığını, Kontrgerilla i ve MHP'nin bütün cinayet ve katli- 


29.10. 0.1979 = EREĞLİ 


Cumhuriyetin kuruluşu, ülkemitarihinde son derece çarpıcı bir olaydır. Cumhuriyetin kuruluşu ile 
600 yılık Osmanlı İmparatorluğu 
sona ermiş, yaygın bir deyimle, "Yeni Türkiye'' kurulmuştur. 
Bununla birlikte, Mustafa Kemal'in önderliğini yaptığı Türkiye halkı, sömürgeleşmeye boyun eğmemiş ve tarihin tanıdığı ilk Kur- 


çalışanlar 


29.10.1979 — ESKİŞEHİR 


GELENDOST, gazeteciliğin heyecanı, bilinci ve tükenmeyen enerjisi ile bugün saygıdeğer dost okurlarına seslenmenin derin hazzını ve kıvancını taşıyor!. 


Hem de üç bayramı bir arada yaşayarak!. 


KOPARAN 


17.10.1979 —ÇORUM 


Ticaret ve Sanayi Odası geçim indeks ve haftalık rayiç defterlerinin verdiği verilerden Çorum'da hayat pahalılığının 65 yılda çok değişik nisbetlerde her yıl artarak 
2 bin 300 katına çıktığını göstermektedir. 

İlimizde 3 çocuklu bir aile 
65 yıl önce ayda 4 lira ile geçinebilirken, şimdi bu rakam 9 bin TL'sının üstüne çıkmıştır. Üç ço- 


ÜLKER 


30.10.1979 — KAYSERİ 


Cumhuriyetimizin 56. 


bir kıpırdanma görülmemiştir. 


İNCE İNGE ve SABIRLA DÖKTÜK 


AYDINLIK 


GÜÇLEMSİM DİYE... 


Hırdavatçı, mobilyacı yardım 


Çorum'da hayat pahalılığı 


Kayseri” deki siyasi kuruluşlar, 


Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yalnız TİKP mesaj yayınladı 


mhi n yıldönümünde Kayseri'deki siyasi partilerden yalnız Türkiye İşçi Köylü Partisi bir kutlama mesaji yayınlamış, ve Atatürk'' deyince mangalda kül bırakmayan diğer siyasi partilerde en küçük 


GÖZNURUMUZU 


POLATLILI KADINLAR | 


2 bin lira kazandık. Bir arkadaş Iş 
imkanları araştırdıklarını söyleyerek, ‘Önümüzdeki gi'nlerde pancar sökümü başlayacak. Topiu olarak pancar sökmeye gideceğiz Bıriktirdiğimiz paraları Aydınlıka vereceğiz' diyordu. 


Polatlılı bir genç ise annesinin biriktirdiği un çuvallarını satarak parasını kampanyaya verdiğini söylüyor ve "Ben annemi böyle bilmezdim" diye hayretini açıklıyordu. 
Aslında hayret edilecek birşey yoktu, bir başka kadın bunun nedenini şöyle açıkladı: 


“Aydınlık çıktığı günden bu yana kadınlar üzerindeki feodal baskılara karşı mücadele etti. Aydınlık Meclisi köşesini kadınların kürsüsü yaptı. Aydınlık'ın güçlenmesi bizim üzerimizdeki feodal baskılara indirilmiş bir darbe olacak." 

Kadın arkadaşlar çalışmalarını gazetemiz aracılığıyla bütün kadınlara duyurmamızı istediler ve gazetemize özenle yazılmış bir pankart armağan ettiler. Aydınlık'ın Ankara bürosunun duvarını süsleyen pankartta "İnce ince ve sabırla döktük göznurumuzu Aydınlık güçlensin diye... Polatlılı kadınlar" yazıyor. 


verdi 


amlarını açığa çıkardığını, grevdeki işçinin, topraksız köylünün mücadelesini, taleplerini ele aldığını söylediler, Aydınlık'a destek oldular. 
Gönüllerinden kopanı saydım 3350 
liraydı. Çok sevindim. Aydınlık'ın kimlerce desteklendiğini dost düşmana bir kere daha duyurmak istedim." 5 
İstanbul'dan RAHİM 


tuluş Savaşını. vererek bağımsızlığını elde etmiştir 


Cumhuriyetimizin 56. yıldönümünde, Cumhuriyet rejiminin yerleşmesi için kanını akıtan, olağanüstü çaba gösteren tüm büyüklerimizin aziz anılarını bir kere daha saygıyla aniyoruz. 56. yıl, Türkiye halkına kutlu olsun 


Haydi bakalım başlayalım! . 


A, NACİ GELENDOST 


Bugün, yaşatmaya and içtiğimiz Atatürk'ün eseri, bizimle yaşıt CUMHURİYET Bayramı, yarın KURBAN Bayramımız var! 

Ve biz, iki bayram sevincini ÇA - LIŞANLAR'ın gülü oluşu bay ramı ile birleştirip bayramların bay namını yaşıyoruz! 


65 yılda 2380 kat arttı 


cuklu bir aile reisi 65 yıl önce ay 
da ekmek parası olarak sadece 68 
kuruş ödüyordu. 

Yukardaki kamlar gösleriyor 


ki. her yıl Türkiye'de ortalama yüz de 35'e varan bir enflasyon hükminü sirdürmektedir. Bu gidişin önü alınamazsa bugün doğan çocuklar 
65 yıl sonra sadece ekmek parası 
olarak ayda 131 bin lira kazanmak ve harcamak zorunda kalacak 


dün neredeydiniz? 


"Cumhuriyet 


ağlık Bakanlığı hiz- 

S metinde çalışan eczacılara yalnız Biokimva dersinden doktora yapmak olanağı ağlanmaktadır. Bu Lranşta gene de hekimler başarılı olmakta ve bakanlıkça da tercih edilmektedir. Halbuki kimya sahasında eczacı, hekime nazaran daha üstün bir eğitim görmektedir. Biokimyanın yanında Gıda 


Kimyası,Hijyen ve Texico- 


logie sahasında da bakanlıkça eczacılar için doktora yapabilmek olanakları gerçekleştirilirse hem memleket için hem de eczacılar için çok faydalı olur kanısındayım. 

Texicologie'den doktora yapmış bir eczacı adli tıp sahasında rahatlikla çalışabilir. -Gıda kımyasında ihtisas yapan lar belediye hizmetlerin- de çalıştırılabilir. Bu sahada kalifiye elemana bu gün Türkiyemizde. o kadar çok ihtiyaç vardır ki. . . Saymakla bitmez. 
Bugün yediğimiz çeşitli gıdalarda hile o kadar çok yapılmaktadır ki, belediye bunlarla başa çıka mamaktadır. Belediye mensupları bile bu hileli gıda maddelerini afiyetle yemek zorunda bırakılmaktadır. Sıkı bir denetim ve gıda maddelerinin her fırsatta tahlili yapıldıktan sonra ancak bu hilebazlığın önüne gene de kısmen geçilebilir. Bu hilebazlık ne yazık ki ilaç sahasında dahi li 


FİKİR MEYDAN! 


TAM GÜN YASASI 
VE HÜKÜMET ECZACILARI (2) 


ram E E 


M. Nurhan Gencel 


Eczacı 


tadır. İlacın müessir etkili maddesi konmadığı gibi,korsan firmalar tebeşir tozunu bile komprime haline getirip halka aspirin yerine yutturmaktadirlar. Türkiye'de ticari ahlak sıfıra inmiştir. Bitkisel yağlara madeni yağların karıştırılarak halkın sağlığı ile adeta alay edil mektedir. Tunus, bir zamanlar bu suçu işleyen tüccarları idama mahkum ederek şehrin merkezlerinde astırmıştır. Biz- de biraz rüşvet biraz iltimasla bu gibiler milyar lar kazanmışlardır. Tereyağına patates püresi ve sana karıştırılıp halis tereyağı fiatına satmak memleketimizde suçtan bile sayılmamaktadır. 

Güğümlerde satılan sütlerin neler ihtiva ettiğini belediyeden başka herkes bilmektedir. Durum böyle iken on iki bin eczacının işsiz olarak aylak gezmesi ve bu gibi işlerin düzetilmesi için görevlendirilmemesi pek garip bir görünüm arzetmek tedir. Aslında yapılacak iş o kadar çoktur ki, dışarda açıkta gezen on iki bin eczacı fazlası bile bu hilebazlar sürüsünü düzeltmeye az gelir. 


«geride 


Batılıların ticari zihniyetleri bizimkilerin düşünüşlerinin tamamen zıttıdır. Konumuz gıda maddeleri ve ilaç olduğuna göre bir gıda maddesini en ucuz fiyata ve en iyi kaliteli olarak halka sunmak amacı vardır. Biz- de ise bunun tamamen aksi yapılır. En kötü kaliteyi en yüksek fiyata satarak halk adeta kazıklanır. 
Rakip firmaların rekabeti de bu zihniyeti muhafaza eder. Kontrolmurakabe-denetim sisteminin yetersiz olmasına rağmen fakülte mezunu kalifiye elemanlardan hâlâ istifade edilmek istenmemesi bu keşmekeşten memnun görünüp mücadele edilmesi için çare aranmaması gibi bir durum arzetmektedir. Bu keşmekeşi gene kendi milletimiz yaratiyor. İlgili merciler de ¿seyirci kalmakta inat ediyorlar. Pastırma ve sucuklar yenemez hale gelmiştir. Kedi ve köpek etinden lahmacun yapılp sokaklarda satılmak tadır. Pislikten Hindistan Pakistan, Arap ülkelerini ve Afrika memleketlerini bırakmış 


durumdayız. Halkımızın 


HALKIN SESİ 


Kula MANISA 


tahsil ve kültür seviyesi düşük, ekonomik gücü yetersiz olduğundan her türlü hile ve yolsuzluğu yapmaya müsaittir. Bu durumu önlemek için gıda maddelerini ya devler leştirmeli, ya da devletin mali durumu buna müsait değilse hiç olmazsa çok sıkı bir devlet murakabesinde,denetiminde tutmalıdır. İlaç sahasında da bu na paralel olarak aynı yöntemler uygulanmalıdır. Bugün on iki bin eczacı boşta gezerken, eczacıların yüzde 60'ı ecza depolarında ha - mallık yaparken ilaç çala rak zengin olmuş, hırsızlık yaparken ilaçların ismini öğrenmiş, ehliyetsiz, ahlaksız, vicdansız ve sorumsuz kişiler ilkokulu bile bitirmeden birkaç bin liraya diplomalı eczacıları kiralayarak ecza- ne İşletmektedirler. Bu gangster . tipli adamlar muvazaalı eczanelerde uyuşturucu madde kaçakçılığını bile rahatlıkla» yapmakta, sorumlu eczacının bundan baberi bile olmamaktadır. Ehliyetsiz kalfalar hastalara iğne yapmakta, çok zaman ölüme sebep olmalarına rağmen durum sav- 


DERDİMİZE KIM MERHEM OLACAK? 


@ Çocuklarımız okula giderken 
3 dere geçmek 
zorunda 


© Su ihtiyaçlarımızı sel birikintilerinden karşılıyoruz 


Bizler Manisa ilinin Kula ilçesine bağlı Ahmetli köyü ve Hacımahmutlu köyünde oturmaktayız. Köyümüz Kula'ya 
10 kilometredir. Sayılamayacak kadar çok dertlerimiz var. Bunların en büyüğü su ve yol sorunudur. Senelerden beri hiç bir yetkili, hiç bir hükümet bu sorunlarımıza eğilmedi. Seçim zamanı geldi mi suyumuzu geliren çok oluyor. 
Seçim geçti mi hiç kimse ilgilenmiyor. 


Buraya Ege'nin şarkı desek daha doğru olur. 
Hacımahmutlu köyünün yolu, köy kurulduğun- dan beri tamir edilmektedir. Bugüne kadar hiç bir YSE taşıtı bu yola girmemiştir. Köyde hasta olduğunda ilçeye götürmek için 2-3 bin liraya ihtiyaç olunur Bu nedenle her aile hastasını zamanında doktora götüremez. Hastası Allaha kalır. Ürettiğimiz bugday, arpa ve nohutu yeterince değerlenciremiyoruz. Mahsulüm'zü aracılara ucuz fiyata kaptırı yoruz. 


Haçımahmutlu köyü ilkokula 3 kilometre uzaklıktadır. Kış aylar nda öğrenciler olala gelirken üç dereden geçmek zorundadır. Çoğu zaman eşyalarını ayakkabısını kaybederek, belden aşağısı ıslak ve çamur olarak okula gelmektedir. 
İki köy arasında dahi ye yoktur. Bu şartlarda r sıl öğrenciler okula ge sin? Biz muhtarlık olarak Kula Kaymakamlığına, YSE Müdürlüğüne, Valilik makamına durumu bildirdik. Kaymakam ve YSE Müdürü yolu kendi gözleriyle görmüşlerdir. Şimdiye kadar ne gelen oldu ne giden. 

İkinci sorunumuz su. 
Bundan on sene önce 


Ahmetli Köyü İhtiyar Heyeti. "Köyümüze zaman gaman milletvekilleri ve partililer gelir, gider. Her gelen bir şeyler vadeder." 


köyümüze 8 kilometre uzaklıktan su getirmek istedik. Bizden 45 bin lira istediler. Aramızda bu parayı, varımızı, yoğumuzu katarak topladık ve yetkililere verdik. Bütün köylü olarak da bir ay çalışarak su borusunun 1 
kilometre kısmını döşedik. Bir müddet sonra nasıl oldu bilmiyoruz, su kuyusu göçtü, içi taş ile doldurulmuş. Su kayboldu gitti. Yine birkaç yıl önce ikinci bir plan yapılarak altı köyün suyunu kapsıyan bir çalışma başlatıldı. Su deposu yapıldı. 3-4 kilometre su borusu döşendi. İki sene geçmesine rağmen hiç bir köye su verilmedi. 
Ne zaman verileceği de belli değil. 


Bizler su ihtiyaçlarımızı sel sularının birikintisi olan kuyulardan, göllerden karşılıyoruz. Buralardan kadınlar, omuzlarında testi, ve hayvan sırtında taşıyarak getirirler. Kışın akan sel suları, bu kuyulara her türlü pisliği doldurmaktadır. Yaz aylarında ise kuyular kurumakta, iki köy halkı suyunu traktör kiralayaak tankerlerle ya 5 kilowetre uzaktaki Gediz Nehrinden ya da Kula' dan getirmek zorundadir. 


1969 seçimlerinde Süleyman Demirel köyümüzün yakınından Selendi ilçesine giderken bütün köylü olarak yolunu kestik. Kendisine bütün sorunlarımızı anlattık. Su 


içtiğimiz yolu gösterdik. 
"Size söz veriyorum, yolunuzu ve suyunuzu yapacağım" dedi. Aradan on sene geçmesine rağmen Demirel, sözünü yerine getirmedi. 
Köyümüze zaman zaman partililer ve milletvekilleri gelir gider. Her gelen 
bir şeyler vadeder. 1977 
seçimlerinde de CHP'liler geldi, yolunuzu, suyunuzu ancak biz getiririz, oyunuzu bize verin dediler. Biz sözümüzde dur- 


duk. Onlar durmadılar. 
Köylünün yanında böyle mi olunur? Susuzluktan köyümüzden göç başlamıştır. Köylüler çok huzursuzdur. Acaba bizim derdimize kimler methem olacak? Bütün milletvekillerine sesleniyoruz. Oy avcılığını bırakın, milletin sorunlarına eğilin, Millet sizden 

bunları bekliyor. 
Köylüler Adına 
Muhtar: A met Kaynak :İsmail Kava 
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, dek 


-cılığa bile intikal etmemektedir. 

Her sahada Doğu zihniyetiyle ilkel bir durum arz etmekteyiz. 
Memleketin büyük bir ıslahata reforma ihtiyacı 


vardır. Bu islahatı gene kendimiz yapmamız ğerekir. Herkeste bir 


omuz silkme, "Salla başı al maaşı" zihniyeti, memleketi bu hale getirmiştir. 
Okuma yazması kıt, geri bırakılmış bu zavallı milletiti eğitmek her aydının vatani ve vicdani görevidir Aksi halde bu durum böylece sürüp gider. 

Bakanlıklar arasında bugün yalnız Sağlık Bakanlığında büyük bir atılım ve büyük bir devrim yapılmıştır. Osmanlı devrinden beri, Cumhuriyet zamanında da halka dönük devrimi savın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Mete Tan gerçekleştirmiştir. o Sağlık hizmetlerini, hekimlik ve eczacılığı bezirganlıktan kurtarmak için sosyalizazyon sahasında büyük bir adım atmıştır. 

Bütün uygar ülkeler yıllarca evvel,bu yöntemi memleketlerinde uygulamışlardır. Memleket için çalışan bu iyi niyetli bakan ne yazık ki haksız eleştirilere ve menfaatlerine dokunulan zümrelerin saldırılarına maruz kalmıştır. Havadan çok para kazanmaya alışanlar bu sisteme vicdanları sızlamadan karşı çıkmışlardır. Yarım gün çalıştırı lan hekimlere tam gün ücreti ödemek ve ancak bu şekilde halkım hizmetine sunulmak istenmesi düşüncesi kıt insanlar için bir hata. teşkil etmiştir, Eğer sağlık perso: 


neline, tazminat verilme- 


seydi ne olurdu? Hekimlerin yüzde 80'i , bakanlık camiasında tutabilmenin ancak bu tazminat sayesinde mümkün olabildiğini herhalde düşünemiyorlar. Aksi halde yüzde sekseni devlet hastanelerinden istifa edip ayrılır ve serbest çalışmayı tercih ederlerdi. Sonuç olarak devlet hastaneleri hekimsizlikten işlemez hale gelirdi. Sayın sağlık bakanı bugünkü başarısını,makul düşünmesine borçludur. 
Birçok gazeteci ve bazı bakanlar bile Tam Gün Yasasında ödenilen yerin: de ve haklı tazminatı eleştirmişler, mantık kaidelerini çiğneyerek çelişkiye düşmüşlerdir. Sağlık Bakanlığı kendi bakanlığında büyük bir devrimi gercekleştirebilmiştir. 

Gönül ister ki diğer bakanlar da kendi sahaların- da gereksinme duyulan ıshalat-devrim-reform gibi halka dönük atılımlar. 
da bulunarak sayın 
Dr. Mete TAN'ı kendilerine örnek ittihaz edebilsinler. Hâlâ eleştiri ile zaman harcamaları bence pek yersiz olur. Memleketimizin ıslahat hareketlerine her zaman ihtiyacı vardır. Bu Tanzimat' tan beri yapılır. Hatta ondan © evvelde birçok ıslahat haraketleri olmuş tur. En büyük Devrim - leri Ulu Atatürk yapmasına rağmen bugün Türkiye de Ata'nın ölümünden sonra gericilik hortlamıştır. o Yobazlık-bağnazlık, fanatizmle beraber irtikap, irtişa, iltimas ve rüşvet gibi toplum hastalıkları, milleti dejenere etmiştir. Dış baskıların etkisiyle memleket bilhassa bu hale getirilmiştir, Kendimizi düzeltmek zamanı gelmiş geçmiştir bile. Bu hercümerç içinden silkinmek, kendimize gelme savaşını yapmak aydınlara düşer. 
Her aydın yazmaktan, her aydın düşünmekten ve her aydın kötülüklerle savaşmaktan korkar ve kaçarsa,bu millet sonsuza rayına Oturumaz. 


—— BİTTİ —— 


Bir ayda bir hükümet... 


Görüyorsunuz, bir hükümet öyle kolay kolay kurulmuyor. 

Türkiye, 1980'e iki aydan az bir zaman kala hâlâ hükümet arıyor. 

24 Ekim günü hükümeti kurmakla görevlendirilen Demirel, bu amaçla kapı kapı dolaşıyor. 

Parti-içi temaslardan sonra, partilerarası temasları tamamlamak için çaba harcıyor. 

Bugün yarın bu temasları tamamlayacak. 

Ondan sonra da, Çankaya'ya çıkacak. 

Yaptığı temasların sonuçlarını Cumhurbaşkanına aktaracak. 

Çankaya'dan indikten, Güniz sokaktaki ikametgahına geldikten sonra da kolları sıvayıp Bakanlar Kurulunu kurmaya kalkışacak. 

Bakan seçiminde özellikle üç şeye dikkatetmek zorunda kalacak: 

Birincisi: AP grubunun tepkisini çeken ve her Demirel kabinesinde bakanlık koltuğuna yerleşen "demirbaşları" muhtemelen bu sefer bakan yapmayacak... 

İkincisi: Diğer parti gruplarınca sakıncalı sayılan isimleri de kabinesine almaktan kaçınacak... 

Üçüncüsü: Cumhurbaşkanının, bakan seçimi konusunda kendisine yaptığı uyarıları dikkate alacak... 

İşte bu ve bunlara benzer hususlar dikkate alınarak AP azınlık hükümetinin iskeleti oluşturulacak. 

Ardından, cebinde Bakanlar Kurulunun listesiyle birlikte, Demirel tekrar Çankaya'ya tırmanacak. 

Ve en nihayet Cumhurbaşkanının onayını takiben yeni hükümet kurulmuş olacak. 

Anlaşılan hükümetin kurulması, güvenoyu alması kasımın ortasını bulacak, ya da bir parça aşacak: 

Yani, aşağı-yukarı Ecevit hükümetinin istifasından bir ay sonra yeni hükümet kurulacak. 

Boşuna demedik, bir hükümet öyle kolay kolay kurulmuyor diye. 

Hele de, bu hükümet rakamların toplamından ibaret değilse... 

226 rakamının da ötesinde, bu hükümetin bir de ahenkli olması istenmişse... 

Ahenkli bir hükümet kurmak için, Demirel'in sürdürdüğü maratonu düşünün bir kere. 

Önce günlerce süren parti-içi çalışmalar... 

"Hükümeti kursak mı, sorusuna cevap aramalar... 

Sonra, Sükan'la başlayan Ecevit'le son bulacak olan dış temaslar... 

E kolay mı? 

Ülke, ilk defa, güvenoyu almış bir azınlık hükümetiyle yönetilecek. 

Yönetilecek mi dersiniz? 

En iyisi, AP azınlık hükümetinin kurulmasını beklemeli... 

Azınlık hükümeti deneyiminin sonuçlarını hep birlikte görmeli, 


kurmasak mı" 


BULMACA 


SOLDAN SAĞA: 1) 56. 
Kuruluş yılını kutladığımız. 2) İdrak etmek-Bir harfin okunuşu 3) Tersi öğütülmüş tahıl-Yuh çekerek protesto etmek. 4) Bir büro eşyası-Asik suratlı, somurtkan, 5) Müsaade, Deyim. 6) Tersi belagatli, derin anlamlı-Tersi tamirat. 7) Rütbesiz asker-Ayağımızın bir bölümü-Rutubet. 8) Demiryolu-Tersi acemi-Yanlış davranış, kusur. 


YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Çok yakın, içten arkadaş. 
2) Yüce, yüksek-Çünkü. 3) Kirayada Magnezyum'un simgesi-Bir uzunluk ölçüsü birimi. 4) Hainlik, ihanet. 
5) Millet-Kabile. 6) Keyif, huzur-İtalya'da bir ova ve ırmak adı. 7) Dolaylı anlatım, sezdirme-Dikme (eski dil). 8) Oynak alev, parıltı. 9) Büyükler, ileri gelenler. 
10) Yılanbalığına benzer, eti lezzetli yırtıcı bir balık. 
11) Bir Kuzey Afrika ülkesi-Belirgin. 12) Yalnız-Manisa'nın zengin linyit yatakları olan bir ilçesi. 


6 Kasım 1979 


EKİM AYINDA KESİLEN 


Türkiye-ABD 


savunma işbirliği 


görüşmeleri 


yeniden 


© Görüşmelerdeki başlıca anlaşmazlık konusu, Türkiye” nin 
5 yıl süreyle 
gereksinme duyduğu askeri malzemelerin 


sağlanması 


ANKARA (AA) 

Türkiye ile ABD arasındaki savunma işbirliği görüşmeleri bugün yeniden başlıyor. 

10 aydan bu yana sürdürülmekte olan görüşmeler, bazı konularde görüş birliğine varılama ması dolayısıyla tamamlanamamıştı. Bu görüşmelerin tamamlanabilmesini sağlamak amacıyla, Bakanlar Kurulu ekim ayında ABD üslerinin faaliyetlerini düzenleyen geçici statünün süresini 3 ay daha uzattı. Geçici statünün süresinin ouzatılmasından Sonra, Ankara' da bulunan ABD heyeti Türkiye'nin istekleri konusunda danışmalarda bulunmak üzere Washington'a dönmüştü. 

ANLAŞMAZLIK 
KONUSU 
Türkiye ile ABD ara- 


başladı 


sındaki savunma işbirliği görüşmelerinde anlaşmazlığa. yol açan konu, Türkiye'nin 5 yıl süreyle gereksinme duyduğu askeri malzemenin karşılanmasıdır. ABD, "Anayasal sistemindeki güçlükler ve Türkiye'ye yapılacak yardımın her yıl bütçesinde onaylanması" gerekçesiyle 5 yıllık bir taahhüt altına giremeyeceğini öne sürmektedir 

Bugün başlayacak o la. görüşmelerde bu ko nunun yanısıra ABD'nin 
1981 yılı bütçesinde Tür 
kiye'ye yapacağı yardım üzerinde de durulacağı sanılıyor 


Görüş birliğine varılamayan diğer konular arasında "Türkiye'de bulunan ortak savunma te- 


sisleri ile savunma işbirliği anlaşmasının feshedilmesinde uygu lanacak süre" de bulun- 


maktadır. Ancak, bu iki konunun çözümlenebilecek düzeyde olduğu belirtiliyor. Yetkililer, Türkiye'deki ortak savunma tesislerinin statüsünde "Herhangi bir hareket için Türk hükümetinin izninin gerektiği" kıstasının esas alındığını bildirmektedirler, 


Rusya da aynı tezi savunuyor 


Kıbrıs konusunda uluslararası konferans 


toplanması 


LEFKOŞE 

Lefkoşe'nin Rum kesiminde yapılan "'Kıbrısla Dayanışma Konferansı"'nda, Kıbrıs konusunda 

uluslararası bir konferans düzenlenmesi istendi. 


Çeşitli ülkelerdeki "Barış Dernekleri"'nin ve benzeri kuruluşların yanısıra , Türkiye'den İĞD adlı demeğin de katıldığı konferansta alınan “Kıbrıs için uluslararası bir konferans" toplanması yolundaki karar, daha 1974'lerde Kıbrıs 


istendi 

sorununun alevlenmesi sırasında Rusya tarafından ortaya atılmıştı. Rusya böyle bir konferans sayesinde, Kıbrıs meselesine bumunu sokabilmeyi amaçlıyordu. Kıbrıs ta iki toplum arasında görüşmelerin başladığı ve bir yumuşama havasının estiği dönemlerde hiç itibar görmeyen bu tezin, Kıbrıs'ta görüşmelerin kesildiği ve taraflar arasında gerginliğin artırıldığı şu günlerde yeniden piyasaya sürülmesi dikkat çekiyor. 


——————— 


Kıbrıs Rum Temsilciler 


Meclisi Başkanı 


Birleşmiş 


Milletlerden, örgütü yasalarında öngörülen 


»dbirlerin alınmasını istiyoruz 


LEFKOŞE (THA) 
Kıbrıs Rum Temsilciler Meclisi Başkanı Alek- 


kos o Mihailidis, Kıbrıs Rum yönetiminin, bu yıl- ki BM Genel Kuruluna, 


örgütün yasalarında öngörülen tedbirlerin alınnasını istemek için başsurduğunu söyledi. 

BM Genel Kurulu, 
Kıbrıs Rum yönetiminin yaşvurusunu 15 Kasımda 


;örüşmeye başlayacak. 
Rum yönetiminin başrurusunda Türkiye'ye zaptrımlar uygulanma- 


a konusu da yer alıyor, 


Mihailidis, Baf ilçesinde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk tara- 


fının uzlaşmaz bir tutum 


izlediğini öne sürdü ve Rum halkını Kipriyanu etrafında birleşmeye çağırdı. 


Kıbrıs Rum yönetimi Eğitim Bakanı Sofyanos* da Baf'ta yaptığı konuşmada, Rum tarafının her zaman görüşmelere hazır olduğunu, ancak Türk tarafının taksimi amaçlayan ön şartlarını kabul edemeyeceklerini bildirdi 


Birleşik Amerik..'nın Tahran Büyükelçiliğini önceki sabah basarak, 59 görevliyi rehin alan İranlı öğrenciler eylemlerini sürdürürken, Birleşik Amerika hükümeti bir bildiri yayınlayarak, durumdan endişe duy- 


duğunu açıkladı. 


Birleşik Amerika hükümetince dün akşam yayınlanan bildiride, Tahran Büvükelçiliğinde görevli Maslahatgüzar Bruce Langen'in rehineler arasında bulunmadığı, kendisinin İran Dışişleri Bakanlığında konuyla ilgili görüşmeler yaptığı belirtildi. 

Bildiride, İran yetkililerinin, rehinelerin güvenliği konusunda Birleşik Amerika'ya güvence verdikleri de 


kavdedildi 
Birleşik Amerika hükümet sözcüsü. Jack 


Touhy da Washington'da yaptığı açıklamada, New York'ta tedavi gören devrik Şah'ın geri verilmesi isteğiyle Tahran büyükelçiliğinde girişilen eylemin dikkatle izlendiğini söyledi 

Amerikan hükümet sözcüsü, İranlı öğrencilerin ellerindeki Amerikalı rehin sayısının 59 olduğunu da belirtti. 

Bu arada konuyla ilgili olarak İran Dışişleri Bakanlığından yayınlanan bildiride ise olay, Amerikan yönetiminin devrik Şah yanlısı tutumu karşısında İran ulusunun doğal bir tepkisi olarak nitelendirildi. 

Öte yandan, Şah Pehlevi'nin Birleşik Amerika'da bulunuşunu protesto amacıyla kendilerini New York'taki Hürriyet Abidesi'ne zincirle bağlaarak gösteri yapan yedi İ canlı öğrenci dün akşam tutuklandı. 

» Bu arada Fransız Basın Ajansı (AFP), dün sabah bir grup öğrencinin Tahran'daki İngiltere Büyükelçiliği önünde bir gösteri düzenlemek istediğini “bildirdi. * Ajansın haberine göre olay yerine gelen güvenlik kuvvetleri, göstericileri dağıttı. 


OLAYIN YANKILARI 


Öğrencilerin, ABD 
Tahran (Büyükelçiliğini işgal ederek,devrik Şah'ı istemesi, üniversite öğretim üyeleri tarafından desteklendi. Öğrencilerin Tahran Radyosunda okunan mesajı için öğretim üyeleri, "Casusluk merkezi olan bu emperyalist büyükelçiliğin işgalini destekliyoruz" dediler. 

— Başta Ayetullah Homeyni olmak üzere Kum kentinde ve diğer kentlerdeki din adamlarının da işgali destekledikleri öğrenildi. tsgilin Homeyni'nin desteğiyle gerçekleştiği bir dini sözcü tarafından da açıklanmıştı. 

Öte yandan ABD Başkanı Carter'in işgal olayıyla ilgili olarak sürekli bilgi aldığı, basına ve kamuoyuna "işgal" sözcü- günü kullanmaya dikkat ettiği ifade edildi. 


Bu arada Dışişleri Bakanı Cyrus Vance ve diger Dışişleri yetkililerinin İran Dışişleri yetkilileriyle sürekli temas halinde olduğu bildirfldi. tran Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili bildirisinde ise, devrik Şah ile eşinin iadesi için Amerikan yönetimi nezdinde son bir hafta içinde iki kez girişimde bulunulduğu kaydedildi. Buna karşılık işgali desteklemediği ifade edilen Başbakan Bazergan susmakla yetindi. 


BAZERGAN'A 
ELEŞTİRİLER 


ABD elçiliğini işgal eden öğrenciler ve dini liderler, geçen perşembe günü Cezayir'in bağımsızlik törenlerine katılan Başbakan Bazergan'ı, Başkan Carter'in Ulusal Güvenlik İşleri Danışmanı Zbigniew Brzezinski ile görüştüğü için eleştirmişlerdi. 


Bu arada Tahran 
Radyosu, Petrol Bakanı Ali Ekber Muinfar'a dayanarak verdiği bir haberde, Homeyni emir verdiği takdirde ABD'ye yapılan; petrol sevkiyatının tümüyle duracağını açıkladı. 


Öte yandan Reuter Ajans, İran Telekomünikasyon Bakanı Hasan Eslami'nin görevinden istifa ettiğini bildirdi. Tahran' da hükümet çevreleri tarafından doğrulanan habere göre, yeni bir bakan atanana kadar Eslami zörevini sürdürecek. 


ABD, Tahran Elçiliğindeki durumdan kaygılı 


© İran Dışişleri işgali desteklerken, Başbakan Bazergan'ın 


onaylamadığı söyleniyor DIŞ HABERLER SERVİSİ 


e New York'ta gösteri yapan 7Iranlı öğrenci tutuklandı 


© Özerklik konusunda “olumlu” gelişmeler olduğu bildirildi 


Tayland'daki bir göçmen 


kampında 
Kamboçyalı çocuklar 


Bolivya'daki darbeciler, darbeye karşı grev yapan işçilere ve direnen diğer halk kesimlerine karadan ve havadan ateş açıyorlar. 


Bolivya'da darbeciler, halka uçaklarla ateş açtılar — 


Latin Amerika ülkelerinden Bolivya'da geçen hafta bir darbe gerçekleştiren Albay Alberto Natusch, sıkıyönetim ilan ettikten ve basına sansür koyduktan sonra dün, başkent La Paz'da darbe aleyhine gösteri yapan halkın üzerine savas uçaklarıyla 


LA PAZ ateş açtırdı. 


berler arasında. 


Çeşitli ajanslar Alberto Natusch'un havadan halka ateş açtırmasından sonra başkentte bir panik yaşandığını belirtiyorlar. 
Bu arada ordunun bölünmesiyle karışıklıkların sürdüğü ve başkanlık sarayı civarında yer yer çatışmaların olduğu gelen ha- 


Öte yandan Albay Natuscn un genel grev ve direnişin sona erdirilmesi yolundaki çağrısına uyulmadığı ifade edilirken, silahlı kuvvetler eski komutanı David Padilla ve diğer görevlilerin tutuklandığı haber verildi. 


ABD, Filistin gerçeğini kabuletmiyor ama... 


Brzezinski , Arafat ile görüştü 


@ Filistinli lider, Portekiz ve Fransa” nın yakında FKÖ” yü resmen tanıyabileceğini söyledi 


LİZBON 
Lizbon'da yapılmakta solan Arap-Filistin Dayanışma Konferansına katlan Filistin Kurtuluş Örgütü Başkanı Yaser Arafat, hafta içinde Cezayir'de ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Zbigniew Brzezinski ile kısa bir görüşme yaptığını açıkladı. 


Arafat ve Brzezinski, Fransa'ya karşı devrimin 
25. yıldönümü kutlama-Izrı nedeniyle Cezayir'de bulunuyorlardı. Bu arada her ikisinin de aynı otel- 


-de kaldıkları bildirildi. 
Cezayir başkentinde geçtiğimiz cuma günü 


gerçekleşen görüşme ile ilgili bir soruya karşılık veren Arafat, Brzezinski ile diğer misafirlerle birlikte karşılaştığını, Brzezinski'nin kendisiyle nazik bir şekilde konuştuğunu ve "İnşallah Andrew Young gibi siz 


de işinizi kaybetmezsiniz" dediğini söyledi. 
Bilindiği gibi, ABD' 


nin BM'deki eski Büyükelçisi Andrew Young, geçen yaz BM'deki FKö temsilcisi ile bir gizli görüşme yaptığı gerek- 


çesiyle görevinden alın- 


mıştı. 

Arafat, Brzezinski ile yaptığı görüşme üzerine başka yorum yapmadı. 


ARAFAT'IN 
LİZBON KONUŞMASI 


Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Başkanı Yaser Arafat, Lizbon'da yapılan "Arap halkı ve Filistin Davasıyla Dayanışma 
Konferansı" sırasında 3 


bin kişilik bir topluluğa karşı hitaben yaptığı konuşmada, mücadeleleri- nin, Arap topraklarındaki işgal bitene kadar süreceğini o söyledi. 


Arafat yaptığı konuşmada, İsrail'in BM tarafından yasaklanmış silahları da kullandığını belirtti. 
Arafat bu arada FKÖ' 
nün diplomatik girişimlerine de değinerek, Portekiz'in FKÖ'ye diplomatik statü tanımasının beklendiğini, Fransa'nın da FKÖ'yü tanımayı düşündüğünü bildirdi. 

Bu arada İsrail İşçi Partisi Başkanı Simon Perez, FKÖ Sosyalist Enternasyonal'de gözlemci sıfatı verilmeyeceğini ileri sürdü, FKÖ gözlemcilik için bir başvuruda bulunmuştu. 


Rus savaş filosu Vietnam” da 


HANOİ 


AFP, bir Rus filosunun "Resmi bir dostluk ziyareti" gerçekleştirmek amacı ile Vietnam'ın Haifong limanına geldiğini bildirdi. Rus savaş filosunun kaç gemiden ve ne cins gemilerden oluştuğu açıklanmadı. Ziyaret süresi konusunda da herhangi bir açıklama yapılmıyor. Filoyu ziyaret etmek isteyen yabancı basın mensuplarının bu isteği ise Vietnam makamları tarafından rededildi. 


f 


Görüşme sonunda Arafat, Brzezinski'ye "İnşallah, Young gibi siz de işinizi kaybelmezsiniz" dedi. 


ğ. 


DIŞ HABERLER 
SER VİSİ 

Fransa'nın önerisi üzerine "Kamboçya'ya Acil İnsancıl Yardım Konferansı" dün Birleşmiş Milletlerin New York'taki Genel Merkezinde çalış malarına başladı. 33 ülke temsilcisinin katıldığı konferansta, Kamboçya'ya yapılması gereken acil ilaç, yiyecek ve giyecek yardımı ve bu yardımın gönderilmesi ile yerli halka dağıtılması sorunları ele alınıyor. 

Fransa Dışişleri Bakanı Jean François -Poncet, konferansın açılış keonuşmasında, Kamboçya için acilen 110 milyon dolarlık bir yardımın gerektiğini ve bu miktarın yarısının Avrupa Topluluğu ülkeleri tarafından karşılanabileceğini söyledi. François-Poncet, esas meselenin yardımın ülkeye ulaştırılması olduğunu belirtirken şunları önerdi: "Kompong Song Limanı, Mekong Deltası, Pnom Pen ve diğer havaalanlarını kullanmak istiyoruz. Ayrıca karayollarını da kullanarak, yardım malzemelerinin doğrudan halkın eline geçmesini sağlamak amacındayız." 

Dün başlayan konferansta, Fransa ve ABD temsilcileri , "Kamboçya meselesinin sadece insancıl açıdan ele alınacağını" belirttiler, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ise, Hindiçini'deki genel durumu, özel olarak da Vietnam'ın Kamboç- 


ya'yı istilasını 12 Kasımdan itibaren topluca değerlendiren tartışma- 


lara başlayacak. 

HENG SAMRİN 
GERİ ADIM ATTI Kamboçya'ya acil yardım sorunu, Vietnam birliklerinin giriştiği katliamlar ve yağmalardan sonra daha fazla gündeme gelmiş, ancak uluslararası örgütlerin gerçekleştirdikleri yardımlar, Vietnam yanlısı Heng Samrin rejimi tarafından “Kamboçya'nın iç işleri- ne müdahale" olarak nitelenmişti. Demokratik Kamboçya hükümetinin denetim altında bulundurduğu bölgelere, yardım sevkiyatını engelleyen Vietnam birlikleri ve Samrin rejimi, dünya kamuoyunun tepkisi karşısında son olarak geri çekilmek zorunda kaldılar. 
Heng Samrin rejiminin bir sözcüsü, BM'nin "'insancıl yardımını" şartsız olarak kabul edeceklerini açıkladı. Hatırlanacağı üzere, Heng Samrin, daha önce yardımları kabul etmek için, Pnom Pen'de kurdurulan Vietnam yanlısı hükümetinin 


BM tarafından resmer kabul edilmesi şartın. 
koşuyordu. 


BM, Sovyetler Birliği ve Vietnam'ın bütün çabalarına rağmen, Başbakan Pol Pot önderliğindeki Demokratik Kamboçya hükümetini Kamboçya'nın resmi ve meşru temsilcisi olarak tanımaktan vazgeçmedi. 


MEHMET ATABERK NURİ ÇOLAKOĞLU 


Kamboçya Gezi 
Notları 
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KONFERANSI NEW YORK” TA 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© BM'nin himayesi L D I 


altında yapılan konferansı Fransa önermişti 


© Heng Samrin, hükümetinin tanınması koşulunu öne sürmekten vazgeçti 


Vietnam'ın ülkeyi işgal etmesi ve tarım ürünlerini zehirli gazlarla yoketmesi sonucu başlayan açlık ve salgın hastalıkların kurbanı Kamboçyalı bir genc kiz 


5 kıtadan 


- KISA HABERLER 


Rusya, ABD'de teknolojik casusluk yapıyor 


"Newsweek" dergisi, Sovyetler Birliği'nin Ameri-Kan sanayisine nüfuz ederek askeri ve teknolojik sırları çalmak için büyük çaba sarfettiğini yazdı. 

ABD yetkililerine dayanarak verdiği haberde, Newsweek, CİA ve FBI'nın, sanayi şirketlerinin güvenlik kontrollerini hızlandırdığını bildirdi. 


ırak, deniz kuvvetlerini güçlendirecek 


Irak'ın deniz kuvvetlerini iki katına çıkaracağı bildirildi, 

Bağdat'taki diplomatik kaynaklar olrak'ın Sovyetler Birliği, Fransa, İngiltere. ve İspanya'dan silah almayı düşündüğünü bildiriyorlar. 


' . er 
El Salvador'da şiddet eylemleri sürüyor El Salvador'un başkenti San Salvador'da bir grup, Ulusal Muhafız karakolu ile bir enerji santralına saldırdı. 
Bu arada "Devrimci Halk Bloku'"'na mensup kişilerin7 kilisenin işgalini sürdürdüklerini ve Ekonomi ve Çalışma Bakanlarını rehin tutmaya devam ettikleri bildirildi. 


Bir COMECON heyeti Güney Yemen'de 


COMECON bünyesinde, "Karşılıklı Ekonomik Yardım Konseyi"'ni temsil eden bir heyet, bir ziyaret için Güney Yemen'e geldi. 

Güney Yemen Devlet Başkanı Ali Nasır Muhammed ,heyetle ekonomik işbirliği konularını görüştü. 
Ayrıca bir Doğu Alman heyeti de aynı konuları yetkililerle görüşüyor. 

Güney Yemen COMECON'a gözlemci olarak kabul edilmişti. 


85 Kübalı siyasi tutuklu serbest bırakıldı 


Fidel Castro rejimi tarafından tutuklanarak dahia sonra serbest bırakılan,85 tutuklu ve ailesi özel bir uçakla Venezüella'nın başkenti Caracas'a gitti. 

Tutuklular arasında sendikacılar da bulunuyordu. 

Küba, geçenlerde 400 siyasi tutukluyu daha serbest bırakmıştı. 


Irlanda, İngiliz ordusu çekilirse şiddet eylemlerinin artacağını bildirdi 


İrlanda Cumhuriyeti Başbakanı Jack Lynch, Ingiliz ordusunun Kuzey İrlanda'dan hızla çekilmesi halinde, şiddet olaylarında artış olacağını söyledi. 

Lynch, "Time" dergisine verdiği demeçte şu andaki İRA'nın (İrlanda Cumhuriyet Ordusu) 1920'lerde bağımsızlık savaşı öncesinde var olan IRA ile ilgisi olmadığını belirtti, 


Bangladeş'te kolera yayılıyor 


Hükümet gazetesi "'Dainik Bangla", son iki ayda Bangladeş'in çeşitli bölgelerinde koleradan 188 kişinin öldüğünü bildirdi. 

Gazete son bir ayda da 100 ölüm vakasının kaydeiğini ve kolera salgınının çok sayıda insanı tehdit i haber verdi. 


AN” Ya 


LE m 


İşçi dünyasında geçen ay 


Ekim ayı boyunca, işçi sınıtının ve sendikal çevrelerin dikkatleri yine metal işkolunda yogunlaştı. 

Maden-İş'in MESS'le 108 işyeri için başlattığı grup sözleşmeleri, Maden-İş Gönen toplantısı ve hemey arkasından gelen Olağanüstü Genel Kurul kararı ve Demir Dökümde yapılan irâde beyanı, şüphesiz, ekim ayının en önemli işçi olaylarını oluşturuyordu 


kkk 


Ekim ayının son günlerinde, MESS-Maden-İş görüşmelerinin fiilen başlaması ve Maden-İş'in sözleşme taslağını MESS'e vermesi ile, işçi ücretleri ve enflasyon tartışmaları, işçi ücretleri- nin sorumsuz artışlarının hayat pahalılığına sebep olduğu iddiaları yine canlandı. 

MESS yetkilileri, çeşitli açıklamaları ile bu propagandayı hızlandırırken, çeşitli gazeteler de metal işçilerinin isteklerinin karşılanamaz olduğunu ispatlamaya yönelik yayınlar yaptılar. Bu arada Maden-İş'in MESS sözleşmesi arifesinde gerek ülke içinden gerekse ülke dışından destekler aramaya giriştiği dikkati çekti. DSF'ye bağlı Moskova güdümünde bir kuruluş olan Uluslararâsı Metal Sendikaları Birliğinin (UMSB) son yönetim kurulu toplantısının İstanbul'da ve tam da MESS görüşmelerinin başladığı sırada yapılması herhalde bir tesadüf değildi. Öte yandan, Daysallar aynı amaçla, ülke içinde bazı sendikalarla "eylem birliği" denemelerine giriştiler. 

Maden-İş'in MESS sözlesmelerinie izleyeceği politikada, kurulacak yeni hükümetin ve TKP'nin hükümet kuruluşundan sonra izleyeceği politikanın etkin olması bekleniyor. 


kkk 


Maden{ş üst yonetimındeki buhranın patlama noktasına varması da ekim ayına, MESS sözleşmelerinin başlaması ile aynı günlere rastla- di, 

Gönen'deki Genel Yönetim Kurulu toplantısında Ertürk ve Daysal kanadının iyice birbirine girmesinden sonra, aradan bir hafta geçmeden Maden-İş'in olağanüstü genel kurul kararı aldığı duyuldu. 

Politika gazetesi tarafından kamuoyuna "'daha üst seviyede birlik kongresi" şeklinde lanse edilmeye çalışılan bu kongre, esasında iki amaç taşıyor. TKP'li klik bu kongrede birinci olarak, . 
uzun süredir muhalefette olan Ertürk ve taraftarların# tasfiye etmeyi ikinci olarak da DİSK'in dayattığı tek tip tüzüğü kabul ederek bir yıllık ihraç süresinin bitiminde DİSK'e geri dönebilmeyi umuyor. 

Önümüzdeki dönemde, yapılması beklenen DİSK Olağanüstü Genel Kurulunu da yakın- dan etkileyecek olan bu kongre DİSK-TKP ilişkilerinin bundan sonra alacağı biçim konusunda da büyük önem taşıyor. 

Madenijş olağanüstü kongre hazırlıklarının kasım ayı boyunca da sürmesi bekleniyor. 


k*t 


Metal işkolundaki bir diğer önemli olay ise, Demir Dökümde yapılan irade beyanıydı. Eylül ayı boyunca süren saldırı ve provokasyon denemelerinden sonra yapılan irade beyanı, Maden-İş'in Demir Dökümdeki "gücünü" inkar edilemeyecek bir şekilde ortaya koydu. Oylama sonucunda, Maden-İş ancak . 337 oy alabiliyor ve Maden-İş'e oy veren bu işçilerin büyük çoğunluğu da bir hafta geçmeden istifa edivorlardı. 

İrade beyanı ertesinde yetkinin Devrimci Maden-İş'e verilmesinden sonra, Maden-İş'in İş Mahkemesine verdiği itiraz dilekçesi ise, revizyonizmin gerçek niteliğini göstermesi bakımından tarihi bir belge niteliğindeydi. Maden-İş avukatları bu dilekçelerinde, Demir Dökümde ki irade beyanının yasal olmadığını "ispatlamak" için, Yargıtay Hukuk Dairesinin 1975 
yılında aldığı ve referandumu yasaklayan kararna sarılmak zorunda kalıyorlardı. Lafta reterandum şampiyonluğunu kimseye bırakmayan bir sendika için düşülebilecek en kötü durum da herhalde buydu. 
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Ceytaş işçileri anlatıyor: 


in mi 


işçi sendik 


İKRAMİYE VE ÜCRET FARKLARI BU HAFTA İÇİNDE ÖDENMEZSE 


İzmir Belediye iscileri hak grevine gidecek 


© Belediyenin her işçiye ortalama 30 bin lira borcu var 


İZMİR (THA) 

İzmir Belediyesi ve ESHOD Genel Müdürlüğüne bağlı işyerlerinde çalışan DİSK'e bağlı GenelÎş Sendikası üyesi 
8 bin işçi, toplu iş sözleşmesinden doğan ikramiyelerle ücret farkları- nın bir bölümünün ödenmeyişini protesto için di- 


reniş hazırlığı yapıyorlar. 

Geçtiğimiz aylarda imzalanan toplu iş sözleşmesindeki bazı hükümlerin İzmir Belediye Başkanı İhsan Alyanak tarafından henüz yerine getirilmediğini belirten Genel-İş Sendikası İzmir Şube yöneticileri, belediyenin her bir işçiye orta- 


UZUN MEHMET KÖMÜR ŞENLİĞİ YARIN BAŞLIYOR 


rihidir. 


1932 yılına kadar yabancı şirketler 


Şenliği kutlanmaya başlan: Uzun Mehmet Kömür 


7-8 Kasım Uzun Mehmet Kömür Şenliği yarın başlıyor. Zonguldak bölgesinde kömür, yoksul bir köylü olan Uzun Mehmet tarafından 8 Kasım 1829'da bulunmuştu, Bulunuşundan 1940 yılında millileştirilinceye kadar yabancı şirketler tarafından işletilen Zonguldak kömürlerinin 150 yıllık tarihi büyük bir mücadele ta- 


dı. 


Şenliği, yalnızca kömürün bulunmasının değil, yabancı 
şirketlerin bölgeden kovulmasının 1908'de patlayan büyük kömür grevinin ve 150 


yıldır verilen nice çetin mücadelenin bayramıdır. 


SENDIKA Gİ 
KAPATILAN 


FABRİKA DAHA 


Oysan işçileri, arife gü 


İSTANBUL (ÖZEL) Kağıthane'de kurulu Oysan Oyma Sanayi işçileri, bayram öncesi bağımsız Devaş-İş Sendikasina girince, işveren Ferruh Sözen fabrikanın kapısına kilidi vurdu. 


günü işsiz kaldı 


RINCE 
BIR. 


"Sainte Barbe Maden Yortusu" adi altında törenler yaparlar ve gerçekte kömürlerimiz üzerindeki hakimiyetlerini ku tlarlardı. 

1930 yılında bu emperyalist hakimiyete karşı başlatılan mücadele, 1932'de 
başarıya ulaştı ve Sainte Barbe'nin uydurma yortusu yerine Uzun Mehmet Kömür 


çileri. 


Bayramı direniş çadırında geçiren işçiler, işverenin hammadde yokluğunu öne sürerek fabrikayı kapatmak istediğini belirterek özetle : şunları söylediler: 

“Patron bizim sendi- 


OKSAN İşçlLERi 


Sendikalaşmaya kalkınca bayram arifesinde işsiz kalan Oysan iş- 


kaya girmemizi önlemek için buradaki fabrikayı kapatıp tesisleri de Gebze'deki fabrikasına taşıyacak. Bir ay önce girdiğimiz Devaş-İş Sendikası işverene daha önce sözleşme çağrısı yaptı. Fa- 


“Direnişi eli sopalı sahte solcular 


10-12 Ekim tarihlerinde Ceyhan'da kurulu Ceytaş Fabrikasında bir direniş 


pildi. Direnişin başını işçilerin düşük ücret almalarını bahane eden çeşitli sahte 


A 


solcu gruplar çekti. Bu direniş sonunda işverenin işçi atmak için aradığı uygun zemin yaratılmış oldu ve 56 işçi işten atıldı. Aşağıda bir grup işçinin Ceytaş di- 


renişini ve bu .direniş hakkındaki değerlendirmelerini anlatan yazısını sunuyo- 


Ceytaş'ta tüm tekstil fabrikalarında olduğu gibi ücretler çok düşüktür. Ortalama net 3 bin lira civarındadır. Geçen yıl yetkili sendika TEKSİF'in imzaladığı top-İusözleşmeden sonra günlük ücret ikinci yıl başında 212 liraydı. İşçilerin bu durumda daha fazla ücret talep etmeleri dogaldır. Ancak bu talebin direnişle vs.ile alınamayacağını işçiler bilmektedir. 

İşte direnişe heveslenen sahte solcu gruplar, DSM adı altında bu sartlarda ortaya çıktılar. İşçilerle sıkıyönetimin karşı karşıya gelmesine 56 işçinin atılmasına sebep oldular. 

OLAYLAR NASIL GELİŞTİ? 

10 Ekim sabahı 15-20 kişilik bir grup 
şalterleri indirdi, kapıları kaynattı ve "'direnişi"' başlattı. Elleri sopalı gözcüler, direnişe katılmayanları tehdit ediyor, yakınlarını aramak için kapıya gelenlere, herkesin "gönüllü" olarak direnişe katıldığını söylüyorlardı. Çıkmak isteyeni çıkarmıyorlar, sendikacıları içeri almıyorlardı. Ayrıca çıkanların dışarıda adamları tarafıdan dövüleceğini yaymışlardı 


Direniş süresinde sendika, içerideki işçilere yemek ve tatlı getirdi. Direnişin elebaşıları, ğidir, yenmez" dediler. İşçilerin yemek yemesini engellemeye çalıştılar. Bu tutmayınca da, "Bu yemek filanca mahalle- deki Halkın Kurtuluşu taraftarlarından", “Bu yemek filan DSM grubundan" diye işçilgri aldatmaya çalıştılar. Gelen yemek ve tatlıların bir kısmını işçiye dağıtmayıp dolaplarına sakladılar. Bu, daha sonra sıkıyönetimin yaptığı aramada ortaya çıktı. 


“Bu sarı sendikanın 


Bu arada dışarıda biriken âileler, işçi yakınlarıyla "gözlemciler" önünde görüşebildiler. TEKSİF Merkezinden gelen Necdet İnandıoğlu'nun görüşme talebini de geri çevirdiler ve "Biz sendika filan tanımıyoruz. 
lerimizi kabul etmelidir" diyorlardı. Diğer tüm yetkililerin de görüşme isteği geri çevrildi. 


SIKIYÖNETİMİN MÜDAHALESİ Direnişin üçüncü günü sıkiyonetim" 


İşveren bizimli oturup 


yemekarşılık verdiler. 


ralandı, gözaltına 


iş akti feshedildi 


zorbalıkla 


başlattı” 


yetkilileri, direnişin sona erdirilmesini ve fabrikanın bosaltılmasını istediler. Maceracılar, "sıkıyönetim de sökmuyecek, kahrolsun sıkıyönetim " 


gibi sloganlarla 
Bunun üzerine güvenlik 


kuvvetleri saldırdı. İşçiler dipçiklendi, ya- 


alındı. Fabrika boşaltıl- 


dı. Yapılan aramada bir işçinin dolabın- da tabanca ve 30 bin lira bulundu. Bazı dolaplarda da yemek ve tatlı. Ertesi gün üretim yeniden ri Fakat 56 işçinin 


hbarsız ve tazminatsız 


olarak. Sahte solcular, 56 işçinin atılma- 


Sahte solcular istek- 


sına hiç bir tepkide bulunmadılar 


AMAÇLARI NE? 


ilKın ucretletin artırılma- 


sı için direniş yapmak gerektiğini söylüyorlardı. Ancak direniş içinde baklayı agızlarından çıkardılar: Esas hedef sendikaydı. "DSM eylem koyup güç toplaya- 


caktı". Kısacası Ceytaş, ikinci bir Kula ol- 


du. Bunların amacının ücret artışı olmadığını hep beraber gördük. 


lama 30 bin lira borcu olduğunu söylediler. 


Alyanak'ın Kurban Bayramı öncesinde toplusözleşmeden doğan farkları ödeme yolunda taahhütte bulunduğunu ancak, bayram arifesinde bu sözü yerine getirmediğini söyleyen İzmir Şube yöneticileri, gerekirse İzmir Belediyesi ve ES-HOD'un tüm kesimlerin- de "hak grevine girebileceklerini vurguladılar. 


Genel-İş İzmir Şube yetkililerinin yaptığı açıklamada, belediye ve ESHOT'tan emekli olan işçilerin 10 taksitte almaları gereken ikramiyelerin, bugüne kadar ancak birer taksitini aldıklarını belirterek, emekli işçilerin belediye, muhasebe ve sendika kapısı arasında dolaştırılmalarına daha fazla göz yummayacaklarını söylediler. 


Genel-İş üyesi belediye işçileri de bayram nedeni ile eylemlerini ertelemek zorunda kaldıklarını, ancak belediyenin bu hafta içinde tüm haklarını vermemesi halinde iş bırakma eylemine il söylediler. 
şçiler, kendi aralarında komiteler oluşturarak direniş hazırlığını sürdürdüklerini de sözlerine eklediler. 


ÇEVRE 
BELEDİYELERDE 
DURUM 


Öte yandan Gültepe, Çamdibi, , Altındağ ve Çiğli belediyelerinde de işçilere sözleşme farklarından doğan hakların ödenmediği gerekçesiyle hak grevi kararı alındığı bildirildi. Bu belediyelere tanınan sürenin bitiminde, işçilerin hakları ödenmezse hak grevine hemen başlanacağı, Genel-łş (o yetkililerine" ifade edildi. 


kat işveren buna yanaşmadığı gibi, .karakola başvurarak bizi korkutmaya çalıştı, Ayrıca işyerinde çalışan işçi sayısını da saklamaya uğraştı. 
Patronun niyeti sendika nın girmesini engelleye rek sosyal haklarımızdan kaçmaktır. Biz burada şimdiye kadar asgari üc- 
, retle çalıştık. Bundan sonra da aynı ücretle çalıştırma hesabı yapılıyor. 
Oysan işçileri, sendikalarının pazartesi günü işverene ikinci (o çağrıyı yapacağını, işverenin gö rüşmelere yine gelmemesi halinde ise yasal grev haklarının doğacağını belirttiler i 


Renuault'da üretim başlayamadı 


BURSA(THA) 

Organize Sanayi Bölgesinde kurulu OYAK Renault Otomobil Fabrikasında 18 Ekimde parça yokluğundan duran otomobil üretimine döviz transferi (o yapılamaması sonucu 'dünde başlanamadı. İşbaşı yapan işçiler perşembe gününe kadar tekrar evlerine gönderildiler. 

OYAK Renault Otomobil Fabrikası yetkilileri üretimin 18 Ekimde durması üzerine montaj 
bölümünde: çalışan 900 
dolayında işçinin evlerine gönderildiklerini, işçilerin bayram sonrası işbaşı yapmalarının kararlaştırıldığını bildirmişler- di. 


AydınlıkPi 


8. OLAĞANÜSTÜ CHP KURMLTAYINDAN 


Oral Çalışlar 
CHP ve Türkiye'nin, demokrasiye ihtiyacı var. 
Özgürlük ve konuşma imkanının olmadığı her yerde zorbalık egemen olur. 
Böyle bir ortamda kapı kulları ön plana geçer ve gelişme durur, gerileme başlar 
İki gündür Kurultayı izliyoruz, önce Ecevit'in muhalefete yüklenen ve yenilgiden ders çıkarmayan konuşmasını dinledik. Daha sonra Haluk Ülman, Turan Güneş, Necdet Uğur gibi parti içinde önemli isimleri izledik, Her üç konuşmacı da Ecevit'i eleştirdiler. 
Özellikle Ulman ve Güneş şimdiye kadar Ecevil'in yüzüne söylenmeyen birçok şeyi söylediler 
Turan Güneş, Ecevit" 
in muhalefete hayat hakkı tanımayan tutumunu somut ve canlı bir üslupla topa tuttu. Cesur bir konuşma yaptı. CHP içinde duyulmayan, söylenmesine cesaret edilme 


Umut başka bahara kaldı 


yen birçok konuyu gündeme getirdi. Fakat, sözleri örgüt içi ve uygulamalar, hatalarla sınırlı kaldı. Ne iç politika, nede dış politika konusunda dişe dokunür şeyler söylemedi. Bu yüzden CHP' nin önünün aydınlanmasına yarayacak ciddi ve berrak siyasetler konusunda sözleri olması gerekenler de sorunları geçiştirince, umutlar başka bahara kaldı. Güneş cesur konuştu. Neden mi? Çünkü CHP Kurultayında konuşmak, Ecevit'i eleştirmek, bunca yenilgiye rağmen bir yürek işi olmaya devam ediyor. Güneş ve Ülman da 


Ecevit'i (o eleştirebilmek için önce havayı yumuşatmaya çalıştılar. Ülman Genel Başkana olan sevgi'orini dile getirerek söze başladı, Turan Gü neş ise Ecevit'le olan eski arkadaşlıklarını anlatarak konuşmasını sürdürdü. 
Gürültüyü susturabilmek 


ve devam edebilmek için, hiç bir koltuk ve makamda gözleri olmadığını da söylemek zorunda kaldılar. 


Demokrasi böyle işle- di CHP Kurultayında. 
Daha önce Ecevit'e yan bakanın hesabı götülürken çıt çıkmıyordu. 
Şimdi durum biraz daha değişik. Eleştiri yapacak cesaret az da olsa gelmiş. Haluk Ulman'ın dış politika konularında gerçekçi görüşlere sahip olduğunu yazılarından biliyoruz. Teslimiyetçi ve dengeci siyaseti eleştirmesini bekliyorduk. Ülman konuşması sırasında, “dosta da düşmana da giüven vermeyen bir siyaset 


izledik'dedi. Ve önündeki fişleri hızla çevirerek bu konuda daha fazla şeyler söylemek O istemediğini belirterek başka bir konuya atladı. Ulman'ın yapılan gösterilerin de etkisiyle bu konuyu geçiştir- 


TiKP Ankara Feridun Çelik lokali açıldı 


; ANKARA(ÖZEL) 
Türkiye İşçi Köylü Partisi Ankara Feridun Çelik Mahallesi lokali tö- 


renle açıldı. 


Çok sayıda mahallelinin katıldığı açılış töreninde Parti Genel Başkanı “Doğu Perinçek bir konuşma yaptı. 


Lokalin açılışından 


lara, Doğu Perinçek ve TİKP aleyhine yazılar yazan Halkın Kurtuluşu taraftarları, yazıları silen partili- 


lere silahlı saldırıda 


Açılış töreninde ilk konuşmayı 


yapan Parti Altındağ 


Ahmet Arslan saldırı olayını protes- 


Önceki gün açılan 
Köylü Partisi Feridun lesi 


Taşla yapılan saldırı sırasında lo- 


Lokali dün saldırıya uğradı. 


to etti. Daha sonra bir konuşma yapan Genel Başkan Doğu Perinçek, Feridun Çelik Mahallesi halkını Par- 


tiye omuz vermeye çağırdı ve şöyle dedi: "'Buraya bir bayrak dikiyo- 


önce duvar- 


bulundular. 
şartıyla 
İlçe Başkanı 


Lokal saldırıya uğradı 


Türkiye İşçi 
Çelik Mahal- 


ruz. Bu bayrak zorbalığa karşı mü cadele bayrağı olacaktır.' 

Genel Başkanın konuşmasındar sonra bir yurttaş şöyle 'dedi: "'Kı zım da bu fikirleri savunuyor. Ben de artık aynı görüşteyim. Çünkü bu fikirler hep doğru çıktı. Bundan sonra da, yüzümü ak çıkartmanız sizlerle birlikte çalışacağım." Bu sözler, toplantıya katılanlar tarafından coşku ile karşılandı. 


kalin camlarının tümü kırıldı. 
TİKP taraftarlarına, Feridun Çelik Lokalinin açılışından önce de 


Halkın Kurtuluşçuları, silahlı saldı- 


rıda bulunmuştu. 


diğini sanıyoruz. "Nazik konular" böylece es geçilmiş oldu. 

CHP'liler neden yenilgiye uğradıklarını ciddi bir şekilde araştırmak istiyorlarsa, önce parti içi demokrasinin gereğini yerine getirmeliler. Herkesin korkuyla susturulduğu bir yerde hata da anlaşılmaz, gerçek debulunmaz Eleştiriye açık olmayan Ecevit'in hatalarını görememesi ve yaptıklarını iyi şeyler gibi göstermesi kaçınılmazdır. 
Başarısızlığa uğraması ve oy kaybetmesi de kaçı-- nılmazdır. 


an e — —> 
PTT de Sicil Değerlendirme 
Kuruluna seçim yapıldı 


ANKARA (ÖZEL) 
PTT'de "Sicil Değerlendirme Kurulu"na girecek olan memur temsilcilerinin seçimi yapıldı. 
PTT yönetiminin seçimin olacağını 15 gün öncesinden duyurması gerekirken, çalışanlar seçimi ancak bir gün önce öğrendiler. 

Ankara Telefon Başmüdürlüğünde 1, 4 derecelerden ve 10 yıldır çalışmış bulunan adaylar arasından Satılmış Parladıroğlu ile Galip Ergincan seçimi kazandılar. 
Son anda isimlerini yazdırmış olan Parladıroğlu ve Ergincan'ın seçilmeleri Ankara Telefon Başmüdürlüğünde çalıganlar tarafından memnunlukla karşılandı. 

Ayrıca 
Başmüdürlüğü 
Genel Müdürlüğünde de 

s seçimler yapıldı. 
Genel Müdürlükten Halil Say ve Şükrü Keskin isimli memurların Değerlendirme Kuruluna girdiği öğrenildi. 


Ankara'da odunun tonu 2750-3 bin lira 


ANKARA(AA) 


Ankara Belediye Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, kırılmış odunun tonu 3 bin, takoz halindeki odunun tonu ise 2750 liradan satılıyor. 

Yetkililer, Ankara Belediye ekiplerinin, odun ardiyelerini sürekli olarak denetlediklerini ve eksik tartı kullanan veya yüksek fiyatla odun satan ardiyeler hakkında yasal işlem yapıldığını bildirdiler. - 


e Me mmm 
Yeni yılda öğrencileri, azınlık gruplarla mücadele bekliyor 


Birçok üniversite ve yüksek okul bugünlerde yeni öğretim yılına giriyor. 

Huzurlu ve sürekli bir öğrenimin sağlanması, 3 -4 yıldır öğrenim hayatının en önemli sorunu durumunda 


Büyük öğrenci çoğunluğu, O saldırılardan, tehditlerden, anlamsız boykotlardan bıkmış. 
Hocalar ve idareciler de öyle. 

Bir yanda dostluk ve kardeşlik içinde okumak, söz ve oy hakkı- 


na sahip olmak isteyen onbinler, diğer yanda, ülkenin bütünlüğüne ve demokrasiye kastetmiş azınlık gruplar. Yüksek öğretimin genel tablosu bu. Bu tablo geçtiğimiz dönem oldukça karışıkt. Kimin ne dediği, ne yaptığı, kimden yana olduğu kolay kolay anlaşılamıyordu. Şu veya bu derecede etkin olan grup çoktu. Ama artık öyle değil. Geçen yıl, saflârı epey berraklaştırdı. 

Önceleri bütün gözler anarşinin ve terörün kaynağı ÜGD'li komandolar üzerindeyken, artık İGD Dev-Sol gibi gruplara çevrilmeye başladı. Bunlar, önceleri sadece kendilerine karşı mücadele edenleri hedef alırken, giderek tüm öğrencileri ve öğretim üyelerini karşılarına aldılar. Tüm öğretim camiası bunlardan yaka silker oldu. 

Aslında onlar, yaptıkları işlerle kendi kuyularını kazdılar, kendi sonla- 


rını adım adım hazırladılar. Bir yandan da birbirleriyle dalaşmaktan geri kalmadılar. 

*** 

En iyisi öğrencilerin ve hocaların. bu dolandırıcı "solcuları" nasıl tanıdıklarını, yaptıkları eylemlerle gözden geçirmek. 

İGD ve Dev-Sol gibi grupların bombalı pankartlara pek meraklı olduklarını biliyoruz. Böylelikle yüzlerce insanın hayatını tehdit ediyorlar. 

İstanbul Teknik Üniversitesinde, 450 öğrencinin günlerce gözaltına alınmasına yol açan yine bunlar. Üstelik öğrencileri forum için toplayan, kışkırtmaya çalışan şefleri piyasada görmek ne mümkün, hemen toz oluyorlar. İTÜ'de telafi öğreniminin sürmesini engellediklerinden dolayı öğrencilere bir dönem kaybettiriyorlar. 

Çemberlitaş Kız Yur dunda eğlence gecesi düzenleniyor. , Yurt idaresi güzel bir adım atmiş. Eksiklikleri tartışılabilir Ama bizimkiler, "devrimciler eğlenmez"' diye ortaya çıkıp düzenlenen geceyi birbirine katıyorlar, 

İGD Politika'ya ilan „vererek militanlarına çağrı yapıyor: "Yurtlarda ülkücü ve Maocuları barındırmayalım. Bunun için yurtlara kâyıt olun." Yani artık, önceden ilan vererek anarşi çıkartıyorlar. Bu ilan bize komandoların ilanını hatırlattı 


“Yıldız'a giren ülkücülere her türlü kolaylık göste» rilir, yardım sağlanır. Serencebey (o yokuşundaki falanca eve gelin." Bu ev Türkeş'in evinin bulunduğu sokakta. Bu kolaylığın da nasıl bir şey olduğunu biliyoruz. Anadolu'dan gelen, olanaksızlıklardan kıvranan gencecik çocuklara para, yer, yurt, giyecek sağlamak ve militan olarak sağa, sola saldırtmak. 
Yine İGD kasım ayını “eylem ayı" ilan ediyor. Arkasından da, dünkü gazetede okumuşsunuzdur bazı Rusçu grupçuklar biraraya gelip, "ortak eylem" kararı 


aldıklarını açıklıyorlar. 
Tabii ki bunların nasıl "eylemler" oldukları belli. 


Artık bu gruplar son 


zamanlarda iyice osas kınlaştılar. 

İTÜ'de öğrencilerin bir sene kaybetmesine 


yol açtıkları yetmiyor muş gibi bir de bugünlerde "süresiz boykot"'a hazırlandıklarını duyuyoruz. Boykotun amacı ilginç: "Bu faşist senato bize bir yıl kaybettirdi, o zaman biz de kaybettiririz. Onlar yapar da biz yapamaz mıyız? Boykotumuzun amacı telafi öğretimin yapılmasıdır." 
Yani (telafi) öğrenim olsun diye öğrenimi engelliyorlar! Bu arada olan yine öğrencilere oluyor. 

Yine bazı okullarda bunlar, bazı öğrencilerin giyimlerine “gek oldukları , hatta sakal bi- 


raktıkları için öğrencıleri tehdit ediyorlar. Kr sacası ne yapacaklarını şaşırdılar. 

Son günlerin önemli bir gelişmesi ise İGD'nin bölünmesi. ODTÜ'de sopa ve demir çubuklarla birbirlerine giriyorlar. 
Üniversite (o kampüsünde kabadayı gruplar halinde dolaşıp birbirlerine gözdağı vermeye çalışıyorlar. Bir zamanların “barış havarileri"'nin bu duruma düşmesi ibret verici, Bakalım bundan sonra hangi eylemi "Doğu Almanyacı" İGD'lilerin, hangisini "İngiltereci" İGD'lilerin yaptığını kestirebilecek miyiz? 

Sahte solcuların durumunu bu örnekler sanırız yeterince sergiliyor. 
Geleceklerinin karanlık olduğu, çöküşe gittikleri görülüyor. 

* 


Yeni ders yılında yüksek öğrenim, önemli olaylara ve değişikliklere gebe. Değerli öğretim üyeleri, öğrencilere güvenmeli, öğrenciler de ne olursa olsun öğrenimi engelleme çabalarına karşı durmalı, azınlık grupları kendi kaderleriyle başbaşa birakmalı. Anlamsız boykotlara karşı okula gitme tutumunda ısrar etmeli. 

Bu yılın, azınlık grup: lara karşı çoğunluğun birlik ve demokrasi is teğinin zaferi ile sonuç lanmasını bekliyor, tüm öğrencilere, öğrelim üye lerine ve idarecilere başa rili bir ders yılı diliyoruz 


6 kasım 1979 


8.OLAĞANÜSTÜ CHP KURULTAYINDAN İZLENİMLER! 


TRT Ecevit'i eleştirenlerin haberini vermedi 


Bir milletvekili “giyotin” 


İkinci günün sabahı kimsenin keyfi yok. 

Muhalefetten bir milletvekili: "Kötü oldu, partide şimdi giyotin işlemeye başlayacak, buna tepki arttıkça giyotin de hızlanacak. Bu yol değil. Bu bizi daha da zayıflatacak." 

Bir bakan: "Ben ne olduğunu pek anlamıyorum, Kim neyi niye diyor belli değil. Bir gürültüdür sürüyor. Halbuki neden bu hale geldiği- 


mizi, ne yapmamız gerektiğini konuşmalıydık." 


Hiç bir gruptan olmayan bir parlamenter: “Çözüm getiren yok. Bu 


durumda partiyi toparlarız belki, ama zor... 
zor." 


Genel Yönetimden bir üye: "İki gündür havan- da su dövüyoruz." 

Bir delege: "Vallahi abi dinliyoruz işte, çıkıp çıkıp konuşuyorlar." 


Kurultay anlaşılan kimseye aradığını, istediğini veremiyor. Zafer kazandığını sananlardan başka. 

#**X* 

TRT Kurultay bitmeden Ecevit'i 18-0 galip ilan ediverdi. Televizyonun önceki gece 20.30 
haber bülteninde Ecevit' e 18 dakika süre ayıran TRT, Ecevit'i eleştiren Haluk Ulman ve Turan Güneş'in sözlerini aktarmak bir yana, isimlerinden bile söz etmedi. 


Gürpınar: "Savaşı severim ve savaşa devam edeceğim" 


© Ecevit, Güler hanıma hükümet kurulmadan önce şöyle demiş:” Hükümet olursak Türkiye "yi, olmazsak 


CHP'yi kartanırız” 


FÜSUN İKİKARDEŞ 

“Şimdiye kadar hiç muhalefet etmediğim arkadaşlarımdan ayrı hareket edemezdim. Çok uyumlu çalıştığım Yönetim Kurulunun istifa ettiğini, geçirdiğim ciddi ameliyatın etkisinden kurtulduğum zaman öğrendim ve onlardan ayrı kalmamak için istifa ettim. 
Kamuoyundaki söylentilerle istifamın hiç bir ilgisi yoktur." 

CHP Kadın Kolları eski Genel Başkanı Güler Gürpınar'la hastanedeki odasında konuşuyoruz. 
Güler Gürpınar, Ecevit'in seçim gezilerinden birinde geçirdiği bir kazada kalça kemiği kırıldığı için Tıp Fakültesi Hastanesinde yatıyor. Güler Hanım, hakkındaki söylentilerden şikayetçi. 
"“"Yapmadığım işler yapmışım gibi gösteriliyor" diyor. 

Güler Hanım herşeyden çok Kurultayâkatılamarığına (o üzüldüğünü. 
söylüyor. İstifasını neden sabaha karşı gönderdiği sorumuzu ise şöyle yanıtiyor: 

"Aslında (o Kurultaya katılarak istifamı orada açıklayacaktım. Ancak son anda doktorum izin vermedi. Dilekçemi onun üzerine Genel Merkeze gönderdim." 

İstifanın niçin sabaha karşı göndertildiğinin nedenini hâlâ anlamış değiliz ama Güler Hanımı dinlemeye devam ediyoruz: 

"Savaşı severim ve savaşa devam edeceğim" 


Güler Hanımla biraz da CHP'nin son durumu üzerne sohbet ediyoruz. Güler Hanım CHP' nin oylarının düşüşünü 


sevinçle karşılamış. Muhalefete fazla taviz verildiğinden yakınıyor, hiziplere kızıyor, iktidar tecrübeleri olmadığını söylüyor. Şöyle diyor: 

"Oy potansiyelimiz- deki: düşüş bizim için sevindirici bir uyarıdır. 
Şimdi, nerde hata yaptık diye araştıracağız. Hatalarımızı bulup düzelteceğiz. Bence başarısızlığımızda yüzde 50 içimizde- ki hizipler, yüzde 50'de hükümet sorunları rol oynamıştır. Biz daha önce hiç iktidar olmadığımız için, tecrübesizlikten do- 


layı muhalefete biraz fazla taviz verdiğimiz düşüncesindeyim."  ' 


Güler Hanımın Kurultay konusunda içi rahat. 
"Sayın Ecevit Kurultaydan güçlü çıkacaktır sanıyorum" diyor. Sonra devam ediyor: 

"Parti içi fikir ayrılıkları kaçınılmazdır. Ancak kişisel hesaplara dönüştürülmemeli bu. Biz birbirimizi suçlayacağımıza kendimizin hatalarını bulmalıyız. Örneğin beni yıpratma savaşı. Ben seçilmiş bir hedeftim, halbuki bir bakanlık sahibi değilim. Oysa önemli bakanlıklardan birine sahip Sayın Topuz, İstanbul'da oy kaybına yol açmıştır. 
Sayın Baykal oy kaybına yol açmıştır. Bunlara bakıp suçu halkta veya birbirimizde değil, kendimizde aramalıyız." 


Güler Hanım son olarak Ecevit'in kendisine söylediği bir sözü hatırladı. Ecevit, Güle; Hanıma hükümet kurulmadan önce şöyle demiş: "Biz hükümet olursak Türkiye" yi,olmazsak CHP'yi kurtarırız." 


CHP yönetiminin tartışmalara neden olan Kadın Kolları Başkanı Güler Gürpınar, önceki Kurultayda ka- 


dın delegelerle birlikte. 


Muhalefetin ağır topu Ali şünceliydi. 


işlemeye başlayacak 


(0 


—— 


CHP'li bir bayan kurak dolusu çiçeği bakanların bulunduğu masaya dağıttı. 


Topuz Bakanlara ayrılan masada otururken oldukça dü- 


diyordu 


Muhalefet liderlerinden Deniz Baykal salona girdiğinde kendisini alkışlayan 


~ 


delegeleri gülerek selamlıyor. 


Lider döğüştürüyor 


Bugün 5 Kasım, Kurultayın ikinci gününe kazasız belasız vardık, Bu yazı kaleme alınırken Necdet Uğur konuşuyor. Dün, yirmibeşinci saat- te ünlü Kandıralı Turan Güneş, yıllar yılı esprilerle yetindikten sonra bazı çıkışlar yaptı. 

Liderler oldum olası horoz dögüştürür gibi adam döğüştürirler. 

Ecevit ne derseniz deyin, br işte parti içinde usta. Stratejisi „taktiği 


yerinde, 

— Ya parti dışı? 

— Parti dışında bir tek tanrı yok ki... Sonra olaylar da büyük. 


İlk gün iktidar iktidarı, CHP Genel Sekreterliğine, Uğur Alacakaptan'ı öne sürüyor görünüyordu. Belki gerçekten de sürüyordu. Gerçek liderin kafasının içinde olduğuna göre,kolay kolayseçilmiyor. 

Bir ikinci söylenti çıktı ve Ankara'yı gezindi: ''Yok İlçe Başkanlarının bazıları Uğur Alacakaptan'a karşı çıkmışlar da, Üstündağ öne sürülmüş.” 

Ben artık bütün bu oyunları oyun olarak belledim. Belki birden bire ünü dünyayı tutmamış bir üçüncü aday son dakikada öne Sürülür de, Genel Sekreterlik dikenli tacını onun başına geçiriverirler. 

Size horoz döğüşündeki iki adayı sunayım bildiğim kadar. 

Üstündağ'dan başlayalım. İki yıl Genel Sekreterlik görevinde kalmıştı. Nasıl kalmıştır? Ben kalmasında birkaç neden buluyorum. 

Birinci neden Genel Başkan Bülent Ecevit'i ürkütmeyecek kadar konvansiyonel ve uslu, Bir de, Bülent Ecevit'e körü körüne bağlıymış derler. 

Demokrasi ablamızın sudan nem kapan genel başkanları böyle körü körüne bağlılıkları severler. Örnek de verebilirim. Bir zamanlar, şimdilik ikisi de muhalefette olan Topuz ve Baykal'ın büyük vir kapışması olmuştu. Burada kısa yazmak zorundayım: CHP'nin tarihçesini karıştırın. Baykal henüz ateşli idi, şırakkadak ve Ecevit'in bütün ricalarına karşın Genel Sekreter yardımcılığından istifa etmişti. 

Üstündağ'da istifa etmiştir. Fakat istifasını bu kapışmaya paydaş olarak odeğerlendirmedi. Keevit'i tuttuğu için istifa etti. 

Böyle davranışları, böyle tavır koymaları bir Genel Başkan unutamaz 
Bence CHP'nin büyük yenilgisini 


resmen omuzlarında taşıması gereken adamdır. Onun için tekrardan pişirilip kotarılıp onarılıp öne sürülemez. 

— Peki Genel Başkan da aynı yenilgiden sorumlu değil mi? 

— Evet ama tanrı yerine ben peygamberlerin feda edildiğini gördüm. 
Dünya değişmiyor. Bu bıçak sırtı gibi kaygan makamda bunca zaman tutunmak için sayın Üstündağ'ın elbette bizim takdir edemediğimiz nitelikleri vardır. Kendisi 1939'da Konya'nın Seydişehir'inde doğmuştur. Amerika'da, yönlendirme doktorası yapmıştır. Doktorasında öğrendiğinden ilk önce kendisi faydalanmıştır gördüğünüz gibi. 

Alacakaptan: 

Alacakaptan'a gelince ben ona içimden, bir kuşak sonrasının Turan Feyzioğlusu diyorum. 

Onun gibi akademik kariyerdendir. Onun gibi bir söz bir avur bir tavur üzre, politikaya atlamış ve partinin eski emektarlarını resmen ekmiştir. 

Feyzioğlu, "Nabza göre şerbet vermeyin" sözüyle üne kavuşmuştur. 

Alacakaptan'a TRT yönetiminin tepesinde görev verilmiştir. Bir zamanlar televizyona çıkmıştır. Profil vermiştir. Zamanın tartışması özerklik ve tarafsızlık üzre idi. Bu iki kavramı epey karıştırarak yeni ayak attığı TRT hakkında söylevler atmıştır. 

Yalnız son zamanlarda bir mutsuz deney geçirmiştir İçişlerine adaylığı Cumhurbaşkanı tarafından reddedilmiştir. Burda aday demekte doğru değil. Bizce sayın Ecevit Alacakaptan'ı Cumhurbaşkanına sunarken sonucu biliyordu. . . 

Politikanın oyunları acıdır. 

Şimdi Genel Sekreter olmasa ne olur? Hiç. Daha yatkın zamanları sabırla bekler. Her türlü çalışmasında, muntazam, sabırlı ve çalışkan adamdır. 

Kendisine Büyük elçilik de teklif edilebilir ama gitmez. 

Kurultayın ikinci günü daha önemli oylamalara geçilmedi. 

Yineliyorum. Bence ya Uğur Alacakaptan Genel Sekreterliğe seçilir ya üçüncü, bizim hesabımızda kitabımızda hiç olmayan biri bu horoz döğüşünü sonuçlandırabilir. 

— Peki Üstündağ'a şans vermiyor musun? 

— Canım vermek istemiyor. 


l 


istanbul Sultanahmet 


HABER MERKEZİ 


İstanbul Sultanahmet Ticaret Lisesi Müdürü Zeki Kaya Birol dün sabah saat 08.30 sıralarında Sultanahmet Küçükayasofya Caddesi Şifa Hamamı sokaktaki evinden çıkıp, okula giderken silahlı bir grubun saldırısına uğrayarak göğsünden tek kurşunla yaralandı. 
Yaralı Birol, Cerrahpaşa Hastanesine kaldırıldı. 

Öte yandan İstanbul Sefaköy'de Şaban 
Yazar adındaki kişi, evin- de silahlı bir saldırı sonucu öldürüldü. 


istanbul’ da 


Fatih'te bir ayakkabıcı dükkanına giren biri silahlı beş kişi çeşitli numatalardan sekiz çift ayakkabıyı alarak kaçmışlardır. THA'nın haberine göre soygunu yapanlar dükkandan çıkarken 
"Biz bunu DEV-SOL adına yapıyoruz" demişlerdir. 

Eskisehir’ de 

Sol görüşlü Ahmet Çınar'ı öldürmek suçundan aranan beş komando Eskişehir'de yakalandı. 
Yetkililer olayda kullanıldığı saptanan üç silahın da ele geçirildiğini açıkladılar. 

Emniyet yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Ahmet Çınar'ı öldüren Özcan Avcı, Yüksel Sarı, Erkan Cansevdi, Mebus Doğan ve Mustafa Altınok adlarındaki komandolar talimatı, Ülkücü Gençlik Derneği Mahalli Teşkilatlandırma sekreteri Ünal Çelik'ten aldılar. 


Düzce'de 


Düzce'de Bünyamin Akgül'ün otomobiline müşteri olarak binen saldırganlar, otomobili Köprübaşı köyü yakınlarında durdurarak Bünyamin Akgül'ün başına ateş ederek öldürdüler. Olay- 


—g— 
Bir devrimciyi lokal içinde bağlayan Dev-Solcular 


TiKP Fener Temsilciliğine yine bomba koydular 

ISTANBUL (ÖZEL) 
Türkiye İşçi Köylü Partisi Fener Temsilcili- 


#ine bomba kondu. Bomba temsilcilikteki bir dev- 


rmci tarafından etkisiz hale getirildi. 
Bilindiği gibi TİKP 


Fener Temsilciliği, geçtiğimiz ay Dev-Sol adlı gruba mensup kişiler tarafından bomba atılarak yakılmıştı. Halkın yardımları ile yeniden inşa edilerek bayramda açılan Temsilciliğe, gelen silahlı ve maskeli yedi kişi parti görevlisini bağlayarak etkisiz hale yetirdi. 
Bir yağ tenekesi içine monte ettikleri bombayı yerleştiren saldırganlar gittikten sonra, bağlı olan ellerini çözerek bombayı zararsız hale getiren Ersin Kalkan olayı şöyle anlattı: 

“Sabah saat 9.45'te temsilcilikte gazete okuyordum, bu sırada gelen 


silahlı ve maskeli yedi kişi beni tehdit ederek ellerimi ve ayaklarımı 


bağladılar "Sus gebertiriz" diyerek gözlerimi ve ağzımı atkı ile sardılar ve beni kapının yanına götürdüler. Onlar işlerini bitirip gidinceye kadar ben ellerimdeki bağları çözdüm. Zıplayarak aşağı indim ve yardım istedim. Yardıma gelenlerle ayaklarımı çözdükten sonra,tekrar yukarı çıktım,Bir sandalyenin üzerine yerleştirilmiş bomba- nın fitilinin yrnmakta olduğunu görünce, oradaki bir kova suyu üzerine dökerek söndürdüm. Daha sonra gelen emniyetin bomba ekibi . bombayı alarak gitti. Gelen yedi kişiden ikisini tanıyorum, kendilerine Dev-Sol' 


cu diyen sahte solcu gruba mensuplar.” 
Ersin Kalkan, daha 


sonra Temsilciliği ne pahasına olursa olsun açık tutacaklarını, mahalle- de birlik ve barışın düşmanları olan bu kişilerle mücadeleyi sürdüreceklerini (o belirterek, "biz birlik ve barışı sağlamak için herşeyi göze aldık” dedi. 


vuruldu 


—” Ticaret Lisesi Müdürü 


© Ar viyarbakır İl Başkan Yardımcısı 


öldürüldü 


© Karacabey'de yaralama ve kahve taramalarına katılan ÜGD Başkanı ve iki komando yakalandı 


© Bütün yurttay kişi öldürüldü 


la ilgisi olduğu sanılan iki kişi gözaltına alındı. 

Öte yandan Düzce 
CHP ilçe Başkanı Zeki Üçok'un evine önceki gece saat 01.00 sularında kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı. 

Niğde'de 

Niğde'nin Hacıabdullah Kasabası (o Belediye Başkanı Ekrem Altınal'ın yolu, önceki gece üç kişi tarafmdan kesildi ve aralarında çıkan tartışmanın çatışmaya dönüşmesi sonucu Belediye Başkanı ağır yaralandı. Bu sırada kimliği belirsiz kişilerce açılan ateş sonucu Belediye Başkanını vurduğu öne sürülen Mustafa Ertufan aldığı yaraların tesiri ile olay yerinde öldü. 
Mustafa OErtufan'ın yanında oldukları öne sürülen Osman Aydın ve İbrahim Anay gözaltına alındılar. 


Karacabey” de 


Bursa'nın Karacabey İlçesinde 3 gün önce meydana gelen bir işyeri ve bir evin taranması olayına katılan Karacabey ÜGD Başkanı Orhan Zeybek, komando İlyas Temel ile Raşit Taşkan yakalanarak gözaltına alındı. 

Kısa aralıklarla olan iki olayda, saldırganlar CHP Karacabey eski ilçe başkanı Sadık Kutlu'nun bakkalını ve Bursa Eğitim Enstitüsü öğrencisi Hüseyin Dilek'in aynı saldırganlardan kaçmak için sığındığı ağabeyinin evini kurşunlamışlardı. Olaydan sonra 11 adet boş kovan bulunmuştu. Ayni kişilerin daha önce de 


so) görüşlü gençlerin gir- 


diği Park Gazinosunu silahla tarayanlar olduğu söyleniyor 


Uşak'ta 


Uşak'ta kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateş sonucu sol görüşlü olduğu bildirilen bir kişi öldü. 


Uşak Cumhuriyet 
Savcı Yardımcısı İbrahim Hakkıoğlu'nun verdiği bilgiye göre saat 14.30'da Aybey mahallesinde evine giderken silahlı saldı* rıya uğrayan Kadir Sayar olay yerinde öldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü ve saldırganların arandığı bildirildi. 


[i Rakip takım, 


oyuncuları faşist diye tanıtınca masa tenisçisi 
Harun Sevinç öldürülmek 


istendi 


ADANA (ÖZEL) 

Masa Tenisi Federasyonu Kupası karşılaşmaları için bir süredir Antakya'da bulunan Adana Gücü Masa Tenisi oyuncularından Harun Sevinç karşı takım oyuncularının aleyhinde fasisttir diye propaganda yapması sonucu öldürülmek istendi. 5 yerinden ağır yaralanan sporcu Adana Numune Hastanesinde teaavi altına alındı. 

Olaya el koyan An takya Savcılığı rakip takım (oyuncularının Harun Sevinç'i karşılaşmalardan alakoy mak amacıyla aleyhinde faşisttir diye propaganda yaptıklarının belirlendiğini ve saldırının bu yüzden meydana gelmiş olabileceği üzerinde durduklarını açıkladı. 

Edindiğimiz bilgilere göre ilgililer saldırı- nın failleri olarak Acilcilerin. üzerinde duruyorlar 

Anadolu Ajansı Güney Bölge Müdürü Ahmel Sevinç'in kardeşi olan genç sporcu aile 


çevresinde , tarafsız, spor meraklısı bir kişi olarak lanınıyor. 


TE, 
Artvin'de 

Artvin Cezaevinden 
bir süre önce kaçan 15 
tutuklu olayıyla ilgili olarak cezaevi müdürü ile altı gardiyan ihmalleri olduğu için tutuklandılar. 
Cezaevinden kaçan 15 
tutukludan biri ise dün Artvin'de yakalandı. 

Cezaevi müdürü ve altı gardiyanın savcılığın. çok yönlü soruşturması sonucu tutuklandıkları bildirildi. 


Ankara'da Partizan grubuna mensup olduğu öne sürülen sekiz kişi yakalandı 


Ankara'da "Partizan" grubuna mensup olduğu öne sürülen sekiz kişi yakalandı. 24 Nisan 1979 
günü Cemal Gürsel İlkokulu yakınlarında Satılmış Karaoğlu adlı kişinin yaralanması olayına karıştıkları öne sürülen, Hasan Ali Yılmaz, Ali Yağan, İsmail Yalın, Ali Murtaza Ergun, Işık Gencay, Okan Aslan, Murat Babur ve Sefer Eray adlı kişiler Ankara Sıkıyönetim Komutanlığınca gözaltına alındı. 


Diyarbakır'da 


AP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı ve Belediye Reis Vekili Mehmet Kaba dün akşam saat 17.30 sıralarında Belediyeden çıkarken silahlı bir kişinin saldırısına uğrayarak öldürüldü. 
Olay sırasında bir otel sahibi de ağır yaralandı. 

Diyarbakır Valisi Yılmaz Türktekin yaptığı açıklamada olayın siyasi bir yönünün bulunmadığını, Mehmet Kaba'nın, Belediyede geçici olarak çalışan Mehmet isimli bir şoför tarafından arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürüldüğünün saptandığını açıkladı. 


Adana'da 


Adana'nın Kırmıtlı köyünde Salih Ünlü adlı sol görüşlü bir genç Süleyman Fidan ve Rahmi Akgün adlı komandolarla yaptığı tartışma sonucu öldürüldü. 

Salih Ünlü'yü öldüren komando Rahmi Ergün yakalandı, Süleyman Fidan'ın ise aranmasına devam ediliyor. 


Urdu'da 


Ordu'nun Fatsa ilçesinde de Selahattin Vergili adlı bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü. Fatsa Cumhuriyet savcılığı yetkilileri sağ görüşlü olarak bilinen Selahattin Vergili'yi öldüren saldırganların arandığını olayın siyasi yönünün bulunup bulunmadıgının araştırıldığını söylediler 


Urfada 


Urfa'nın Viranşehir ilçesinde önceki gece saat 20.00 sıralarında çıkan çatışmada Aziz Gözetmen tabanca kurşunu ile öldürüldü. Çatışmada Mehmet Beyhan adlı genç ise ağır yaralandı. 
Olaydan sonra ilçede yapilan aramada iki tabanca ile 10 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişinin arandığı bildirildi. 

Urfa'nın Akziyaret Bucağında meydana gelen olayda ise Hüseyin Bağcı adlı köylü kimliği belirsiz kişilerce bıçaklanarak öldürüldü. 


Hilvan'da 


ùt 2 yandan Hilvan'da üç gün önce kaçırılan Eyüp ipek adındaki şoför Pusu Koyu yakınların da otomobilinin bagajında tabanca ile öldürülmüş olarak bulundu. 


Siverek'te 


Siverek Haliliye Mahallesinde önceki gece babasının dükkanında silahlı saldırıya uğrayan Mehmet İpek adlı genç hastaneye (o kaldırılırken volda öldü. 


Kurultaydan 
"demokrasi dersi ” 


Biz son seçimde halkın CHP'ye demokrasi dersi verdiğini sanıyorduk. "Özeleştiri Kurultayı" adı verilen bu olağanüstü Kurultayda dakalkın verdiği dersin muhasebesinin ' yapılacağını zannediyorduk. 

Meğerse hepimiz yanılmışız. Meğerse bu Kurultay, CHP'nin halka "demokrasi dersi" vermesi için toplanmış: 

Bir siyasi parti düşünün ki, düzenin iki büyük partisinden biri olsun, Hükümetler kurmuş, devrilmiş olsun. 

Bu parti ağır oir seçim yenilgisinden sonra "özeleştiri" kurultayı toplasın. 

Ve bu özeleştiri kurultayında bırakın yenilginin özeleştirisini yapmak, Partinin Genel Başkanını eleştirmek büyük "cesaret işi" olsun. 

Ecevit ve siyasetleri konusunda salonda ağır bir manevi baskı yaratılmış. Genel Başkan ilk günkü konuşmasında "Ya ben, ya onlar" deyip, kestirip atmış. Bundan sonra Ecevit aleyhine söylenecek en küçük bir söz uzun "yuh"larla karşılaşmayı göze almak zorunda. 


Devletin TRT'si bile CHP içindeki bir hizip gibi çalışıyor. Sadece Ecevit'in konuşmasını yayınlayıp, eleştirilerin bir tekine bile değinmiyor. Ecevit'in basını suçlamasına da değin miyor bir basın yayın kurumu olarak. 

Ecevitçi yazarlar da başka yandan eleştiri yapacak olanları "terörize etme" çabasında. 
"Ya Ecevit'e teslim olup tasfiye olursunuz. 
Ya da çekip gidip AP ile hükümet kurarsınız ", 

Haluk Üren. Turan Güneş, Necdet Uğur gibi tecrübeli partililer çok önemli eleştiriler yapıyorlar. Ancak onlar bile bu manevi baskıdan etkilenmiş durumda, 

Haluk Ülman, Ecevit'i eleştirirken salonda başka bir nedenle çıkan tartışmanın kendisi yüzünden çıktığını sanıp ürküyor. "Genel Başkan beni” eleştirin dedi. Ben de eleştiriyorum. Bunda ne günah var?" diyor. Ve bu * yüzden konuşmasının en önemli bölümü olan dış politika konularındaki eleştirilerini atlayıp söylemeden geçiyor. 

Turan Güneş eleştiriye girebilmek için Genel Başkan'ın ne Kadar eski dosiu olduğunu uzun uzun anlatıyor. Kendisinin hiç bi: ikbal ve mevki peşinde olmadığını, hiç bir hiziple ilişkisi olmadığını peşin peşin açıklamak zorun luğunu hissediyor. Açıkça "hayalcisin" diyemiyor; dolaylı olarak, bir Fransız dergisine atıf yaparak söylüyor: ya görmek, hayal kurmaktan iyidir. Çünkü rüya gören, rüya gördü- günü bilir, Ama hayal kuran hayal kurduğunu bilmez." 

Yenilginin sebebini düzenin bozukluğuna, iç ve dış sermaye çevrelerine, halkın bilinçsizliğine bağlayan tezlerin yanlış olduğunu belirtiyor." 


Necdet Uğur, CHP'nin her/konuda; anarşi, kamulaştırma, toprak reformu NATO, AET, devletin yapısı, kendi dışındaki Sola, 141-142 konularında berrak siyasetlere sahıp olması gerektiğini, bu siyasetlerin örgütün en küçük birimine kadar tartışılması gerektiğini söylüyor. 

Delegeler, Ecevit'in açış konuşmasında herkesi ve herşeyi suçlamasına oldukça bozulmuş durumdalar, Ama tepkilerini sadece alkışlamamak suretiyle gösterebiliyorlar, Bir de mırıldanmak suretiyle, 


Trabzon delegesi Osman Zeki Erdem, ilk gün yuhalanmayı göze alarak eleştiriye "cesaret" edebilenlerden biri. Konuşmasını uzatması ve tekrarlar yapması yüzünden tıslıklarla susturulmak şanssızlığına uğramasına rağmen, çok önemli şeyler söylüyor: "İşportadan gömlek alamayacak adamlar geldi bize akıl hocalığı yapıyorlar. Otuz yılda kazandığımızı bir anda yaktılar!" 


Yamalı bohça muiweretime bakıyoruz, Deleeleri etkilemiş olan önemli eleştirilerle hiç bir ilişkileri yok. Sadece onların açtıkları gediklerden yararlanmaya çalışıyorlar. Ülman, Güneş ve Uğur gibileri "saylavları" da kapsadığı için muhalefete güven duymuyorlar, Ama muhalefet başları için, aynen Ecevit gibi, "kafa sayıst" önemli, Sayiavların birkaç oyuna ihtiyaç duyuyorlar. Siyasi eleştirilerin yarattığı saygınlığı umursamıyorlar. 

Öyle olunca iş yine liste hazırlamaktan ibaret bir kurultay manzarasına dönüşüyor, Herşey yine kurultay salonunun dışında tezgahlanıyor, Gece yarıları "karargahlarda" pişirilip kotarılıp, Kurultayın önüne konuyor. 

İşte halkın verdiği dersten CHP'nin aldığı “ders”, 

İşte CHP'nin hepimize verdiği "demokrasi dersi". 


Üniversite kapısında 


Bazı üniversite ve yüksek okullarda ön ve kesin kayıtlar sürüyor 


BURSA 

Bursa Üniversitesine bağlı İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesinde boşalan 33 kişilik kontenjan için açılan ön kayıtlar sona erdi 

Kesin kayıtlara hak kazanan 447 ve daha yüksek puanlı öğrencilerin kesin kayıtları,8 Kasım Perşembe günü saat 17.00'ye kadar sürecek, Kesin kayıta hak kazanıp da bu tarihe kadar kaydını yaptırmayan adayların hakları yanacak. 9 ve 12 Kasım tarihlerinde boş kalan kontenjan için ön kayıt açılacak 

ANKARA 

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Tıp Fakültesine bu yıl ön kayıtla 20 öğrenci alınacak ,Kayıt yaptırmak isteyen lise çıkışlı adayların 500 ya da daha yüksek fen puanı almış olmaları gerekiyor. Adaylar 7-15 Kasım tarihleri arasında Beşevler'deki Akademi Öğrenci ve Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurarak form dilekçelerini doldurmaları gerekiyor. 

Tıp Fakültesine bu öğrenim yılında Silahlı Kuvvetler adına alınacak 53 öğrenci hakkında ayrıca bir duyuru yapılacak. 
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"DALYAN" 


Güven Turah'ın TDK Roman Ödülünü kazanan “Dalyan"'ını okurken, bir yazın ürününü salt yazılış amacına bakarak değerlendirmenin kişiyi çoğu zaman yanlış ya da yetersiz sonuçlara götüreceği yönündeki kanım güçlendi. Sözkonusu amaç, bir sorunun dökümü yada salt biçime ilişkin kaygılar olabilir. Burada önemli olan ve üzerinde durulması gereken konu “iletişim"'in gerçekleşmesidir. Yazar istediği kadar yüksek birtakım amaçlarla yola çıktığını öne sürsün, eğer okur yazarın amaçladığından farklı sonuçlara ulaşıyor, ya da hiç bir sonuca ulaşamıyorsa suçlu okur değildir. Yazın ürünü yazarla okur arasındaki iletişimi kuramamış demektir. Bu iletişimin belirli kalıplar dışında kurulamayacağını söylemek istemiyorum. Yazarları birbirinden ayıran, yazınsal ürünleri tekdüzelikten kurtaran, yazarın 50- runları ele alış ve yorumlayış biçimi olduğu gibi, kurmaya çalıştığı biçim, denediği anlatım olanaklarıdır. Ancak burada, yazında tek başına bir biçem sorununun varlığına inanmıyorum. Biçem. yapıtın ortaya koyduğu sorunla birlikte bir anlam kazanır ve bekleneni verir. Bu yüzden bir yazar yalnızca biçem kaygısından kaynaklanan bir dürtüyle yazmamalıdır. Önemli olan "ne yazacağı" ve yazacağının hangi anlatım olanaklarıyla daha etkili ve vurgulu olacağıdır. Ne yazacağını kavramış bir yazarın "'nasıl yazacağını" bulmakta güçlük çekeceğini sanmıyorum. 


Naci Can 


Gelelim "'Dalyan"a, Güven Turan romanında iki genç insan arasındaki aşk ilişkisinden yola çıkarak, içinde yaşadığımız çağın ve toplumun, bireylerin bilincini nasıl etkilediğini çözümlemeye çalışıyor, ama başaramıyor. Gerek romanında anlattığı kişiler, gerek kurduğu dünya bu çabasına engel. 


Romanın erkek kişisinin adından tüm roman boyunca söz edilmez. "O" diyelim ona. "O" çeşitli nedenlerle geçmişinden kopmak isteyen, geçmişin- de yer alan bazı olumsuz deneylerin sonucu, geleceğini de düşünmek istemeyen, yalnızca bugünü yaşamakta ayak direyen ve bunu da başaramayan birisidir, Böylesi bir tatum sorumluluklardan kaçış anlamına gelmektedir. Öyleyse pek fazla bir seçenek yoktur "O" nun karşısında, Ya "vur patlasın çal oynasın" gününü gün edecektir, ya da sürekli bir iç hesaplaşma içinde boyuna "hiçliğini" keşfedecektir, "O" ikinci durumdadır. 


Burada romanın taşıdığı boşluk karşımıza çıkmaktadır. Romanın bir yerinde "O" şöyle der: "Yaşanacak herşeyi yaşadım". Biraz yaşam gerçeğinin zenginliğinibilmemektendiraz da küçük burjuva dar kafalılığından kaynaklanan bu değerlendirmeden sonra okur "O"nun yaşadıkları konusunda ne öğreniyor? Tüm roman boyunca, doyurulmamış isteklerin baskılarıyla anımsanan bir iki kadının silik izlerinden başka hiç bir şey. Burada yazarın "'O"yu anlatırken içine düştüğü çıkmaz önemli. Yazarın sürekli olarak romanında görmezden geldiği bir gerçek var: İnsan bilincinin, bu bilinç “hiçliğin" ya da "anlamsızlığın" bilinci de olsa, toplumsal ilişkilerin dışında oluşamayacağı. Bu yüzden "Onun çeşitli olaylar karşısındaki tepkisi ya da yorumları pek bir şey anlatmamakta. Orneğin "O" çeşitli kurallara karşı çıkar, kural tanımaz bir tutum içinde karşı koyduğu kuralların ağırlığı altında ezilir. Ergenlik çağındaki bir gencin taşkınlıkları düzeyini geçmeyen bu tutum bir özgürlük arayışı olarak yorumlanamaz. Çünkü "O" zorunluluklarının bilincin- de olmadığı gibi bu tutumunun gerekçeleri de romanda anlatılmamaktadır. 


Romanın bir başka yerinde ise "O'nun içinde bulunduğu durumdan tiksindiği ancak bu durumdan kendisini çıldırmaktan koruduğu için hoşnut olduğu anlatılır, Bu yapay ve ezik kişilik romanın dışında oluşmuştur. "O'nun günlük yaşamda yaptıklarının en küçük ayrıntılarına kadar betimlenmesi onu roman bütünlüğü içinde yaşayan bir varlık durumuna getirmemekte. İçinde yaşadığımız toplumsal koşulların varlık nedeni olduğu bir bilinç değil, yazarının imgeleminde oluşmuş yapay bir bilinç. Bu bilinç içinde yaşadığımız koşulların bireylerin bilincine nasıl yansıdığına örnek olamaz. 


Romanın kadın kişisi Penelope de benzer bir ruhsal durum içerisindedir. O da kendisini geçmişinin ve geleceğinin kaygılarından koparmıştır. Ama bu tutum "O"nunki ile karşılartırıldığında daha inandırıcıdır. Çünkü Penelope bir "yabancıdır". Başka bir toplumsal çevreden gelmiş, başka bir kültürün biçimlendirdiği ruhsal durumu, onun çeşitli olaylar karşısındakitepkilerine belirli bir iç tutarlılık getirmektedir. Gerçi yazar kadına Penelope (x) adını verirken derin kültürünü kanıtlamanın yanısıra, geleneksel olarak kadın doğasına mal edilen bazı özellik- 
„lerin günümüzde kazandığı yeni boyutları çözümlemek istemiş. Oysa bu entellektüel anıştırma bir yerde yazarının istediğinin tam tersi bir sonuç veriyor. 
İnandırıcı olmayan bir "hiçlik" bilinci ("O"), farklı toplumsal koşullarda oluşmuş bir bilinç (Penelope) biraraya gelince ortaya garip bir ilişki çıkıyor. Ve yazar bu ilişkide aşk ilişkilerinin günümüzdeki görünümüne birbirine teğet iki çemberden daha fazla yaklaşmış olmuyor. Yazar bu rastlansal ve yapay ilişkiyi biraz daha çekici, romanını ise biraz daha canlı kılmak için işin içine bir kaza ve cinayet karıştırıyor ama bu ucuz kumazlık romanı kurtarmaya yetmiyor. Romanda zaman zaman kullanılan Latince ya da İngilizce tümceler üzerinde ise hiç durmayacağım. Ucuz entellektüellik gösterileri bunlar. 

Artık herkesin ağzında dolaşan ve bir ölçüde anyitiren bir söz var: Toplumsal değişim. Ama oğru, hızlı bir toplumsal değişim Iyoruz, ö 

bir değişim ki birçok insanın ii ellerde ları ölçüde aydınları ve sanatçıları aşıyor. Böyle bir dönemde bir yazar çıkıyor ve kendisini 'dil kaygısıyla" sınırladığını öğünerek söylüyofsa ve bu sözleri hakettiği tepkiyi doğurmuyorsa bir sorun var demektir. Bazı yazarlar gözlerini kapalı tutmakta devam ediyorlar. bu onların bileceği bir şey. Ama TDK'ya ne demeli? TDK'nın Türkiye'nin kültürel yaşamındaki etkinliğini, önemini kimse yadsıyamaz. TDK ödülleri bu yüzden hem okurları, hem de genç yazarları yönlendirmede etkili olmaktadır. Tüm bunları bir yana bırakıp, ödüllendirmede Dili kullanmaktaki başarı"nın tek ölçüt alınması im yargi geliyor, "dil" eninde sonunda bir im aracı olduğuna göre "iletilen"i i i Snas a? ğ göre "iletilen"in hiç mi 


(x) Penelope: Mitolojide adı geçen ünlü kadınlar- dan birisi, Odisseus'un karısı, vefa ve bağlılık simgesi 


.müş Yapraklar", 


necati gilngör 


SEVGİ EKMEKTİR 


HİKAYELER 


TÜRK DİL KURUMU 


1979 öy 


Kişiyi çağının ve ülkesinin gerçek, olumlu kişisi yapacak en önemli araçlardan biri de kitaplardır. Ilele bu kitap, çağına tanık olabilmeyi başaran bir yazarın kaleminden çıkmışsa. Gerçekten, yazarın önemli görevlerindendir çağının tanığı olmak. 
Yoksa kendi yaşam süreci içinde unutulur gider. 

Bu yılın Türk Dil Kurumu ödülleri açıklandıktan sonra, öykü dalında ödüllendirilen "Sevgi Ekmektir" (1) adlı öykü kitabını bir kez daha okudum. Öncelikle ödül seçici kurulunu kutlamak geldi içimden Gerçekten (hele) dil özgünlüğü açısından en olumlu öykülerden oluşmuş kitap. Yedi öykü var kitapta: "Giden Gün Ömürden", "Çürü- 
“ölüm Uykusu”, “Rostan Güzeli”, "Dünya bır Pencere , Uzaklar- da Bir Kuş Sesi" ve "Sevgi Ekmektir". ilemen tümü öykülerin çalışan, ekmek kavgası veren kişilerin günlük yaşamlarından, anı ve umutlarından oluşmuş. Çoğu, yoksul, küçük insanların renksiz, renksiz olduğu kadar da sevgi dolu umutlarını içeriyor öyküler. 
Anılar ve umutlar ağır basıyor kişilerinde Güngör'ün. Sevgi dolu herbiri. 

İçerik olarak, günümüzün sevgiye aç insanlarına en olumlu örneklerden oluşmuş bence. Seven ve küçük dünyalarının içinde, yoksul, tekdüze biçimde de olsa yaşayan insanları, giderek bu insanların sevgilerinin hınca dönüşmesini başarıyla anlatabilmiş Necati Güngör. 

Önceleri, öyküde bir bütünsellik yok gibi geliyor okuyucuya. 
Olaylar, kopuk kopuk anlatılıyor sanki. Anılarda gelişen olay, birden bire umutlara dönüşüveriyor örneğin. Oysa bu Güngör'e özgü bir biçim. Anlatım özelliği. 
Olaydan çok, en küçük ayrıntı ya da davranışı bile gözden kaçırmayan bakış açısına sahip INe- 


izmir'de yayınlanan 
"Yeni Sanat” 
adlı derginin 
2. sayısı çıktı 


İzmir'de yayınlanmaya başlanan "Yeni Sanat" adlı aylık sanat dergisinin 2. sayısı geçtiğimiz günlerde çıktı. 

Dergi, bu sayısıyla "Sanatta Ulusallık ve Evrensellik Sorunu" konulu soruşturmasının yanıtlarını yayınlamayı sürdürüyor. İlk sayıca İlhan Berk, Halil Kocagöz Zeki Özturanlı, İlhami Soysal ve Ali Yüce'nin yanıtlarının sunulduğu dergide,bu sayıda da Samim Kocagöz, Ayhan Hünalp ve Abdullah Aşçı'nın yanıtları yer alıyor. 

Geçen sayıda müzik, şiir, sinema ve tiyatro konularında birer yazıya yer verilen dergide, bu sayıda da Melih Ergen'in "Ulusal Sanat Yolunda" başlıklı yazısının ilk bölümü sunuluyor. 
Ergen'in yazısı, ulusal sanata genel bir yaklaşım yapma savını 


Veli Orbay özgür 


cati Güngor. Davranış ve ayrıntı olarak nitelenebilecek gelişmelerden öylesine akıcı, bir solukta okunan betimlemeler kurmuş ki yazar... Çoğu kez sıkıcı, biktirıcı giderek konudan uzaklaştırıcı etkisi olan betimlemeler Güngörün öykülerinde sürükleyici bir içerik kazanmış. 

Kitabın en olumlu ve övgüye değer yanı dili bence. Dili böylesine ustalıkla, beceri ile kullanabilen yazarlarımız azdır sanıyorum. Düzgün bir kuruluş özgünlüğüne sahip yazar. Bazen, tümcelerin uzunluğuna karşın, zorlanmıyor okuyucu. Devrik tümceler ise bir başka ustalıkla kullanılmış. En olumlu ve uygun biçimde. 

Güngör sadece yerinde, anlamlı, iyi seçilmiş yerel söz ve deyimlere işlerlik kazandırmakla kalmamış öykülerinde. Yeni bir çok sözcüğü de en olumlu biçimde kullanmış, böylece dilin zenginleşmesine ve gelişmesine de katkıda bulunmuştur. 

Öykülerin konularının (yazar, birinci paylaşım savaşı sonrası geçen olaylardan yararlanmış) bu günden seçilmemiş olmasına karşın; gerek olayları ele alış biçimiyle, gerekse öykü kahraman: larının iç dünyalarını, duygu, dü: şüncelerini (o somutlaştırmasıyla hem çağına, çağının olaylarına tanık olmasını hem de sanatın eytişimsel (diyalektik) yöntemle ele alınması gereğini yerine getirmiş bence. 

Mutlaka okunması gereken bir kitap, Sevgi Ekmektir. Öykülerde yeni bir biçim yeni bir anlatım bulacaksınız en azından. 
Açik, duru anlatımı bir solukta okutuyor kitabı. Yeni, özgün bir dille karşılaşacaksıniz. Ben, begenerek, tat alarak okudum Necati Güngör'ün övkülerini. 


1 Necati GÜNGÖR, Sevgi Ek 
mektir, Yeryüzü Yayınları, 1978 
110 sahife, 25 lira. 


reassdnlr4251100172210510005440414 taşıyor. 

“Yeni Sanat'ın ikinci sayısın- da Ali Yüce, Halit Özboyacı, Gülden Aydın ve Tuncer (Gönen in şiirleri, Ali Nurettin Gürses ve Hasan Akgül'ün birer öyküsü, Sema Öğünlü'nün Orhan Veli Üzerine kısa incelemesi ve Mehmet Yeşil'in.Başaran'ın "Memetcik Memet" adlı romanı üzerine bir yazısı da bulunuyor. 

Dergi yöneticileri, "Yeni Sanat"ın yoz, kaba şematik anlamsız sanat ürünlerine karşı ayakları Türkiye toprağına basan ulusal nitelikte bir sanatı savunduğunu belirtiyorlar. Bugün ülkemizde yaşanmakta olan bölünmüşlüğün,  fraksiyonerli-- ğinkarşısında her görüşten sanatçının demokratik işlerliğin esas alındığı bir alanda birleşmesi gerektiğini ileri sürüyorlar. 


Vİ.Lenin 


Kapitalizmin En Yüksek Asaması 


EMPERYALİZM 


AYDINLIK 


YAYINLARI 
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Genel Dağıtım: TÜR-DA 
Hamam Sokak No: 4 


Cağaloğlu-İstanbul 
Tel: 272522 


Orduspor yenilgisinden sonra Fenerbahçe karıştı 


Şükrü Ersoy 


istifa etfi 


İSTANBUL 

Bir süredir Fenerbahçe'de devam eden huzursuzluklar Orduspor venilgisiyle birlikte, değişik boyutlar kazandı. 
Orduspor karşılaşmasının hemen ardından, Fenerbahçe'nin oyunundan memnun olduğunu ifade eden Teknik Direktör Şükrü Ersoy, görevinden islifa ettiğini açıkladı. 

“Sokakta yürürken bile herkes bana düşman gözüyle bakıyordu. 
Evimin kapısını bulamaz oldum. İstifa etmem en doğru hareketti." diyen Şükrü Ersoy, "Son olaylardan sonra artık tahammülüm kalmadı. Her kötü sonucun ardından hedef ben oldum" dedi. 

Fenerbahçe yönetiminde her kafadan bir ses çıktığını belirten Ersoy “Mehmet'i oynatırsın kabahat olur. Oynatmazsın kabahat olur. 'Gençler' dediler, yaptık, suç oldu. Cemil'i kadroya alır sın 'Vay efendim bir sürü genç varken, Cemil oynar mı?' Cemil'i oynatmazsın "Onun klası yeter' derler" diyerek tek başına karar alamadığını ifade etti. 

Şükrü Ersoy, açıkla masının sonunda şunları söyledi: "Fenerbahçe'ye geldiğim günden beri, iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalıştım. Madem kabahat bende, ben deistfa ediyorum. Yerime gelecek arkadaşıma da başarılar dilerim” 

Bu arada saat 18.00' 
de toplanan Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Şükrü Ersoy'un istifa isteğini görüşerek kabul etti. 

Karardan sonra bir açıklama yapan Fenerbahçe İkinci Başkanı Eşref Aydm “Fenerbahçede bir kan deği- 


Özyazıcı: 
“Ayağımıza gelen liderliğe git demeyiz” 


ATİLLA ÖZİDEŞ 
Olaylı Göztepe-Trabzonspor maçının bitiminden sonra kendisiyle görüştüğümüz Trabzonspor Teknik Direktörü Ahmet Suat Özyazıcı "Göztepe futbol oynamak tan çok, futbola yakışmayan hareketler yapmayı tercih etti" dedi. Genç futbolcular- dan oluşan Trabzonspor'un Göztepe karşısındaki oyunu nu beğendiğini belirten özyazıcı, Şunları söyledi: "Bilindiği gibi Türkiye'de ilk kez bir Anadolu takımı, Trabzonspor,şampiyon oldu. 
Takımın sezon başındaki eksıklıklerine ve 5 sakat futbolcumuzun bulunmasına rağmen bu sezon Şampiyonluğumuza Dir yenisini daha eklemek azminde değiliz. Ancak ayağımaza kadar gelen liderliğe de 'git' diyemeyiz. 
Göztepe, iyi bir oyun Çikarmadı. Daha çok kural dışı hareketler yapmayı tercih ettiler. Erhan, yere düştükten sonra Serdar'a tekme atmasaydı, hakem Serdar'ı oyun- dan atmayacaktı." 


Orhan, 
40 bin lira 
para cezasına 


çarptırıldı 


Galatasaray 
Kurulu, bir süre önce gazelelerde Teknik Direktör Turgay Şeren ile ilgili olarak çıkan sözlerinden dolayı Orhan’ a 10 bin lira paracezası verdi. 

"Ne benim ne de Galatasaray'ın Orhan diye bir sorunu olamaz'diyen 


Yönetim 


Turgay Şeren Orhan'ın kendisinden özür dilediğini ve bunun iyi 


bir davranış olduğunu belirtti. 


Milli maç nedeniyle 
18 Kasımdaki 
lig maçları ertelendi 


Avrupa Uluslar Kupasın- da 18 Kasımda oynanacak Türkiye-Galler maçı nedeniyle bu tarihte yapılacak 


olan lig maçları ertelendi. 
Lig maçlarının erteleme isteği Milli Takim Başant- 


renörü Sabri Kiraz'dan geldi. 
Ertelenen maçlar 56 Ocak tarihlerinde oyananacak, 


şikliğinin şart olduğunu © Ersoy: 


anladık. Bunun için Şük- ” 

rü Ersoy'un istifasını ka- Madem 

bul ettik. Kendisine bu- (o kabahat 

güne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşek- bende, 4 

kür ederiz" dedi. ben de istifa Öte yandan, Şükrü Er- ederim” 


soy'dan boşalan Teknik Direktörlüğe 45 dakika görüşüldükten sonra Ziya Şengül getirildi. Ziya Şengül açıklamasında “Prensipte anlaştım fakat kesin kararımı bugün öğleyin vereceğim” dedi. 


Romanya-Norveç jimnastik 


e Teknik 


Direktörlüğe 


Liya Şengül getirildi 


Ligde başarısız sonuçlar almağa devam eden F bir maç öncesi taraftarlarını selamlarken... 
Şükrü Ersoy, "Elimizden gelen bu kadar" diyor. 


enerbahçe, 
İstifa eden 


karşılaşmasında, 


Nadia Comaneci formunun zirvesinde olduğunu gösterdi 


Gözlemciler şu andaComaneci’ yi 
1979 Dünya 
Jimnastik 
Şampiyonasının favorisi olarak görüyorlar 


OSLO 

Romanyalı jimnastikçi Nadia Comaneci şu anda yine formunun zirvesinde ve aralık ayında Teksas'ta yapılacak olan 
1979 Dünya Jimnastik 
Şampiyonasının favorisi olarak görülüyor. 

Romen takımının geçtiğimiz hafta Norveç takımını yendiği yarışmalarda Comaneci form- da olduğunu gösterdi. 

Comaneci, ferdi yarışmalarda,zorunlu ve serbest hareketlerde, kulplu beygirde, asimetrik barda,denge aletinde»ve yer hareketlerinde 80 üzerinden 79.30 puan alarak birinci oldu. 

Comaneci, asimetrik barda bütün hakemlerden 


Üretimdeki tek yanlı çalışma sonucu meydana gelen rahatsızlıklar gittikçe artıyor. Şişmanlık, kalp rahatsızlıkları ve adale ağrıları insan sağlığını daha da tehdit eder bir hale geliyor. Doktorlar üretimdeki tek yönlü çalışma nedeniyle doğan bu rahatsızlıkları tedavi etmek için giderek daha 


SORU: Doktorlar egzersizin, insan sağlığına olan yararları üzerinde çok duruyorlar. Bu gerçeklen önemli mi? 


CEVAP: Evet, egzersiz sadece vücut sağlığı için değil beyin için de önemlidir. 


SORU: Egzersizin beyin üzerindeki yararları nelerdir? 


CEVAP: Egzersizler insanın ruh haliyle bağıntılıdır. Kendilerini iyi hissetmeyen birçok kişiye doktorlar egzersiz tavsiye ederler. Çünkü egzersiz, o rahatsızlığı gidermek üzere kullanılan uyuşturucu 


artık kapandığını 


10 puan aldı. Diğer hareketlerde ise biri 9.80 okmak üzere hep 9.90 aldı. 
Ancak gözlemciler Comaneci'nin yer hareketlerinde de 10 puan alması gerektiğini söylediler. 
Nadia Comaneci uluslararası ününü Norveç'te elde etmişti. 1975'te Ski- en'de yapılan Avrupa Şampiyonasında birinci olduğunda 13 yaşındaydı, 1976 Montreal Olimpiyatlarında üst üste 10' ar puan alarak birinciliğini korudu. 1977 vılın- 


EN 
La ak 
S, 


fazla egzersize yöneliyorlar. Doktorlar, yapılan çalışmalar sonunda egzersiz le tedavinin oldukça yararlı olduğu sonucuna vardıklarını belirtiyorlar, Egzersiz ve insan sağlığı konusunda U. S News dergisinde Dr. Mirkin ile yapılan röportajı kısaltarak yavınlıyoruz. 
SPOR SERVİSİ 


ilaçlardan daha fazla etki yapmaktadır. 


Egzersiz yapan insanlarda üzüntü ve endişeler daha az görülmekte. 
Bunun yanısıra bu insanlar daha çok ve daha rahat çalışabilmektedirler. 
Genellikle okulda ve işin- de başarısız insanlarda form düşüklüğü görülmektedir. Yapılan bir. çalışmanın sonucu şunu gösterdi: Syracuse Üniversitesinde başarısız öğrencilerin yüzde 
83'ü hiç spor yapmıyordu. Başarısız öğrencilere egzersiz programı uygulandı ve bu uygulama sonunda öğrencilerin derslerinde başarı 


ri İİ s OR e EA, Yö yapay saşe 


1976 Montreal Olimpiyatlarının yıldızı Nadia Comaneci geçen yıl yapılan 
Avrupa Şampiyonasında dördüncü olmuştu. Otoriteler Comaneci devrinin düşünürlerken, yaptı ve yine eski başarılarını tekrarlamaya başladı. 


Nadia Comaneci 


da Prag'da yapılan Avrupa Şampiyonasında Romen takımı hakem kararlarını protesto etmek için yarışmalardan çekildi. 
Çekilmeden önce Comaneci denge aletinde 10 
puanı garantilemişti. 


Bu yarışmadan sonra Comaneci büyümeye başladı. Geçen yıl Strasbourg'da yapılan Dünya Şampiyonasında boyu uzamış, kilosu artmış ve idmansız Oo durumdaydı. 


Bu yarışmalarda başarılı 


üc 
Bs eti 


DE 


yüzdelerinin yükseldiği görüldü. 
SORU: Egzersizlerin 


belli başlı fiziksel yararları nelerdir? 


CEVAP: Egzersizlerin en önemli etkisi kalbin verimli bir şekilde çalışmasını sağlamasıdır. İstatistikler göstermiştir ki uzun yıllar düzenli egzersiz yapan bir kişi daha uzun ömürlü olmaktadır. 
Ayrıca bu kişlerin kalp rahatsızlıklarından ölüm oranı çok düşüktür. 

Ancak insan sağlığına yararları bilinmesine ramen hangi yaşlarda ne kadar dozda spor yapılacağının sistemi bilinmemektedir. Oysa asıl önemli olan budur. Şu örnek bunu çok açık bir şekilde anlatıyor: Harward Üniversitesinin futbolcuları sporcu olmayan arkadaşlarına oranla ortalama olarak daha genç yaşta öldüler. Yani egzersizler sistemli ve de- 


vamlı yapılmadığı için yararlı olmamaktadır. 
Küçük yaşlardan itiba- 


ren sistemli yapılan egzersizlef “yarar sağlamaktadır. 

SORU: Bu, okulda sporcuysanız, sporcu ol 


Ez Sheda AR 
Sistemli egzersizler kalp krizini önleyebiliyor 


büyük bir dönüş 


olamadı ve ancak dördüncü olabildi. 

Birçok uzman, jimnastikte Nadia devrinin sona erdiğinden endişe ettiler. 
Fakat yanıldıklarını kısa bir süre sonra gördüler. 
Nadia büyük bir dönüş yaparak 1979 Avrupa Şampiyonasında birinci oldu. Drammen'de yapılan şampiyonada Comaneci ve diğer Romen jimnastikçileri, seyircilere 1980'lerin kadın jimnastikçileri izlenimini verdiler. 


i ğe 


isleri 


da g? 


mayanlara oranla daha çok spor yapmanız gerektiği anlamına mı geliyor? 


CEVAP: Hayır bu an: 
lama gelmez. Egzersiz yapmayı bırakırsanız kaslarınız yağlanır, diye yanlış bir anlama var. Sadece öyle değil, Egzersiz yapmayı bırakırsanız bir hafta içinde kaslarınız küs“ çülmeye başlar, fakat oburluk yapmazsanız şişmanlamazsinız. 

Doğru olmayan bir başka anlayış ise, gençken çok egzersiz yapıp bırakanların az egzersiz yapanlara oranla daha fazla kalp krizi geçirme olasılığı olduğudur. 

SORU: Sporla ilgilen: memiş ve hiç spor yapmamış biri için ne çeşit bir egzersiz tavsiye edersiniz? 

CEVAP: En iyi egzer siz çeşidi kalp için yarar: h olanlarıdır. Böylelerine tavsiye edeceğimiz sporun, nabız atışlarının, dakikada 120 olmasın sağlaması gerekir. Ve bunun bir haftada en az üç kez yapılması gerekir. 
Bunu sağlayamayan herhangi bir spor, kalp sağlığını gerektiği gibi koruyamaz. 


Kasım 1979 


Aydınlık 


(Baştarafı 1, Sayfada) 


Uğur'un 


konuşması 


Genel görüşme açılısından sonra kürsüye lenİstanbul Milletvekili ecdet Uğur, Kurultayın k günü yapılan görüşmer sırasında parti içinde, ükümet içinde ve partiy- 

hükümet arasında yum ve eşgüdümün buınmadığı izlenimini lindiğini söyledi. Necet Uğur, CHP'nin başasızlığının nedenleri üzende dururken, "Asıl lan ne yapacağımıza arar vermek, ona göre olitika tespit etmektir" edi. Uğur, toprak reforvu, AET'ye tam üyelik, ATO'da kalıp kalmaıa meselelerine değine- 
3k, bunlar ve bütün dier konularda CHP'nin e yapacağına karar vereıediğini, verdiği karar- 


rı da hangi politikalarla ygulayacağını tespit demediğini söyledi. 


Iğur, açık olmak gerekğini, belirterek, "Yapaileceğimiz şeyleri söyyelim, yapamayacaklaımız için de yapamayaağız diyelim" şeklinde onuştu. 

Uğur, NATO içinde almak ya da kalmamak orununun bir eziklik varatmamasını, hangi- ne karar verilirse ona öre politika geliştirilme- i gerektiğini belirtti. 
Türkiye pek çok döemler tarafsız ve bağımız kalmıştır. Ve bu da oğrudur" diyen Uğur, 'Ancak karar verelim. 
Şuna karar verelim, NA- 
"O'da kalırsak NATO çinde nasıl bir politika eliştireceğiz. NATO' 


dan çıkarsak NATO dışında savunma meselemizi nasıl çözeceğiz. NA- 
'TO ile ilişkilerimizi nasıl yürüteceğiz karar vermeliyiz" dedi. 
"KIL PAYI 
ÇOĞUNLUKLU 
HÜKÜMETLER 
BAŞARILI OLAMAZ" 
Uğur (o konuşmasının daha sonraki bölümünde hükümet biçimi üzerinde durarak, CHP hükümetinin kıl payı çoğunluğa dayanan bir hükümet olduğunu ve bu tür hükümetlerin tutarlı, kararlı ve köklü önlemler alamayacağını söyledi. Uğur, bu hükümet düzeniyle 
CHP programının ve düzen değişikliği programının uygulanamayacağının görüldüğünü belirtti. 
TOPLUM YAPISI 
Uğur daha sonra "Hükümet, parti ve hükümetle parti ilişkilerinde uyum ve eşgüdüm olsaydı bile CHP başarılı olabilir miydi?" sorusunu sorarak, olamayacağını söyledi. Uğur, Türkiye toplumunun büyük değişiklikler geçirdiğini, ancak parlamentoda, devlet biçiminde, siyasi partilerin niteliklerinde bu değişikliğe uyan bir yenilenme olmadığını belirtti. Türkiye'deki bunalımı bu eski düzenle, yasalara bağlayan Uğur, 1930'dan sonraki gelişmeleri sıraladı ve devlet yapısı üzerinde durarak, yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluklarının genişletilmesi gerektiğini söyledi. Büyük halk kitlelerinin eğitim ve kültür faaliyetlerinden ve milli gelirden pay istediğini ve yönetime katılma niteli- 
. ğine’ sahip olduğunu belirtti. Uğur, ''Dört senede 


Çağlayangil in... 


ı (Baştarafı 1, Sayfada) ü toplanan Cumhuriyet enatosu Genel Kuruluna Başkanlıkseçimi güneme alınmıştı. Aday österilen Bursa AP Seatörü İhsan Sabri Çağyangil ve Adana CHP enatörü Kemal Sarıibraimoğlu ilk iki tur oylaıalarda gerekli olan üçte iü çoğunluğu sağlaya- 


19.00 HABERLER 
19.05 FLANDERLER'IN 


Çizgi dizi filmin 51. bölümü. 


19.30 KÖY (MERHABA) 


Üreticidön tüketiciye süt ve süt mamulleri konu ediliyor. Programın "Köy Avukatı" münde Bağ-Kur konusu işleniyor. 


20.30 HABERLER 
71.15 BEŞ DAKIKA 


Dizi programın "Düşüncesizler" adlı bölümü yayınlanıyor. Küçük güldürüde, stokçuluk ve bir stokçu aile konu ediliyor. 


71.20 TORK SANAT Muziği 


Sanatçı Yaşar Özel izienece. 


22.50 TELEVİZYONDA SINEMA 


"KAMBUR" 


23.35 HABERLER 


TRT 1 


05.00 Açılış, Program ve 


Kısa Haberler. 


05.05 Türküler, Şarkılar 17.00 Kısa Haberler ve Oyun Havaları. 17.02 Akşama Doğru 06.02 Günaydın 18.01 Çocuk Bahçesi 07.30 HABERLER 19.00 HABERLER 07.40 Sabahtan Sabaha 20.02 Çocuklar İçin On 09.20 Diliden Dile Dakika 10.00 Kısa Haberler 20.21 Koy Dağarcığı 10.01 Arkası Yarın 20.40 Türküler Geçidi 11.05 Okul Radyosu 21.00 Kısa Haberler 12.10 öğle Özer! 22.02 TBMM Saati 13.00 HABERLER 23.00 HABERLER 14.32 Güfteler ve Söyle- 23.30 Türküler ve Oyun dikleri. Havaları 
15.00 Kısa Haberler 24.00 Kısa Haberler 15.01 Efsaneler ve 01.00 Program ve Kapanış Türkülerimiz. 
08.00 Açılış ve Program 16.20 Arkası Yarın 08.02 Gün Başlıyor 16.45 Ses Ustaları 09.00 Olayların Içinden 18.15 Kültür Sorunları 10.00 Şarkılar 19.00 HABERLER 10.30 Kadın Sanatçıları- 19.45 Türküler miz. 20.30 Küçük Konser 11.00 Türküler ve Oyun 21.30 Türküler z Havaları 22.45 Şarkılar 11.30 Şarkılar 23.30 HABERLER 12.00 Dünya Folklöründen 23.35 Saz Eserleri ve 12.20 Şarkılar Saz Soloları 13.00 HABERLER 23.55 Program ve Kapanış O/.VU Açılış ve Program 15.00 Günün Konseri 07.02 Güne Başlarken 17.00 Türkçe Haberler 09.00 Türkçe Haberler 17.03 İngilizce Haberler 10.00 Çeşitli Sololar 19.00 Akşam Konseri 10.30 Ülkeler ve Müzikleri 20.00 Müzik Sözlüğü 11.00 Öğleye Doğru 22.00 Türkçe Haberler 12.00 Türkçe Haberler 22.03 İngilizce Haberler 12.03 İngilizce Haberler 22.06 Gecenin Getirdikleri 12.06 Sizin İçin Seçtikleri- 24.00 Gece ve Müzik 


miz. 


Aydınlık 


BAYAŞ Basın-Yayın 


A.Ş. adına)sahibi've Genel Yönetmeni 


ORAL ÇALIŞLAR 


TELEVIZYON 


mamışlardı. Başkan seçimi için salt çoğunluğun yeterli olduğu üçüncü ve dördüncü turlarda İhsan Sabri Çağlayangil 87 oy almıştı. 

Çağlayangil'in bugün yapılacak oylamada 6 oy daha sağlayarak, gerekli olan 93 oyu alması ve başkan seçilmesi bekleniyor. 


KÖPEĞİ 


bölü- 


15.20 
16.05 


Şarkılar 
Okul Radyosu 


01.00 Program ve Kapanış 


Yazıişleri Mü fürü: MEHMET ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür- 


S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN; 


Müessese Müdürü: O. GÜRHAN ERTÜR 


bir oy istenerek ve büyük toplantılarla demokrasi olmaz" dedi. 
ZHP NE YAPTI? 

Necdet Uğur CHP'nin özelliklerinden de sözederek, partinin kuru luşundan bu yana gösterdiği gelişmeleri ele aldı. 
"CHP, imparatorluğun teslimiyet politikasına 


-Karşı bağımsızlık hareke- 


ti içinde kuruldu" diyen Uğur, CHP'nin yeni bir düzenleme getirdiğini, özgürlük, haklar düzeni 


getirdiğini söyledi. 
"CHP'nin varlık nedeni buydu" diyen Uğur, 


"CHP bu niteliğini korumalıdır" dedi. Uğur toplumun da CHP'ye bu geleneği sürdürme görevini verdiğini söyledi. 
ÖZELEŞTİRİ 
Necdet Uğur CHP'nin 

sol bir parti olduğunu ve tabanını genişletmek zorunda olduğunu söyledi. 
141 ve 142. maddeler üzerinde duran Uğur, 141 
ve 142. maddelerin degişmesinin toplum yaşamı için, sağ partiler yada sol partiler için zorunlu olduğunu söyledi. Uğur, sağda ya da solda kurulacak partilerin fikirlerini açıkca söylemelerine imkan tanınması gerektiğini belirterek, "Türkiye'de düşünce özgürlüğü var. 
Bırakalım insanlar kendi partilerini kursunlar. O zaman sağın da solun de, CHP'nin de, AP'nin de başı selamet olur" dedi. 
Uğur, toplumun “faşist” ve "komünist" diye kamplara ayrıldığını ifade ederek, 141 ve 142' nin değiştirilmesinin bu parçalanmayı da önleyeceğini savundu. 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ 

Uğur, mevcut tüzüğü, 

gözden geçirilmesinin gı rekli olduğunu belirterek, seçim'konusu ve listelerin tanzimi, Genel Başkanlığın yetkileri ve CHP grubunun yetkileri şeklinde i belirttiği. üç nokta üzerinde durdu. Ugur, örgütlenmedeki birimlere daha çok yer verilmesi gerektiğini belirtti. 


Necdet Uğur'dan sonra geçen hafta istifa eden Genel Yönetim Kurulu Üyesi Ali Haydar Veziroğlu söz aldı. Veziroğlu yaptığı konuşmada, parti içi muhalefeti ve bunların liderlerinden Ali Topuz ve Deniz Baykal'ı isim vererek sert bir dille eleştirdi. 


Baykal kürsüde 


Daha sonra Deniz 
Baykal Başkanlıktan söz istedi. Buna Genel Merkezci İzmir delegasyonu itiraz edince sert bir tartışma oldu. Kürsüye gelen Baykal konuşmasına, partinin ve ülkenin yeni güçlüklerle karşı karşıya olduğunu, ancak Genel Başkan Ecevit'in ilk günkü konuşmasının kaygılarını artırdığını söyleyerek başladı. 

CHP'nin oy kaybedip, AP'nin oy kâzanmamasını bir teselli olarak niteleyen Deniz Baykal, halkın CHP'ye bir uyarıda bulunduğunu söyledi. 
Baykal konuşmasında seçimlerde uğranılan yenil- 


ginin nedenlerini şöyle sıraladı : 
“1. CHP kendisine 


destek sağlayan öğretmen, işçi ve gençleri karşısına almıştır. Yeni çevctelere açılacağız diye takınılan bu tavra rağmen geniş çevrelerin desteği de kazanılamamıştır. 
CHP devrim sözünden korkar hale gelmiştir." 

Baykal'ın konuşması sırasında bir kısım dinleyici "Halk için halkla beraber devrim" diye slogan atarken, İzmir delegasyonunun oturduğu sıralardan Baykal'a karşı laf atıldı. 


Baykal, "Şimdi de 
CHP örgütünün, CHP'li parlamenterlerin; bakanların bir kısmını karşımıza alarak bu sıkıntıdan kurtulmaya çalışıyoruz. 
Tabanımızı karşımıza almamalıyız." dedi. 

"2. CHP uygun bir biçimde organlaşmış ve kurumlaşmış değildir. Giderek de bundan uzaklaşmaktadır. Tavan örgütlenmesinde yapılması gereken düzenlemeye karşı tabandaki örgütlenmeyi getirmek haklı değildir. 
Toplumsal örgütlenme bir konuşma teması olmaktan çıkarılıp hayata geçirilmelidir. 

"3. CHP yönetimine gerçeklerden uzaklaşan eğilimler hakim olmuştur. Bu eğilim oy kaybını 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daha da artırmıştır. Vatandaşa sorunları kısa zamanda çözüleceği vaad edilmiş ve halk CHP'yi bu açıkladığı hedeflere göre yargılamıştır. 

"4. 1977'de erken se çim AP'nin işine gelen bir şeydi. Ama kararını biz aldık. Yanlış bir karardı. Ülkeyi güçlü bir hükümetten yoksun bıraktık. Şimdi de azınlık hükümetini sıra bize de gelebilir anlayışıyla olumlu karşılıyoruz. Ancak ağır sorunları güçlü hükümetler çözebilir. 

"5. Ecevit'in konuşmasından anlaşılan, CHP önümüzdeki dönemde iç huzursuzluğa girecek. 
Gerileyen kurum ve ülkelerde dikensiz gül bahçesi eğilimi güçlenir. Bunun için iyi CHP'li olmak gibi bir ölçü getirilmektedir. 
Bu, yapılacak baskıları örtmek icin bir örtüdür." 

Baykal daha sonra hizip edebiyatı yapılmasına da karşı çıktı. Daha önce iktidarda olanların da hizip haline gelebileceğini söyledi. 

Kendisinin hizbinden olmadığı gerekçesi ile işi yapılmayanlar bulunmadığını söyleyince gene İzmir delegasyonundan "var, var" sesleri duyuldu. 

Eleştirilere cevap vermek üzere söz alan CHP Genel Sekreteri Mustafa Üstündağ, konuşmasında bazı sol grupları ima ederek, "Bizim karşımızda olup, ama bizim içimize sızan bazı sol fransiyonlara pas verilmek isteniyorsa bu yanlıştır ve bunun üzerine gidilecektir" dedi. Üstündağ, parti içindeki muhalefete hitabea "Bazı fraksiyonların 'Tek Yol Devrim' sloganlarının peşine mi takılacağız" dedi. Üstündağ, daha önce konuşan delegelerin Genel Merkez'in tasfiye niyetinde olduğunu söylemeleri üzerine "Hiç kimsenin aklından tasfiye geçmiyor, hiç bir partili partisini küçültmek istemez. 
Hoşgörü ( gösterilemeyeceği sözünü, tasfiye olarak anlamak yanlıştır, kasıtlıdır " dedi. Üstündağ, ayrı liste çıkarma- nın hizipçilik olmayacağını söyledikten sonra, "Çalışmalarda benim tarafım, ya da karşı tarafdiye bir tutum gösteriliyorsa, bu hizipçilik olur" dedi. Üstündağ, daha sonra CHP'nin demokratik sol bir parti olduğunubelirterek "Faşizme de komünizme de karşıyız" dedi. 

Genel Sekreterliğe adaylığını koymayı düşünmediğini söyleyen Üstündağ, il başkanlarının ısrarı karşısında bu görevi kabul ettiğini belirtti. 


Ecevit 


cevap veriyor 


Daha sonra kürsüye gelen Ecevit, Baykal'a cevap (o verdi. Tabanı itme konusundaki eleşti- 


. diğini, 


Ecevit ilk kez... 


risine karşılık, işçilere en geniş hakları tanıdıklarını ileri süren Ecevit, isim vermeden Baykal'ın bazı sendikaları ve işçileri ittiğini söyledi. 

Gençlerin itilmesi konusunda ise "Yurtları açarak, gençleri üretime yönelterek, şiddet eylemlerinden çekerek mi gençleri ittik?" diye konuştu. 

Ecevit, gençlik ve kadın kollarının hizip çekişmelerine hepsedildiğini, bu nedenle de bazı örgütlerin peşine takıldığını sözlerine ekledi. 

Ecevit, (o öğretmenler konusunda ise, isim vermeden Töb-Der'i ve Gültekin Gazioğlu'nu suçladı. "Asimilasyoncu" eğitime karşı cıkanları ittik, onları kendi örgütleri de itti. Otuz bin öğretmenin bulunduğu kentte seçime giren bu derneğin başkanı 5 bin 300 oy aldı" dedi. 

Antalya'da bazı fraksiyonların  itilmediğini, bunun faydalı mı, zararlımı olduğunun, seçim sonuçlarında görüldüğünü söyledi. Daha sonra Baykal'ın çevre değiştirme sözleri ile, işçilerden köylülere kaymayı kasdettiğini ileri süren Ecevit, bu politikanın haklılığını savundu. 

Güneş'in önceki günkü konuşmasını cevaplayan Genel Başkan, eleştirilere hiç bir zaman tepki göstermediğini sözlerine ekledi. 

Ecevit o 'hizipçilikde yapmadığını, örneğin; sof kanattan bazı milletvekillerini listesine almak iste- ancak bunların kabul etmediğini belirtti. 

Kısa bir açıklama için tekrar söz alan Baykal, CHP'nin tabanının işçiden köylüye kaydırılmadığını, iş çevrelerine yönelmek istediğini, sözleriyle bunu kasdettiğini söyledi. 


Topuz kürsüde 


Daha sonra söz almak isteyen Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz, sıra çok olduğu gerekçesi ile konuşturulmak istenmedi. Bunun üzerine Divan Başkanlığıña itiraz eden Topuz'un itirazı reddedildi. Bu gelişme üzerine, konuşma sırasında olan sol kanattan, Ferhat Aslantaş, sırasını Ali Topuz'a verdi. 

Ali Topuz, &. Olağanüstü Kurultayın önemini anlatarak başladığı konuşmasında, Ecevit'in bir gün önceki konuşmasının çok sert ve kırıcı olduğunu söyledi. Genel Yönetim Kurulunun seçim sonuçlarını değerlendiren bir metin hazırlamamasını da eleştiren Topuz, sürekli olarak enkaz edebiyatı yapıldığını sözlerine ekledi. 

Topuz, bir ekonomik durum ve dünya tahlili de yaptığı konuşmasında şöyle dedi: 

“ülkemiz Afganistan' 


daki olaylardan, İran'daki olaylardan soyutlanamaz" 

Ali sürdürerek, arasındaki eşgüdüm eksikliğini, partinin hükü meti yönlendirmediğini belirtti ve "Parti içi demokratik katılımı orta- dan kaldırmaya kimsenin gücü yelmeyecektir" dedi. 

Topuz, konuşmasının bu bölümünde örgüt sorunları üzerinde durdu Topuz, CHP'nin yeniden iktidar olabilmesi için ideolojik ve örgütsel yapılarına ilişkin bazı temel meselelerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Topuz, toplumsal yapıların hızla de giştiği Türkiye gibi top lumlarda, kendine sol diyen partilerin devrimci ilkelerden taviz vermemek üzere kendilerini yenilemeleri gerektiğini belirtti 


Topuz eliştirisini bakanlıklar 


Topuz, parti programının üç yıl önce onaylandığını ve son üç yılda Türkiye'de ciddi değişiklikler görüldüğünü belirterek, programın da gözden geçirilmesini istedi. Topuz ayrıca, uzun vadeli gelişmelerin de dikkate alınarak bir program hazırlanması üzerinde durdu ve programın bir eylem planına dönüşmesi gerektiğini söyledi 

Topuz, örgüt yapısına ilişkin çalışmalara bir an önce başlanması gerektiğini belirterek, yönetim- de: düzenlemelere, yönlendirme ve denetimde düzenlemelere gidilmesini savundu 


Güvenoylamas: 


Topuz'un konuşmasından sonra söz alan bir delege, genel görüşmeye yeterlik önergesi vererek oylamaya geçilmesini istedi. Önerge kabul edildi. 
Oylamaya geçilmeden hemen önce söz alan Ecevit, kimseyi tasfiye etmek niyetinde olmadığını tekrarlayarak, sözlerinin yanlış anlaşılmasına üzüldüğünü belirtti. Ecevit, bazı il başkanlarının karşılarında bir gruplaşma gördükleri için bir liste oluşturduklarını söyledi. 

Daha. sonra Eçeyit'in önerisi üzerine ad okunarak güven oylamasına geçildi. 

Güvenoylamasının sonucunu açıklayan Divan Başkanlığı 20 üyenin Genel Başkana güvensizlik oyu verdiğini, 4 üyenin Francima kaldığını söyleï 


Ad okunarak açık oylama şeklinde yapılan güven oylamasında aralarında Turan Güneş, Haluk Ülman. İskan Azizoğlu, Semih Eryıldız, Mehmet Ali Pestilci, Erdoğan Bakkalbaşı, Sadettin Demirağ ve Ergün Ertem'in de bulunduğu bazı parlamenterler Ecevit'e giüvensizlik oyu verdiler, 12 
Mille kili de 


Demirel, vatandaşa... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 

1— Can ve mal güvenliğinin sağlanması, 

2— Kanun ve nizam hakimiyetinin sağlanmasi. 

3— Huzur ve sükunun sağlanması, 

4— Vatandaşın korkusuz yaşama hakkının sağlanması. 

Konuşmasına devam eden Demirel, "'Devletin varoluş sebebi sözkonusudur" diyerek, şunları söyledi: k 

"Türk vatandaşı devletin gücünden şikayetçi değildir. Devletin gücünden şüphe içinde de değildir. Devletin gücünün gerektiği gibi Rullanılamayışından, bu gücün caydırıcılık vasfının zedelenmiş olmasından şikayetçidir. Devleti arayan vatandaşa devleti hissettirmeye mecburuz." Demirel, Türkiye'de olup bitenlerin vehametine bakarak çaresiz olduğumuzu kabullenemeyeceklerini söyleyerek, çareyi evvela mücadele azminde arayacaklarını belirtti. 

"Devlet otoritesizse, o kargaşa demektir" diyerek sözlerine devam eden Demirel, alınmasını gerekli gördüğü önlemleri şöyle sıraladı: 

1— Anayasanın 123. 
maddesiyle getirilen olağanüstü hallerle ilgili tedbirlere ek olarak bir “fevkalade haller kanunu" çıkarılmalıdır. 

2— Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulması ile ilgili kanun derhal çıkarılmalıdır. 

3— Ceza ve usül ka nunları değiştirilmelidir. 

4— Sendika ve dernekler kanunlarının bütün boşlukları giderilmelidir. 

5— Valilerin yetkileri- ne açıklık getirilmelidir. 

6— Dernekler Kanununda değişiklik yapılmalıdır, bu suretle s0s-, yal ve kültürel amaçlı derneklerin siyasi partiler gibi siyasi faaliyet içinde rol almaları önlenmelidir. 

7— Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda düzenlemeler yapilmalıdır. 

8— Emniyet Teşkilatı Kanununda polisin eğitim, disiplin ve moral bakımından güçlendirilmesi için gerekli değişiklikler yapılmalıdır. 


Demirel, daha sonra petrol konusuna da değinerek, Türkiye'nin 


önünde 250 milyon dolarlık petrol faturası durmakta olduğunu, ne yapıp yapıp bu faturanın ödenerek ihtiyaç duyulan akaryakıtın temin olunacağını söyledi. 


ERBAKAN 
TÜRKİYE'YE 
DöÖNEMİYOR 
Suudi Arabistan'a giden MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, 


oylamaya ka i uçak bulamadığı için Türkiye'ye dönemiyor. 


Bu nedenle dün yapılması gereken Demirel-Erbakan görüşmesi gerçekleşemedi. öğrenildiğine göre, MSP Genel Başkanı bugün saat 15.00'te uçakla yurda dönecek ve akşam saatlerinde Demirel'le görüşme yapılacak. 

Ayrıca, Demirel'in 
CHP ile bugün görüşeceği, perşembe günü ise Turhan Feyzioğlu ile görüşeceği açıklandı. 

Siyasi parti başkanlarıyla görüşmelerini sürdüren AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, bugün saat 10.00'da CGP Genel Başkanı Turhan Feyzi oğlu'yla görüşecek. 

Dün saat 18.00'de Kayseri'den Ankara'ya dönen CGP Genel Başkanı Feyzioğlu 18.30'da Genel Yönetim Kurulu toplantısına girdi. CGP Genel Yönetim Kurulunun bugün yapılacak Feyzioğlu-Demirel görüşmesini konuştukları bildirildi. 

MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın bugün saat 15.00'de Türkiye'ye döneceği öğrenildi. 


KAYIP — Eczacılık Fakültesinden aldığım İETT kartımı ve şebekemi süzdür. 

Ercan TUNCAY 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kaybettim. Hüküm- - 


rinden Ahmet Çobanoğlu çekimser oy kullandı. 
Kabul oyu veren par- 


lamenterler arasında en, 


büyük tezahüratı eski içişleri bakanı Hasan Fehmi Güneş aldı. Ecevit gü- 
.snoylamasını izlemeyerek bu süreyi müdüriyet odasında bâzı temaslar yaparak bitirdi. 


Ecevit'in şantajı 


“LİSTEM 
ZANMAZSA 

İSTİFA EDECEĞİM" 

Bu açıklama üzerine kürsüye gelen Genel Başkan Bülent Ecevit özetle şöyle konuştu: Ni 

"Gösterdiğiniz güvene layık olmaya Çalışaca ğım. Yeni bir atılım dö nemindeyiz, kısa bir sü rede olumlu sonuçlar alacağımıza ve gerçek bir halk iktidarı olarak bu ülkeye katkıda bulunur hale geleceğimize inanıyorum." 

"Ancak görevimi sürdürmek konusunda Kurultay'ın kesin sonuçlarına bakarak durumumu değerlendireceğim. o Bu seçime hepimizin bildiği gibi iki liste ile giriyoruz, Benim için listelerin kimlerden oluştuğu önemli değildir, listelerin ardındaki parti Zzihniyeti önemli Bir yanda katı hizipciliği hak olarak gören bir liste, bir yanda ise hizipçiliği sona erdirmeyi amaçlayan bir liste bulunmaktadır." 

Ecevit daha sonra kendi listesini savunarak ogor Kurultay'da bu liste kazandığı takdirde görevini sürdüreceğini Kurultay bu olanağı vermezse Genel Başkan olmadan da partisine hizmet edebileceğini söyledi. 


TOPUZ: 
“BÖYLE KONUŞMAYA 
HAKKI YOK" 

Bu açıklama üzerine görüşlerine, başvurduğumuz Köy İşlerr ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz "Sayın Genel Başkanın böyle bir konuşma yapmaya hakkı olmadığını düşünüyorum. Böy- e bir konuşmayı haklı normal ve demokratik bulmuyorum. Bir listede yer alan kişilerin düşüncelerini öğrenmeden birlikte  çalışmayacağını söylemesi partimizin demokratik ilkeleri ile bağdaştıramıyorum"' dedi. 


Kavga çıkıyor 


Ecevit'in bu konuşmayı yapıp kürsüden inişi sırasında bir genç "Böyle şey olmaz" şeklinde konuştu. Bunun üzerine bir kadın yüksek sesle "Genel Başkana küfür edemezsin" diyerek gencin üzerine yürüdü. Bunun üzerine olay hızla büyüdü ve bu defa dinleyicilere ayrılan yerde oturan iki farklı görüşten genç birbirlerine bağırmaya başladılar. Ankara 1 
kanlığına yakın olarak bilinen ve "Halkçı Ecevit" diye bağıran bir grup genç daha sonra, daha geride oturan ve aralarında eski Gençlik Kolları Başkanı Zeki Alçın'ın da bulunduğu ve Kurultay boyunca "Yaşasın demok- 


1 Baş-. 


ratik sol" sloganını atan grubun üzerine saldırdı. 
Olayın büyümesi üzerine Divan Başkanı güvenlik görevlilerinden olaya müdahale etmelerini istedi. 
Güvenlik görevlileri iki grubun arasında bir barikat oluşturdular. Fakat Ankara ile yakın grubun bağırmaya devam elmesi üzerine Başkan bu grubun salondan çıkartılmasını istedi. Bu grup salondan çıkartılırken aşağıda Genel Başkana ayrılan yerde eşinin yanında oturan Rahşan Ecevit eliyle Genel Başkan Ecevit'e diger gruptan bazı kişileri göstererek bazı laflar söy-Jedi. Bunun üzerine Ecevit'in koşarak tirübünlere doğru yürüdüğü görüldü. 
Ecevit tirübünlerin yakınina geldiğinde İçişleri Bakanı Vecdi İlhan'dan diğer grubun da salondan atılmasını istedi, Bunun üzerine emniyet görevlileri diğer grubu da salondan çıkarttılar. 


Genel Yönetim 


listeleri 


Ecevit'in önceki gece 
18 İl Başkanıyla "İl Başkanlarının listesi" olarak Kurultaya sunulacak Ge- 


Yurtda dün 


(Baştarafı 1. Sayfada) 

kişi ise yaralandı. 
Yetkililerden alınan bilgiye göre, Zeki Kara yönetimindeki otomobil ile ehliyetsiz şoför Ali Sarı yönetimindeki kamyonun çarpışmaları sonucu meydana gelen kazada Zeki Kara ile oğlu İsmail Kara ve yolcular- dan Menderes Sarı olay yerinde hayatlarını kaybettiler 

Erzurum'un o Tortum ve Aşkale ilçeleriyle Van" ın Gevaş ilçesi yakınlarında meydana gelen üç ayrı trafik kazasında ise dört kişi öldü, üç yurttaş ise çeşitli yerlerinden ağır yaralandılar. 


iki 


Yargıtay... 

(Baştarafı 1. Sayfada) yeniden İş Mahkemesine dönmesi ve mahkemenin Yargıtay'ın kararına uyarak üye fişlerini tarihleri açısından incelemesi bekleniyor. 

Devrimci . Maden-İş Genel Başkanı Şükrü Özbayrak, bu konuda bir açıklama yaparak, Yargıtay'ın kararının "ülkemizde para ile satın alınamayacak ve tehditle yıldırılamayacak devlet yöneticileri ve kurumlar da olduğunu" gösterdiğini söyledi. Özbayrak, Rus beşinci koluna ve onun ülkemizdeki uşaklarına ERDEMİR' teslim etmeyeceğiz" dedi. 


KAYIP — İ.V. Fen Fakültesinden aldığım pasomu ve şebekemi yitirdim. Geçersizdir. 

Osman ÜNSAL 


BAŞSAĞLIĞI 


Partimiz üyesi değerli arkadaşımız 


AYŞE ALTINSU, 


1 Kasim günü Ulukışla'da meydana 
gelen trafik kazasında hayatını vitirmiştir. 
Aynı tratık kazasında 


NAHİDE ALTINSU, AYŞE DUYGU ALTINSU, ÖZLEM VE GÜLFEM YANIK, HÜSEYİN SUAT MERAY da ölmüştür. 


Acımız büyüktür. Altınsu, Yanık ve Meray ailelerine başsağlığı dileriz. 


TÜRKİYE iŞÇi KÖYLÜ PARTİSİ MERKEZ KOMİTESİ 


BAŞSAĞLIĞI 


Partimiz Van İl Başkanı Yusuf Cacım'ın kardeşi devrimci arkadaşımız 


İBRAHİM CACIM 


3 Kasım günü ölmüştür. 


Rütün Cacım ailesine ve arkadaşlarına baş- 


sağlığı dileriz. 


TÜRKİYE iŞÇi KÖYLÜ PARTİSİ 


ISVEÇ 
Gürgün, 
Duvgrand 5/A, 


HOLLANDA 


Bildstr. 53, 
Utrecht 
Tel: 
314761 


Sundbyberg, Tel: 


Tel: 08/296 628 


İSVİÇRE 


Ch. des Cotes | 
1020 Renens 


342172 


MERKEZ KOMİTESİ 


ABONE ÜCRETLERİ 
Yurtiçi 

3 aylık 450 TL 
Saylık 900 TL 

1 yıllık 1800 TL 


Yurtdışı 

3 aylık 675 TL 
6 aylık 1350 TL 
1 yıllık 2700 TL 
Not: Bu ücrete gönderilen ülkeye göre uçak postası ücreti eklenir. K 


nel Yönetim listesini düzenlemek üzere yaptığı toplantı, geç saatlere kadar sürdü. Toplantıda, İl Başkanlarının büyük çoğunluğu Ecevit'in önerdiği Uğur Alacakaptan'ın adaylığına karşı çıkınca, bu defa genel sekreterliğe tekrar Mustafa Üstündağ' ın aday gösterilmesi kararlaştırıldı, Ancak liste üzerine tam anlaşma sağlanamadığından, İl Başkanları Ecevit başkanlığındaki toplantılarını dün sabah 08.30'dan itibaren sürdürdüler. 


Buna karşılık muhalefet de kendilerini destekleyen İl Başkanlarıyla önceki gece geç saatlere kadar süren bir toplantı yaptı. 


Bu defa Genel Sekreterliğe Erol Çevikçe aday gösterildi. Listede ayrıca şu isimler yer alıyor: Haluk Karabörklü, Yücel Akıncı, Besim Üstünel, Kemal Anadol, Ertuğrul Günay, Yalçın Gürsel, Ayhan Altuğ, Doğan Araslı, Sadullah Usumi, önder Sav, Vamık Tekin, Veli Zeren. 


Muhalefet listesinde ayrıca Melih Kemal Küçüktepepınar, Hasan Zengin, Muzaffer önder, Cengiz Özyalçın, Kemal Tabak, Burhan Garip Şavlı ve Kaya Bengisu bulunuyor, 


Genel Merkez listesinde ise, Genel Sekreter olarak Mustafa Üstündağ bulunuyor. Listede ayrıca Hayrettin Uysal, İmadettin Elmas, Nebil Oktay, İlyas Kılıç, İlhan Biber, Hüseyin Doğan, Orhan Akbulut, Mehmet Gümüşçü, Celal Doğan, Mehmet Dedeoğlu, İs- 


İpekçi'nin... 


(Baştarafı 1. Sayfada) nin müdahalesiyle Atilla Serpil'in elindeki silahlar alındı. Ayrıca odada yapılan aramada, aynı yatağın altında bir şiş ile bir zincir bulundu. 
AĞCA İÇİN OLABİLİR. 

Kendileriyle görüş tiiğümüz görevliler ve gör-, gü tanıkları, silahların Abdi İpekçi'nin katili Mehmet Ali Ağca için konulmuş olma olasılığının çok fazla olduğunu, olayın bu yönde araştırıldığını söylediler. 


met Atalay, Uğur Alaca- 


kaptan, Avni Gürsoy, Erol Tuncer var. 
Eski Genel Yönetim 


Kurulunun bu 15 üyesi- ne ek olarak beş yeni isim de yer alıyor: Metin Somuncu, Altan Öymen, Hayri Öner ile iki sendikacı, Oleyis Genel Başkanı Nusret Aydın ve Yol-İş Federasyonu Genel Sekreteri Muzaffer Saraç, 


Ancak Muzaffer Saraç görevi reddedince listeye son anda Nail Atlı eklendi. 


e. 
Bir Afgan... 
(Baştarafı 1. Sayfada) GÖRGÜ TANIKLARI ANLATIYOR 
Afgan radyo, televizyon ve basını ülkede son olarak meydana gelen çatışmalar akkında hiç 


bir bilgi “:“-*iyor. Ancak Pakir' Radyosu, Kabil'den Herat'tan 


gelen yolevisrin anlattıklarına dəvs»arak verdiği haberlerdr ülke içinde durumun gerginliğini koruduğunu bildirdi. 
Kabil'den Peşavar'a gelen otobüs yolcuları, Afganistan başkentinde ana yolların yeniden tanklar tarafından kapatıldığını açıkladılar, Herat'tan İran'a ge çen bir Fransiz Iş adamı ise, İslamkala'da Pakistanlı : bir gazeteciye şunları açıkladı: "'Kunduz yolu trafiğe kapalı, Mezar-ı Şerif'ten Kabil'e ancak uçakla gidilebiliyor. Mezar-ı Şeri? ve ©ivarında bile #w.şma sts leri duyuluyor. Herat tan bu yana (İran siniri- ise durum sa- 


Afganistan (o Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şah Vali, önceki gün Kabil'de yaptığı bir açıklamada, "Afgan'»ten Demokratik (umku “© ti ile Sovyetler Birliğ' arasında bazı konularda anlaşmazlık olduğunu ima eden haberlerin asılsız olduğunu" söyledi. 
Hatırlanacağı üzere, PTI (Hindistan Basın Tekeli) ve Reuter ajansları, Kabil rejiminin bazı konularda Moskova ile anlaşmazlğa düştüğünü belirtmiş ve Kremlin'in Taraki yanlısı bazı kimseleti koruduğunu ileri sürmüştü. 


“Koskoca kızı... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


İstanbul ( Üniversitesi merkez binada Hukuk, Eczacılık, Veteriner Fakültesi öğrencileriyle ve velilerle görüştük. 

Hukuk Fakültesinin önünde bir grup öğrenci velisi çocuklarını derse göndermişler, merak içinde bekliyor. Bir veli, 


"Genel olarak tedirğiniz, anarşinin önlenmesini bekliyoruz. " diyor. 
Bir veli ise işe gitmediğini belirterek, "Bugün işe gitmedim. Diğer günler ise her sabah kızımı okula götürüyorum. Oradan çalıştığım yere gidiyorum. 


= diyor. 


BAŞSAĞLIĞI 


Değerli meslektaşımız, Konya Çağdaş Kitabevi Sahibi 


MAHMUT BİLGİLİ “nin 


trafik kazasında hayatını yitirdiğini 


öğrenmiş bulunuyoruz. 
Ailesine ve bütün yakınlarına başsağlığı dileriz. 


TÜR-DA 
ANKARA ŞUBESİ 


BAŞSAĞLIĞI 


Fedakarlıgı ve alçakgönüllülüğü ile bizlere örnek olan proleter devrimci arkadaşımız, yurtsever öğretmen 


AYŞE ALTINSU yeğenleri 


AYŞE DUYGU ALTINSU 
ÖZLEM VE GÜLFEM YANIK 


yengesi 


NAHİDE ALTINSU 


ve 
HÜSEYİN SUAT MERAY 


1.Kasım.1979 trafik kazası sonucu 


ünü hazin bir 


ybettik. Ailesine, 


yakınlarına ve tüm halkımıza başsağlığı dileriz. 


TİKP Ulukışla İlçe Örgütü,yurtsever öğretmen arkadaşları, 


Ulukışla DGB” li öğrenciler, Darboğaz Halk Odası 


İLAN TARİFESİ 


2.4.6. sayfalar (Sütun/snt) 250 TLO 3.5.7 
sayfalar (Sütun/snt) 300 TL O 8. sayfalSütun /snt.) 400 TLO $. sayfa renkli (Sütun/snt.) 
500 TLO Yayın ilanı (Sütun/snt.i 100TL O 
Doğum, Evlenme, Ölüm (5 sütun/snt.) 500 TL O Küçük İlanlar (Kelimesi) 10 TL 


122340—27 


Sovyetler'de baskılara karşı çıkıp, insan haklarını savunduğu için "deli" damgası vurulan ve uzun yıllar akıl hastanesine kapu'ılan Sovyet aydını Vladimir Bukovski 'kültüsimüzü ve demokrasiyi elde lutabilmeniz için ayının hamlesine karşı tetikte olmalısınız" diyor. 


Rus muhalifleri Sovyetlerin.. 
askeri @ 


bdullah Gürgün 


müdahalelerine karşı çıkıyor 


© Bukovski, Rusya’ da azınlıklar içinde milli baskılara karşı mücadele eden gruplar olduğunu açıkladı. Ikinci muhalefet hareketi dini alanda ortaya çıktı Kılisevi hükümetin denetiminden ve yozlaştırmasından kurtarmak isteyenler bağımsız kiliseler örgütlüyor. Ayrıca Orta Asya'da da bir dizi bağımsız Müslüman hareketi oluştu. 


Sovyetler Birliği'nde baskılara karşı mücadele eden muhalefet, ülkelerindeki yöneticilerin uyguladıkları dış politikayı nasıl değerlendiriyor? Sovyet ordusunun onbinlerce askeri ve uzmanı bugün bir çok ülkede faaliyet gösteriyor. Bunlardan birçoğu Angola, Güney Yemen, Afganistan ve Kamboçya" Ga şörevli. Yani ülkelerinden onbinlerce kilometre uzasta. Rusya'da insan hakları için mücadele eden ve bu yüzden ağır baskılara uğrayan Vladimir Bukovski'den bu konudaki görüşlerini açıklamasını istiyoruz. Cevabı açık ve kesin oluyor. 


"SOVYETLER'İN BUGÜN EMPERYALİST BİR KARAKTERİ VARDIR" 


BUKOVSKİ: Rus askerlerinin, diyelim Angola'da bulunmasını haklı gösterecek hiç bir neden yoktur. Aynı şekilde Eritre ve Afganistan 'da bulunmasını haklı gösterecek bir neden yoktur. Ülkemizin çıkarları diğer ülkelerle ve halklarla dost geçinerek savunulur. ABD'nin Vietnam'da yaptığı gibi asker göndererek değil, Sovyet Devi etinin bugün emperyalist bir karakteri vardır ve amacı da emperyalisttir. Buraları sömürgesi olarak kullanmak istemektedir. Sovyet ordusunu emperyalist amaçlarla işgal altında tuttuğu bu ülkelerden derhal çekilmesi gerektiğini savunuyoruz. 

' Fakat şunu da eklemek gerekiyor. Buralara gön derilen askerlerin ve subayların çoğunluğu,yardım için geldiklerini, sosyalizm için dövüştüklerini sanmaktadır. Ancak yüksek rütbeli subaylar Brejnev ve şürekasının güvenilir adamlarıdır ve çıkarları birdir. 

Bukovski'ye ABD ve Sovyetler arasındaki durumu, silahlanma ve dünya barışı konusundaki düşüncelerini soruyoruz. Şunları söylüyor: 

"ANCAK MÜCADELE AYI'YA GERİ ADIM 

ATTIRABİLİR" 

BUKOVSKİ: Sovyet ordusunun bır dızi ülkede- ki varlığı bize yeni bir savaşın, Üçüncü Dünya savaşının başladığını da gösteriyor. Geçen savaş da Hitler faşizminin adım adım saldırılarıyla başladı. 
Nükleer silahların ağır bastığı bu yeni dü şının hazırlığının,daha da uzun süreceği Dikkati cekmek istediğim bir nokta da, ABD'nin devamlı geri çekilmesidir. ABD devamlı mevzi kaybediyor, Buna en canlı örnek SALT anlaşması şartlarıdır. Burada ABD silahsızlanırken, Rusya'nın silahlandığı görüldü. Ayıya karşı ancak mücadele, ona geri adım attırabilir. 

Avrupa bu savaşa karşı o kadar gözlerini kapamış ki, hiç bir savunma hazırlığı içinde değil. 
Bu açıkca istilacıları, istilaya davet etmektir. 

İnsan Hakları Hareketi uzun bir süredir bir kampanya yürütüyor. Kampanya 1980'de Moskova'da yapılacak olimpiyatlarla ilgili. İnsan Hakları Hareketi bu olimpiyatların Moskova'da yapılmasının boykot edilmesini istiyor. Stockholm'de yayınlanan Folket i Bild dergisinde de geçenlerde Bukovski'nin bir çağrısı yer almıştı. Bukovski bu çağrısında olimpiyatların boykot edilmesini savunuyor ve 1980 Moskova Olimpiyatları ile Hitler'in meşhur 1936 Berlin olimpiyatları arasındaki benzerlikleri inceliyordu. Bukovski'ye bu çağrısını hatırlatıyor ve neden olimpiyatların, Moskova'da yapılma sını istemediğini soruyoruz "SAVAŞ KUNDAKÇISI BİR ÜLKE OLİMPİYAT 

DÜZENLEYEMEZ" 


BUKOVSKİ: Evet, bir buçuk yıldan beri bir boykot kampanyası sürdürüyoruz. Boykolumuz Olimpiyatlerın İnsan haklarının ayaklar altına alın dığı bir ülkede yapılmasına karşıdır. Bizce Olimpiyatların Monireal'da yapılması doğrudur. Bilindiği xibi olimpiyatlar spor yarışmaları yoluyla halklar arasında kardeşlik ve barışın gelişmesini amaç edinmiştir. Savaş kundakçısı bir ülkede olimpiyat ların düzenlenmesi akıl almaz bir olgudur. 

Bizce tehlikeli olan, 1936'da Hitler'in yaplığı gibi, Sovyetler Birliği'nin de muazzam bir propaganda mekanizmasını bu yolda harekete geçirmesi- 
“dir. Sovyetler Birliği dünyanın her tarafında kurdu- 


İsveç'te verdiği konferanslardan birinde. . . 


Bukovski. (kürsüde, soldan üçüncü) geçtiğimiz günlerde Uluslararasi Af Örgütü daveliisi olarak geldiği 


ğu sahte "barış" dernekleriyle top.umsal ilerleme, dünya barışı, sosyalizm adı altında faşist propaganda yapmaktadır. Bu derneklerden belki Stockholm'de ve Türkiye'de de kurulmuştur. Bu sahte "barış" dernekleri şimdi de 1980 Olimpiyatlarının Moskova'da yapılması propagandasını başlattılar. 

İnsan Hakları Hareketi, Moskova'da olimpiyat hazırlıkları sürerken, bir yandan da muhalifler üzerinde baskıların artırıldığını açıklamıştı. Moskova da neler oluyor? Bukovski bu sorumuzu şöyle yanıtladı: 

“1936 OLİMPİYATLARINDAKİ HATA BU KEZ TEKRARLANMAMALI" 

BUKOVSKİ: Şu anda Moskova dünyanın en büyük tiyatro oyununa hazırlanıyor. Kent "kötü elemanlar" denilen muhalif düşüncelilerden temizleniyor. KGB tüm bilgi sayarlarını, ajanlarını harekete geçirdi. Rejim aleyhtarları polis zoruyla Moskova" dan dışarı taşraya yollanıyor. Kente giriş çıkışlar, kara ve tren yolları hava alanları denetim altında. 
Kremlin'deki Yeni Çarlar, gelen sporculara ve davetlilere güllük gülistanlık bir kent havası sunmak istiyorlar. Yosmalar bile ancak KGB ajanlarının denetiminde icra-ı sanat edebilecekler. 

Hitler de 1936'da aynı yöntemle sınıf mücadelesinden uzak, Yahudilere baskı yapılmayan bir kent olarak sunmuştu Berlin'i. Geçen yıl Washington'da eski Amerikan gağtelerini karıştırırken, 1936 tarihli Washington'da şöyle bir manşet gözüme çarpti: "Amerikalı turist üçüncü Reich'ı seviyor.” İşte size savaş şartlarını tahlil edememenin, Hitler'in sözde barış siyasetini kabul etmenin bir örneği. 

Bizce 1936 Berlin Olimpiyatlarında yapılan hata tekrarlanmamalı. 1980 Olimpiyatlarının Moskova'da yapılmasına karşı çıkılmalı, bu olimpiyatlar boykot edilmelidir. 

Bukovski "İsterseniz biraz da Türkiye - Sovyetler Birliği ilişkileri üzerinde konuşalım" diyor. 
Bir Sovyet vatandaşının ağzından ülkemizle kendi ülkesi arasındaki ilişkiyi dinlemek gerçekten ilginç. 
Bukovski "Aman dikkatli olun" diyor ve şunları söylüyor : 

"RUSYA ESKİ ÇARLARIN BOĞAZLARI ELE GEÇİRME SİYASETİNİ UYGULUYOR" 

BUKOVSKİ: Halklarımız arasında uzun yıllar- dan beri kimi düşmanca, kimi dostça ilişkiler bulunmaktadır. Komşu ülkelerden geliyoruzSon yıllarda bu ilişkiler ekonomik ilişkiler halinde gelişti. 
Çoğu kez gazetelerd2 Rusya'nın Türkiye'ye şu kadar kredi verdiğini, şurara burada fabrika kurduğunu okuyorum. Bütün bünların arkasında Rusya" nın eski çarlardan kalma Boğazları ele geçirme planları yatmaktadır. Brejnev Bogazları ele geçirerek veya Türkiye'den bir savaş halinde Boğazlar- dan geçme müsaadesi alarak Akdeniz'e inmeyi planlamaktadır. Bütün bunlara karşı Türkiye halkı dikkatli olmalıdır. 

Şimdiki rejim eskisinden, eski çarlardan daha güçlü ve deha saldırgan ve daha da emperyalistlir. Brejnev şimdi eline geçirmek istediği ülkelerde beşinci kollar besliyor ve sırası gelince sosyalizm maskeli bir darbe yaptırarak bu ülkeleri içten fethediyor. Afganistan'da olduğu gibi, arkasından ordusunu yollayıp, kardeş rejimi destekleme bahanesiyle hem halk hareketini bastırıyor, hem de ülkeyi ele geçiriyor. 

Ayrıca Türkiye halkı İran'daki olayla ı da dik- 


kalle izlemeli, ayının ani bir hamlesine karşı lelikte olmalıdır. 

Milli kültürünüzü, demci..csiyi elde tutobilmeniz için şarllır. e bir kez elden gittikten sonra 


mücadele daha da zorlaşır. Başırdan mücadele edip halkınıza gerçeği gösterin. 

Bukovski'ye teşekkür ediyor, demokrasi ve özgürlük için yürüttükleri mücadelede başarılar diliyoruz. Bukovski de teşekkür ediyor ve Aydınlık aracılığıyla Türkiye halkına komşuluk ve dostluk selamlarını iletmemizi istiyor. 

BİTTİ 


DİRENİYOR 


long Chen cephesinde. 
boçya'yı istila etmeye 


Demokratik Kamboçya 


gösterilerle Demokratik 


(Fotoğraf; Demokratik ya Tanıtma Bakanlığı) 


DEMOKRATİK KAMBOÇYA 


Demokratik Kamboçya gerilla birlikleri Pnom Pen'in 60 kilometre kadar güneyinde bulunan An- 


birlikleri olanca güçleriyle Kamlar, ama Pol Pot önderliğindeki anavatanı savunmak için olağanüstü bir direniş gösteriyor. 
bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı gösteren bütün insanlar da çeşitli ülkelerde düzenledikleri 


ya'nın mücadelesini destekliyorlar. 


Vietnam çalışıyorhükümeti 


Ülkelerin 


Kamboç- 


Kamboç- 


e Alman hükümeti, Demokratik Kamboçya temsilcisinin toplantıya katılmasını 


engelledi 


e Kongrede Milli Birlik 


Cephesinin 


kaydettiği gelişmeler 


açıklandı 


BAHA TARGUN. 
FRANKFURT 


Alman Marksist örgüt- 


lerinin düzenlediği ve Kamboçyalı (o temsilcilerin katıldığı "Frankfurt- 


Kamboçya Kongresi" 2 
ve 3 Kasım günlerinde Frankfurt'ta yapıldı. 


Almanya Komünist Partisi (KDP), Almanya Marksist-Leninistleri (MLD) ve Batı Almanya Komünist Birliğinin (KBW) birlikte düzenledikleri ve bine yakın dinleyicinin izlediği toplantıya katılmak üzere Cenevre'deki Alman Konsolosluğuna başvuran Kamboçya'nın Birleşmiş Milletler Temsilcisi Ok Sakun'a Federal Almanya'ya giriş vizesi verilmedi. 


“Birleşik 
Cephe gelişiyor 


Kamboçya'yı temsilen toplantıya katılan Kamboçya Paris Temsilcisi Men Nol, Demokratik Kamboçya hükümetinin birleşik cephe için attığı adımları ve elde edilen başarıları anlattı. "Hür Khmerlerin" birleşik cepheye katılmasıyla yeni bir aşamaya geçildiğini bildiren temsilci, Pol Pot'un, Sihanuk' a da yeni bir mektup yaz- 


dığını söyledi. 
Vietnamlı saldırganların ülkeden kovul- 


masından sonra Birleşmiş Milletlerin denetiminde serbest seçimlerin yapılmasından yana olduklarını da belirten Men Nol, Vietnam birliklerinin saldırılarda kullandıkları insanlık dışı yöntemleri kınadı. Men Nol,konuşmasının sonunda, dünyanın her tarafından yükselen protesto seslerinin Kamboçya halkının varlığını sürdüreceğinin bir garantisi olduğunu söyledi. 


Toplantının düzenleyicilerinden olan Almanya Komünist Partisi (KDP) Merkez Komitesi üyesi Jürgen Horleman, Vietnam'ın durumunun ayrıntılı bir tahlilini yap- 


tı ve Sovyetler Birliği" nin 1965'ten beri sistemli bir şekilde uyguladığı yayılma ve Çin'i kuşat- 


ma siyasetini açıkladı. 
Vietnam'ın, Sovyetler Birliği'ndeki sistemi e- 


konomik, siyasi, ideolojik ve askeri yapısıyla olduğu gibi, kendi ülkesin- 


de uyguladığını söyleyen Horleman, konuşmasını, Kamboçya'da tüm Üçüncü Dünya ülkelerinin milli bağımsızlığının savunulduğunu söyleyerek bitirdi. 


“Barış için mücadele” 


Almanya Marksist-Leninistleri (MLD) adına konuşan Hans Peter Hochstatter, bir zamanlar ABD'nin Vietnam'a yaptığı saldırılar sırasında 


Federal Almanya'da ulus- 


lararası dayanışma için. 
de yer alanlardan bügün pek azının Kamboçya'nın obağımsızlığı için biraraya geldiğini söyledi. Bugün Kamboçya'da bağımsızlık ve demokrasiyi savunmanın, önce sosyal-emperyalizme karşı açık tavır almakla başlayabileceğini vurgulayan Hochstatter, burjuvazinin bazı temsilcilerinin yaptığı gibi, birçok solcunun da Sovyetler önünde açık tavır alamadıklarını söyledi. MLD temsilcisi, devamla, Kamboçya'da bağımsızlığın ve demokrasinin savunulmasının, Almanya'nın çıkarına olduğunu ve sosyal-emperyalizmle her yerde mücadele etmek gerektiğini, böylece dünya barışına hizmet edilmiş olunacağını belirtti. 


“Milli Birlik ve 
Uluslararası 
Barış Cephesi” 


Batı Almanya Komunist Birliği (KBW) Başkanı Schmierer de yaptığı konuşmada, Kamboçya' 
nın toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının Viet- 


AET ülkelerinde 
58/ bin işçimiz çalışıyor 


İSTANBUL (THA; 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkelerinde 


587 bin işçimizin çalıştığı, bunların yüzde yirmisini kadınların oluşturduğu saptandı. 

İşçilerimizin sanayi kesiminde rutin ve yükselme olanakları sınırlı olan bant sistemlerinde, ağır ve tehlikeli maden ocaklarında, sosyal statü- sü ve geliri düşük sektörlerde, özellikle yapı işkollarında çalıştıkları belirlendi. 

İktisat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. 
Nuset Ekin tarafından yapılan bir araştırmaya , göre, AET ülkelerinde ça-Ulışan 587 bin işçinin yüzde yirmilik bir bölümü l kadın işçilerden oluşurken, bu işçilerin çoğunluğu İstanbul, Trakya, Orta Anadolu, Kuzey Anadolu ve Batı Anadolu bölgelerinden yurtdışına gidiyor. 


Ekin, yurtdışına gönderilen işçiler içinde vasıfh o işçilerin oranının yüzde 36 olduğunu da belirtti. 


BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR BİRLEŞİN' 


Kamboçya ile Dayanışma Kongresi 


Frankfurt'ta yapıldı 


nam ve Sovyet saldırılarna karşı savunulması- nın ilk plana geçtiğini ve böylece birlik cephesinin gelişmesinde başarı sağlandığını söyledi. Gerek Kamboçya'da gerçek- 


i Kıbrıs Türk kesimi D 


leştirilmeye çalışılan milli birlik cephesinin ve gerekse dünya çapında oluşmaya başlayan uluslararası milli birlik cephesinin, sosyal-emperyalistlere karşı olan. bütün 


ışişleri, Savunma ve Tu- 


rizm Bakanı Kenan Atakol. 


© Atakol, Genel Kuruldan çıkacak kararın öncekilerle aynı olacağı kanaatinde 


ANKARA (ÖZEL) 


Kıbrıs Türk kesimi Dışişleri, Savunma ve Turizm Bakanı Kenan Atakol, Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs konusunda yapacağı çalışmalar dolayısıyla bugün New York'a gidiyor. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Kıbrıs konusundaki Rumbaşvurusunul5 Kasımda görüşmeye başlayacak. Bu konudaki görüşmelerin 
19 Kasım tarihine kadar tamamlanması bekleni- 


yor. * 


Kıbrıs Türk kesimi Dışişleri, Savunma ve Turizm Bakanı Kenan Atakol, Lefkoşe'de verdiği demeçte, Birleşmiş Milletler Genel Kurulundan bu yıl da önceki yıllardakinden farklı bir karar çıkacağını sanmadığını söyledi. 


Buca' daki sosyal konutların boşaltılmasından vaz geçildi 


İZMİR (ÖZEL) 


Bayram günü Buca'daki Sosyal Konutlara girerek buradaki 300 eve yer- 


leşen heyelanfelaketzede- 


delerinin işgal ettikleri konutlardan çıkartılmasından vazgeçildi. 

zmir Valisi Necdet 
Calp, Sosyal Konutların elektrik, su ve kanalizasyon gibi bazı tesislerinin tamamlanmadığını belirterek, sosyal konutların 


THY” nin istanbul-Cidde seferleri 
11 Kasımda başlayacak 


ANKARA (AA) 
Türk Hava Yollarının Cidde'ye yapacağı uçak 
seferleri 11 Kasım 1979 
pm başlayacak. Uçaklar stanbul'dan kalkacak ve Ankara'ya uğrayarak Cidde'ye gidecekler. 
Alınan bilgiye göre, İstahnbul-Ankara-Cidde seferleri haftanın yalnız azar günleri yapılacak. 
stanbul Yeşilköy Havalimanından saat 14.00'de kalkacak olan uçaklar, saat 18.50'de Cidde'ye inecekler. Cidde seferi uçaklarının Ankara'dan kalkış saatinin ise 15.40 
olacağı bildirildi. 


Öte vandan . PTT 


Genel Müdürlügü, THY' nin ilk Cidde seferi için "özel tarih damgası" kullandıracağını açıkladı. 


PTT Genel Müdürlügünden yapılan açıklamada, İstanbul-Ankara-Cidde seferinin yapılacağı 11 
Kasım 1979 Pazar günü, İstanbul posta merkezinde isteyen yurttaşlar için 'özel' tarih damgası" kullandırılacağı bildirildi. 

Bilindiği gibi, THY' 
nin önceki gün başlayan Ankara-İstanbul-Basel uçak seferleri için de, Ankara posta merkezinde "özel tarih damgası" kullandırılmıştı. 


boşaltılmasını istemişti. 
Vali Calp, felaketzedelerle yaptığı toplantıda ayrıca sosyal konutların inşaatları tamamlandıktan sonra kura çekilerek sahiplerine dağıtılacağını da söylemişti. 


Vali söylediklerine karşılık Kadifekale'deki heyelan bölgesinde evlerini kaybeden felaketzedeler, iki yıldır evsiz olduklarını, bu yıl da kışı sokakta geçirmek istemediklerini belirttiler. 
Yolu, suyu elektriği olmasa da bu evlerde kalmak istediklerini belirten felaketzedeler, kuraların konutlar (o boşaltılmadan çekilmesini istediler, kışı bu evlerde geçireceklerini söyleyerek gerekirse boşaltılmamak için direneceklerini söylediler. 


Felaketzedelerin bu tutumu karşısında İzmir Valiliği sosyal konutların boşaltılmasından vazgeçildiğini açıkladı. Valilik felaketzedelerin kışa girerken evsiz kalmamaları için tahliyeden vazgeçtiklerini, kuraların hemen çekilerek evlerin bu haliyle sahiplerine dağıtılacağını belirtti. 


güçleri kapsaması gerektiğini vurgulayan KBW Başkanı,çeşitli çelişmelerin birlik cephesi içinde çözülebileceğini belirtti. 

İki gün süren kongrede, Kamboçya için 13 bin 


Atakol: 


mark toplandı. 

Ayrca üç örgütün Kamboçya için açtıkları yardım kampanyasında, şimdiye kadar toplam 
220 bin mark toplandığı 
belirtildi. 


“Kibris sorunu iki toplum 


arasında 


görüşmelerle 


çözülebilir” 
© Atakol, BM Genel Kurulunun Kıbrıs konusundaki çalışmaları için yarın New York'a gidiyor | 


Birleşmiş Milletler Genel Kurulundan, Türk tarafı dinlenmeden çıkan herhangi bir kararın "Kıbrıs Türk Federe Devleti" bakımından bağlayıcı olmayacağını tekrarlayan Atakol, "Kıbns sorunu, ancak Kıbrıs'ta iki toplum arasında yapılacak görüşmelerle çözülebilir" dedi. 


Atakol, Kumların, Kıbrıs sorununu toplum- 


lararası görüşmeler çerçevesinden uluslararası alana kaydırmak çabası içinde olduklarını söyleyerek bu davranışın, mayıs ayında Denktaşla Kipriyanu arasında varılan anlaşmaya ters düş- 


tüğünü hatırlattı. . 


Atakol, 20 Kasım tarihine kadar New York' 


da kalacak. 
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Dünya Bankası, Ankara hava kirliliğini önleme projesine 
6 milyon dolar kredi veriyor 


ANKARA(ÖZEL) 


Dünya Bankası, Ankara'nın hava kirliliğini önleme projesine 6 milyon dolar kredi verilme- 


sini kararlaştırıldı. 


Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı a Dünya Sağlık Örgütü uzmanlarınca hazırlanan raporlara göre, 1974-77 dönemi kış aylarında 


Ankara'da sülfür dioksit (SO reküp havada 300-500 mikroj 


) yoğunluğu metir 


am oldu. Söz ko- ` 


nusu yoğunluk düzeyleri olağanüstü yüksekliğe ulaştı. Bu oran hava kirliliği standartları kullanılan tüm ülkelerdeki standartların üzerinde.” 


metreküp havada 1000 mikrogramın üzerinde sülfür dioksit yoğunluğu saptandı. Rapor bunun 


saptanan en yüksek değer olduğunu açıkladı. 


Ankara'da hava kirliliğinin iki temel nedeni- nin yüksek kükürt içerikli fuel-oil ve düşük kaliteli linyit kullanımı olduğu belirtildi. Söz konusu iki yakıt, Ankara'da kış aylarında ölçülen sülfür dioksitin yüzde 95'ini, kurumun yüzde 75'ni oluşturmakta. Kirliliğin öteki nedenleri taşıt aracları. fabrikalar ve yakılan artıklar. . 

Dünya bankasınca desteklenen projenin Ankara'da hava kirliliği sorununun çözümü yolunda atılmış önemli bir adım olduğu belirtildi. 

Toplam tutarı 11,2 milyon dolar olan proje, uluslararası düzeyde kullanılan ve geçerliliği kanıtlanmış yöntemlerin Türk linyiti ile dumansız yakıt üretiminde kullanılıp kullanılamayacağını saptamak üzere danışmanlık hizmetlerini kapsa- 


makta. 


3 Dünya Bankası kredisinin ilk iki yılı, ödemesiz on yıl süreli olup, yıllık faiz oranı yüzde 7,95 


olarak belirlendi. 
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